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ertriebsstück Gebühr bezahit 1 H 13 19 D 


Netaş grevini ziyaret eden Alman sendikacı diyor ki! 


eeŞimdi vakit kaybedilmeden 
dayanışmaya hız verilmeli 99 


66Demokrasi bizim için teneffüs 


ettiğimiz 


q hava kadar “Yedirmekle gereklidir 99) 2; E IE ! Men, içirmekle 

den yanaki nl gaişmlar Gor, | Antara Hezer A a mmm olmuyor” 


baçov'un barış önerilerini “propa- Sendikası” Genel ganda” olarak göstermeye çalı- Başkanı Mehmet şanları telaşa düşürdü. Komünist Karaca ile Partisi Merkez Komitesi Plenumu yapılan ina tarafından oy birliğiyle onaylanan | anzao “Toplumun Yenilenmesi Programı" okuyabilirsiniz. 
gerçekten neyi amaçlıyor? 

Yazısı sayfa 9'da © 


Federal Almanya'da yeti- 
Mi şenikincikuşakgençkızlarla, sorunları üzerine yaptığımız söyleşiyi 7. sayfamızda oku yabilirsiniz 


Hükümet askerlik yasasıyla yeni bir manevra yapıyor 


Yazım 3y od 


Netaş işçileri grevi ziyaret eden Alman seftdikacılğr'v barber, 


Sirasboug'ta konferansı izleyenlerden bir bölüm. 
Fransa'da göçmen işçi konferansları yapıldı 


in Göçmen İşçi Sorunları Forumu toplandı 


@ Yazısı Sayfa 6'da 


Hedef 1988 


PARYA nedir bilirmisiniz? Hindistan'da hiç bir toplumsal hakka sahip olmayan insanlara verilen isim. Hindistan İngiliz hakimiyetinden kurtulduktan sonra kurulan cumhuriyet idaresi paryalara da yurttaşlık haklarını tanımış, fakat bugün bile bu koca ülkenin kırsal bölgelerinde onmilyonlarca paryanın eşit haklara kavuşamadıkları biliniyor. 

25 OCAKTA Federal Almanya'da yapılan genel seçimlerin bir özelliği ilk defa olarak bizlerin de seçim kampanyasına aktif katılmamız oldu. Federal Almanya'nın bir çok şehrinde Türk ve Kürt işçileri Hollanda, Danimarka ve İsveç'te olduğu gibi yabancılara yerel seçimlere katılma hakkının tanınması için seslerini yükselttiler. Bu çabalar kamuoyunda yankısız kalmadı. Partilerden sendikalardan, kiliselerden, belediye ve eyalet yönetimlerinin temsilcilerinden bir çok kişi yerel seçimlerde yabancılara da seçme ve seçilme hakkı verilmesini istediler. Radyo ve televizyonlar bu amaçla yapılan eylemlere geniş yer verdi. 
YEREL seçim hakkını kazanmak yolunda ciddi bir adım atıldı. Bu adımın arkasını getirmeliyiz. Geçtiğimiz aylarda yapılan yüzlerce eylem arasında en başarılılarını seçmek, incelemek, geniş bir şekilde tanıtmak ve bunları örnek alarak, yeni yeni çıkışları örgütlemek lazım. Bu hepimize, ama özellikle de işçi örgütlerine, demokratik basına düşen bir görevdir. 

YAPILAN eylemlerden iki tanesi üzerinde özellikle durmak gerek. Birincisi Herten'de örgütlenen ve o bölgede yaşayan Türkiyeli işçilerin çok büyük bir bölümünün katılmasıyla en yığınsal eylem niteliğini kazanan “sembolik seçim"dir. Bu çalışmada kullanılan örgütlenme biçimlerinin dikkatle incelenerek diğer bölgelerde de nasıl uygulanabileceği araştırılmalıdır. İkinci olarak protestan kilisesi tarafından düzenlenen ve Avrupa Halkçı Devrimci Federasyonu, Avrupa Milli Görüş Teşkilatı ve FİDEF'in katıldığı paneli saymak gerekir. Yurt dışındaki işçilerin bu üç 


Fransa'nın Strasbourg ve Lyon şehirlerinde yapılan ön konferanslardan sonra FTİB' 


Arkası 2. sayfada 


Netaş işçileri grevi Ziyaret eden Alman send 


Netaş gr 


İşçinin onuru sermayeyi yenecek 


Foto: Manfred Schotz 
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A İTOMVAFFENTESİS. 


5 Şubatta Federal Almanya'nın birçok kentinde atom denemelerine karşı protesto gösterileri yapıldı. 


Yeni atom denemelerine hayır 


ABD yönetiminin yeni yılda da: atom denemelerini sürdürmesi üzerine Amerika'da ve dünyanın dört bir yanında protesto gösterileri düzenlendi. Amerika Birleşik Devletleri'nin 30'dan fazla kentinde gösteriler yapıldı ve Nevada'daki mitingde 437 kişi gözaltına alındı 


Federal Almanya'nın birçok kentinde 5 Şubat perşembe günü yapılan gösterilere çok sayıda barışsever katıldı. Örneğin Bonn'daki uyarı nöbetinde Bonn ABD 


Büyükelçiliği önünde bir konuşma yapan barış hareketi yürütme kurulu üyesi Gert Greune, ABD'nin nükleer denemeleri sürdürmesinin silahsızlanma © görüşmelerine karşı savaş ilanı anlamına geldiğini vurguladı 


Düsseldorf'da ABD Konsolosluğu'na yüründü, mitingde “ateşle oynamaya son verilmesi” istendi. Stuttgart taki gösterilere katılanlar “atom başlıklarını sınayacağınıza Gorbaçov'un silah- 


sızlanma planlarını sınayın” 


pankartını taşıdılar. Frankfurt” taki yürüyüşün akabinde 
ABD Konsolosluğu'na çok sayıda imza teslim edildi 

Hamburg'da da SPD, Yeşil Alternatif Liste, DKP ve bilim adamları birlikte atom denemelerinin derhal durdurulmasını istediler 

@ Yazısı sayfa 9'da 


NO 


Otomobil-İş Sendikası'nın Netaş'ta başlattığı grev gazetemizin elinize geçtiği gün 84. 
gününü doldurmuş olacak. 
Her türlü baskı ve zorluklara karşın haklarını almaya kararlı Netaş işçileriyle yurt içinde ve dışında dayanışma güçleniyor. 

@ Yazısı Sayfa 3'de 


İngiltere'de greve katılan Türk işçileri toplu halde. 


g Yazısı Sayta 5de 


Mehmet Bozışık 
80 yaşında bir 
komünist 
Nazım Hikmet'i anlatıyor 
© Yazısı Sayfa 11'de 


Zafer birlikte mücadele veren işçilerin oldu 


e Yazısı Sayfa 6'da 


Sayfa 2 


Türkiye Postası, 13 Şubat 1987 


Hedef 1988 
Başı l. sayfada 


büyük örgütünün yerel seçim hakkını birlikte savunmaları farklı görüşten örgütlerin işçilerin ortak çıkarları doğrultusunda birlikte hareket edebileceklerini bir kere daha gösterdi. Üç örgütün ortaya koyduğu bu yapıcı tutumu işçi haklarını savunan herkes için ümit vericidir. 


YEREL seçim hakkı kampanyası sırasında bir kere daha gördük ki, on onbeş, hatta yirmi yıldır yurtdışında çalıştığı için hayatı boyunca hiç oy kullanamamış onbinlerce yurttaşımız var. Yurt dışında çalışan milyonlarca emekçi demokrasinin en vazgeçilmez öğelerinden olan bu haktan mahrum. Hollanda, Danimarka ve İsveç'te yaşayanlarımız hiç olmazsa oralarda yerel seçimlere katılabiliyorlar. Eğer bu üç ülkenin birinde çalışmıyorsak ne bulunduğumuz 


ülkede, ne de Türkiye'de devletin idaresinde en küçük bir 1 


söz hakkına dahi sahip değiliz. 


KİMSENİN gelip de bu durumu düzeltmesini beklemeyelim. Kolları sıvayıp harekete geçmekten başka çare yoktur. 1988 seçimlerine yurt dışından katılma hakkını elde etmek için hiç vakit kaybetmeden çalışmaya başlama- | Wyz. Türkiye'de bütün partiler yurt dışındaki işçilerin de seçimlere katılmalarından yana olduklarını açıkladılar. 
ANAP “gümrük kapılarında oy kullanmak” gibi gülünç bir biçimde dahi olsa bu yöne doğru bir adım bile attı. O halde prensip olarak kabul edilmiş bir meselenin pratikte 


de çözümlenip işler bir hak haline gelmesini sağlamak ` 


kalıyor. Bunu başarabilmek için Türkiyeli işçilerin çalıştığı bütün ülkelerde “1988 seçimlerine bulunduğumuz yerden katılabilmemiz sağlansın!” isteğini yaygınlaştırmalıyız. 


BASİT bir gerçek fakat tekrarlamakta yarar var: Türkiye deki seçimlere katılma hakkını elde etmedikçe hükümetlerin bizim hak ve çıkarlarımızı dikkate almalarını boşuna beklemeyelim. Kimsenin şüphesi olmasın, seçime katılma hakkımızı alırsak dövizle ödediğimiz halde bizden Türkiye'de ödenenin iki misli olarak alınan bedel meselesi de çözümlenir, pasaport harçı alıyoruz bahanesiyle yapilan soygun da son bulur. 


ARTIK 1988'de seçim hakkına kavuşmak amacıyla etkili bir kampanya yürütecek güce sahibiz. Şimdiye kadar geliştirdiğimiz eylem biçimlerini, kazandığımız deneyimleri 


dikkate abr ve bu meseleye dört elle sarılırsak onbin- “ 


lerce yurttaşımızın harekete geçmesini sağlayabiliriz. Par- | 


ya gibi yaşamaya son vermenin zamani geldi artık. 


| Tirkive Postası | 


Kaçak odunlar 


Değerli Dostlar, 

Memlekette gördüklerim öylesine dokundu kì, Türkiye Postasi okurları da okusun diye yazmadan edemedim. 


Sürmene yaylalarında 


devletin yaptığı rezillik hiç aklımdan çıkmıyor. Köylüler yaylaya çıkıyorlar, inek bakmak için. Mecbur yakacak 


odun lazım, Kadınlar sırtın» da 3 kilometreden odun getiriyorlar. Orman işletme müdürü kolculardan arama yolluyor. Hakkın idaresi adi- na odunları topluyorlar. Gene aynı yayladan olan MHP’ li kurtlara satıyorlar bu" odunları, Paralarıyla da suların başinda rakı içiyorlar, hem de köylüleri alaya alıyorlar. 
Dostça selamlarımla. 
Karadenizli bir okuyucu (H.A) 


Türkiye Postasına abone ol 


abone bul aboneni yenile 


İ OKUYUCU POSTASI 


Bad Kreuznach bölgesindeki Sobernheim'daki Türk lokalinde bir yurttaş Türkiye Postası dağıtıcısına derdini döktü ve şöyle dedi: 

"izine gittim. Başımdan geçen olayı sana anlatayım da not al ve bana oku, daha sonra Türkiye Postası'na gönder, Izindeyken, haksız yere tutuklanan kardeşimi Buca cezaevinde ziyarete gittim. Hiç haberimiz yok. Meğerse kardeşimi Balıkesir'e göndermişler. 
İzmir'den Buca'ya gelmiştim. 
Yanımda da Iki küçük çocuğum vardı. Kalktım Balıkesir'e gittim. Beni ve çocuklarımı kardeşimle görüştürmeyen hapishane yetkilileri “Siz önce savcı beye gidin. Ondan müsaade alın daha sonra buraya gelin" dediler. Kardeşimin cezası kesinleşmişti. Neden ceza verdikleri de belli değildi. Ama beni neden savcıya gönderdiklerini pek anlayamadım. Ama burası Türkiye, başta da generaller var. Onlara bu işin nedenini sormaya kalksam beni de içeri atabilirler ve çoluk çocuğumu perişan edebilirler. Savci bey yerindeydi. Tam masasının önüne kadar yürüyen çocuklarimin ardından ben de masaya 


Cenazemize bile 


sahip çıkmıyorlar 


Çalışmakta olduğum Libya’ dan size canlı bir olayı aktarmak istiyorum. Bir kelime dahi abartmaksızın, 1981'de Libya'ya işçi olarak gelen bir Türk işçisi Uytaş şirketinde çalışıp, daha sonra piyasa işçisi oldu. (Tenezzil akliktan sonra) iki Ülker 25.11.86 
da böbrek fòhatsızliği nedeni 


6'ye gitmesi 
1050 Ubya Dinarına gerek v: 
Bu para ancak Türk şirketleri! 
de çalışan işçiler arasında 

ile toplanabili 


lundan tutup geri iteledi. “Sizin bu imzayı atmaya hakkınız yoktur. Bu imzayı ancak bu masrafları karşılayan arkadaşları atabilir” dedi. Ve gerçekten bizler imzaladık. 

Bu olayın arkasından pasaportumun gününü uzattırmak için konsolosluğa gittim. Bir senedir ikametimin olmaması nedeniyle pasaportun gününü uzatamaya» caklarını söylediler. “Sizin sorumluluğunuzu biz taşıyoruz. 


Cumhuriyet Savcısı 


doğru yaklaştım. Birden bire neye uğradığımızı bilemedik. 
Savcı bağırmaya başladı. “Gelin lan gelin tepeme oturun! Bu ne terbiyesizlik" demeye başladı. Çocuklarım bana dönerek “Bu amca neden bağırıyor? Sen ona ne yaptın ki?" diye sordular, Ben de “Bu amca Cumhuriyet savcısı, Ben bir şey yapmadım. 
Ama neden bağırdığını ben de bilmiyorum” dedim. Çocuklarımın halini bir görmeliydiniz. 
Cumhuriyet savcısının arkasındaki duvarda Atatürk'ün bir 


Sürdün çıkardın toprağından. 

Vermedin yaşama hakkımızı, 

Koca, koca 

soğuk, ılık, sıcak 

denizlerin var. 

Sayısız ırmakların ve ormanlar 

Bir bizi mi doyuramadın? 

Kömürün mü tükendi ısıtamadın. 

Olgunlaşmıyormu da, buğday 


resmi vardı. Çocuklardan biri “Bu resim Atatürk değil mi?” diye sordu. Hepimiz birlikte Atatürk'ün resmine doğru baktık. 
Bunun üzerine savcı daha bir sesini yükselterek bağırmaya başladı ve “Defolun! Görüşemezsiniz! Bu gün bunun günü değil!” diyerek bizi dışarı attı. 
Ben şüphelenmeye başladım. 
Acaba bunlar kardeşime bir şey yaptı da, veya öldürdüler de bizden böylesi bir metodla gizlemeye mi çalışıyorlar? 
Ama gerçek elbetteki meyda- 


OKUYUCU ŞİİRLERİNDEN SEÇMELER 


Türkiyem 
Sen, Koca Türkiyem. 
verimli güzel ülkem. Vatanım. 
Doyuramadın mı bizi, Şimdi buralarda, gene sersefil attın uzaklara? ve milyonlarcayız. 


Gene ellerinden öperiz saygıyla. 

Umudumuzu kaybetmedik. 

Döneceğiz. 

Kömür Çıkanp ısınmağa, 

buğday ekeceğiz 

Kerpiç keseceğiz toprağından, 

Göreceksin, bembeyaz badanalı evler dikeceğiz. 

sıra, sira. 


başakları Hasretle kucaklıyacaksın bizi. 
aç kaldık. Hiç bırakmıyacaksın bir daha. Köroğlu çamlıbelde Kerpiçin, taşın tuğlan, Ihtiyar ülkem, vatanim Kılıç kında barış oldum. 
bir gecekonduluk toprağın Türkiyem. Ruhi Su'yum bağlamada yokmuydu bizim içim. Çala çala barış oldum Evsiz, barksız bıraktın. Toprak Sürgünoğlu/ Sürdün attın. Rotterdam  Cellatların süngüsünde i l Herbir yanım güller açtı Karadeniz kan içinde ranlı fıstığın öyküsü ae “Supermarkt” denen yerde Toplayanlar yükleyenler sattılar çepeçevre sefâlet © Salam olsun Nazım usta Üçseksen marka sadece yüz (Beylerin cüzdanları geçitlere Türkülerde barış oldum gramını ketâlet Kurtuluş düşü Mandela Irandan gelen fıstığın Çıkaradur şairane olayın Zindanlarda barış oldum anlatmadan ahkâmını 
Dertle acıyla dolu serecâmını O.Toprak/Stuttgart Ali Vurgun/Gelsenkirchen Savaşın kanlı hatlarını geçmiş Derelerden bulanık suları içmiş Bir ses © || Kamyonların sırtlarında uçmuş Bir ses geliyor kulağıma Bir bir sa- | Hiç sormayın onun kederini — Çağıryormukevüyormu o Ölümtir 


na çıkacaktır. İşte sayın Türkiye Postası okuyucuları, Türkiye'ye izine giden bizleri böylece kardeşimle, çocuklarımı da amcalarıyla görüştürmediler. Onun için memlekette demokrasi falan yoktur. Memleletimizde zorbalık hüküm sürüyor. Ama her yokuşun bir de inişi vardır. Her gecenin bir de gündüzü vardır. Ben buna yürekten inanıyorum.” 


Bad Kreuznach-Sobernheim' dan bir okuyucu 


Barış türküsü 


Erenlerin semahında 
Döne döne barış oldum Mevlananın dergahına 
Gele gele barış oldum. 


Pir Sultan'ın dar ağcında Öle öle barış oldum 
Yunus Emrem halkım için 
Yana yana barış oldum. 


Karacaoğlan coştu gönül Sabır taştı barış oldum Ferhat olup şu dağlara 
Vura vura barış oldum 


dm) 


zeyi siz gönderin. Göndermezseniz biz cenazeyi getirip, kapinıza koyacağız” dedik. Bunun üzerine “Hemen bunları dışan atin” diyerek görevlilere emir verdi. Bizi dışanya attılar. 

Ve sonuçta cenazeyi kendi im-Kanlarımızla hazırladık. Gidiş biletini, sandığını aldık. Son olarak sandığın konsolosluk eliyle mühürlenmesi ve masrafların konsolosluk tarafından karşılandığını belirten bir imzanın atılması gerekiyordu. Konsolosluk sandığı teslim aldığında bu bölümü de imzalamaya kalkıştı. Bunun üzerine Libyalı bir arkadaş ko- 


Abone Ucretıni Vereinigung für Völkerverstândiğung und Solldaritât, ronto Nr 219-004090, BLZ 350 500 00, Sparkasse Duisburg -Kalserbarg hesabına yat miz ve bu abone fişi Be bilikte havale makbuğunuzu Türkiya Postası Abone Servisi, Mohkestr. 45, 4100 Dulaburg 1 adresine postalayınız 


Bu abone sipanışini 10 gün içinde (posta damgası geçerlidir) yazı olarak baş vurarak iptal edebdirım 


Tarih imza 


Für Bundesrepublik 
(Federa! Almanya için) 


ABBUCHUNGSVOLLMACMT (Kontodan çekim vekaletnamesi) 


ich ermâchtığa Sie permit wederufhch- die TURKİYE POSTASI Abonne' menlgebühren von menem Konto einzuziehen, 

(Sizlere bu imzamda -her an geri alabümek Üzere TÜRKIYE POSTASI'nIn abone Ücretini kontomdan çekme hakkını veriyorum ) 


Değerli dostlar, 

4-5 yıldır İsviçre'de çalışmaktayım. Bir defa Cenevre'deki konsolosluğa işim düştü, işim- den oldum. Bir sürü yol parası derken günaydın deyip pasaportumu ve yapılması gereken işi- mi söyledim. (Muvakatname alaçaktım) Memur pasaportumu al- 


Beginn ab: 
(Başlangıç tarihi) 


Name, Vorname: 
(Soyadı, Adi 
Strasse, PLZ, Ort 


Abbuchungsmodus. 
(Kontogan çekme yöntemi) 


gi 


-balbjâhrlich 

(Adresi) - a dı, içeriye götürdü. Sonra dönüp 

Mein Bank/Postcheckkönto bei bana Şu soruyu sordu: “Niçin h: 

; şimdiye dek kendilerine hiç uğbaki /bostahanenin adı) ramamışım, uzun süre de nern izah den Türkiye'ye giriş yapmamı- 


şim?" Ben de kendilerine hiç 


(Hesap numarası) işim düşmediğini, Türkiye'de de 


(Banka numarası) 


Datum: 
(Tarih) 


Unterschrift. 
(imza) 


Münster Türkiyeli İşçi Öğrenci Derneği çalışmalarına 1:2.1987 tarihinden itibaren 


Abone bedeli Bremerstr. 57 
4400 Münster 
adresinde devam elmekte- 


dir. Tüm dostlara duyurulur. 
Yönetim Kurulu 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alakadar olabiliriz.” diye yanıtlad. Sonunda pasaportumu uzatmayı kabul ettiler. Pasaportumu alıp içeriye götürdüler, 2-3 saat sonra herkesinkini dağıttıklarında benim pasaportum orta- da yoktu. Sorduğumda, “arkadaşın falan almıştır” dediler. 
Tekrar içeri alıp, birkaç saçma sapan soru sordular ve pasaportumu geri verdiler. 


Muzaffer Şahin/ Trablus-Libya 


Bölücülük 


işsiz olduğumu, burada çalışıp, 
10 nüfusu beslediğimi anlattım. 
Tekrar içeri gitti, dönüşte pasaportumu önüme atıverdi ve “Sizin işinizi yapamayız” dedi. Ben Türk vatandaşı olduğumu, bura- nın da Türk konsolosluğu olduğunu söyledim. İşimin yapılmasında da hiç bir sakıncanın olmadığını belirttim. Bana “Ne bilelim, senin bölücülük yapmadığını?" demez mi. 

Eğer bölücülük bir barış savaşçısı ananın 60. doğum gününü cezaevine kart gönderip, kutlamaksa, eli kanlı bir generalin Isviçre'yi terk etmesi için İsviçreli dostlanmızdan imza toplamaksa, eğer bölücülük aydınlarımızın açmış olduğu Ekmek ve Hak Dilekçesi'ne imza atmaksa ve eğer bölücülük grevdeki Netaş işçilerine maddi ve manevi yardım yapmaksa daha çok bölücülük yapmaya devam edeceğiz demektir 
Dostça selamlarımla. 

Fribourg/İsviçre'den bir okur 


Sonra vardım bir köşeye Oysa havada büzüldüm Ne yağmur 
Şiir oldum ak kağıda yazıldım Ne bulut var 


Siz de duyun şu fıstığın nâmını  Sırıl sıklamım üstelik Zifiri karanlık bir gece Doğruldum ve dedim ozan Dalıyorum geçmişe bunlar ticaret Anilar sıralanıyor 


Türkiye'de en çok okunan kitapları sizin için getirttik 

Seçimini yaptığınız kitaplar için daha geniş bilgi edinmek isteyenler yayınevimizden 0,80 PF'ik pul karşılığında katalog isteyebilirler. 


Roman, araştırma-inceleme, hikaye, şiir ve bilimsel kitaplarla sizlere sunduğumuz bu hizmete göstereceğiniz ilgi, hizmetimizi yaymada bizlere güç verecektir. Amacımız güncel kitaplarlâ sizlere ucuz ve seri hizmet vermektir. 


Türkiye'de en çok satan kitaplardan 


1- Gülün Adı, Umberto Eco, Can Yayınları 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10- Demokrasi Korkusu, Hasan Cemal, Bilgi Yayınevi 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Dün de ağlıyordu anam 
Bugün de. 


Taşatan 


Plak - Kaset 

Mustafa Hayrullahoğlu Anısını 10, Hüseyin Kiraz 10-, Barış ve Gurbet Türküleri LP Sümeyra 20., El Kapılan LP Ruhi Su 20-, Seferberlik Türküleri LP Ruhi Su 20 -, Kecskes Ensemble LP (Eski Osmanlı Türküleri) 20-, Güneş Topla Benim için Theodorakis-Zülfü Livaneli 20 - Plakların posta gideri yayın evimize aittir. 


-~ silendirir misiniz”? 


Türkiye Postası, 18 Şubat 1987 


Netaş grevi 


84. gününde 


HABERLER-YORUMLAR 


İşçinin onuru 


sermayeyi yenecektir 


“Netaş'daki sendikal mücadelemiz 1975'lerden bu yana sürmektedir. O yıllarda sarı sendika çemberini kırmıştık. Şimdi önümüze dikilen olumsuzluklar duvarını deleceğiz. Mücadele yolumuz, grev boylarından geçmektedir. Netaş işçileri grevi de başara- 


caklar, tüm işçi sınıfımız için kazanımların yolunu 1985'in son aylarında Netaş işyerinden atılan 


Terin iye Şube Başkanı Şahin Önayak'ın bu sözleri Netaş'ın kahvehanesini 


adeta bir miting alanına çeviren İşçiler tarafından, can kulağıyla dinleniyor, konuşma alkışlar ve sloganlarla kesiliyordu. Otomobil- İş Sendikası Genel Merkezi'nden İsmail Aykanat ise işçilere şöyle sesleniyordu: “12 Eylül'de kaybettiğimiz haklarımıza kavuşabilmemiz için zor olanı seçmek zorundayız. Bunun için greve çıkıyoruz. Bu koşullarda grev zordur. Ama onurludur. Netaş işçileri ile bu onuru paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum.” 
Ve oniki bin metrekareye kurulu dev iletişim tekelinin can damarı Netaş'ta 18 Kasım 1986'da üretim durdu. Ve işçi sınıfının gözbebeği metal işçileri kararlılıkla, inançla ve büyük bir disiplin içinde grevin 84. gününe de ulaştılar. Onlar baskılara, zorluklara karşın direniyorlar. Netaş grevinin öneminin bilincinde olan yurtdışındaki sınıf kardeşleri maddi ve moral desteklerini yurtdışından 


genişleterek sürdürüyorlar. 


Türkiye'ye bir delegasyonla gidip Netaş grevcilerini ziyaret eden Köln-GEW Sendikası Başkanı Reinhard Hocker ile görüştük 


Dilruba YENEN 


Bir delegasyonla 17 Ocak - 25 
Ocak tarihleri arasında Türkiye'ye giden Reinhard Hocker Köln-GEW (Eğitim ve Bilim) Sendikası başkanıdır. Sendika yönetiminin yetkisiyle 1984 den sonra $ kez çeşitli delegasyonlarla Türkiye'ye giden R.Hocker mahkemelerde, cezaevlerindeki insan hakları ihlallerini yakından izleyerek bu konu: da Avrupa kamuoyunu bilgilendirmede önemli görevler üstlendi. 

Türkiye demokrasi güçlerinin aküf destekçisi ve dostu olan R Hocker'in Netaş grevi izlenimlerini aktarıyoruz. 


-= Sayın Hocker Türkiye ziyaretinizin amacı neydi? Hangi tarihler arasında bu ziyareti gerçekleştirdiniz? 


17-25 Ocak tarihleri arasında Istanbul'a gittik. GEW delegasyonu olarak görevimiz, sendikamızın üyesi Şakir Bilgin'in yargılandığı davanın hangi aşamada olduğunu, öğrenmek ve davayı izlemek, Türkiye'deki öğrencilerin, grev yapan işgilerin, Siatüleri konusunda bilgi» lenmek ve insan hakları ihlallerini yakından ipcelgmekü, © 


~ Netaş işçilerini de ziyaret ettiniz. Bu konuda okurlarımızı bils 


— Grevci işçilerin moralleri nasıldı? 

Gerek gözlemlerimizden gerekse konuşmalarımızdan çıkarak Netaş işçilerinin direngenliği, kararlılığı bizi çok etkiledi. Bir çok işçi bizimle konuşmak istiyordu. 
24 Ocak akşamı Aksaray'da yapilan “Grevci işçilerle dayanışma gecesi"ne bizi davet ettiler. 

> Aksaray'da yapılan dayanışma gecesini bize anlatır mısınız? 


-= O geceyi kelimelerle anlatmak gerçekten çok zor, Salon sonuna kadar mücadelede kararlı insanlarla doluydu. Büyük bir coşku vardı, 3aya yaklaşan grev süresince ancak ücretlerinin yüzde 20'sini alabildikleri halde, çok daha uzun sürecek bir mücadelenin hazırlığı içindeydiler. Onların bu kararlılığı karşısında bu grevin desteklenmesi, gereğine bir kez daha inandık. İşçilerin yüksek morali bize bir grevin uzun sürmesinin o grevin kirılması için bir neden olamayacağı» nı da gösterdi. 

Dayanışma gecesine gelen mesajlar da çok anlamlıydı. Özellikle pe sendikalarından gelen mesaj işçiler arasında coşku yarattı 


Çünkü deği Kan gibi Netaş işyeri» nin yüzde işverenlere ait Bunu dışında Uluslararası 


Sendikalar Federasyonu'ndan; ve SHP'den'de mesajlar geldi, Göce- diğer kardeş sendikalar ve sa- 


— Netaş grevi hakkında sizin de 


görüşlerinizi almak istiyoruz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? 


« Öncelikle bu grev 1980 askeri darbesinden sonra yapılan en büyük grev. Bilindiği gibi sendika! 
haklar Türkiye'de baskı altındadır 


Bu k greviğiönemli bir aiam 

1982 Anayasisı'nın 54, 
maddesine rağihen, sendika düşmani sapdıkalağ yasasina rimen, 


Netaş grevinin önemine de gindiniz. Bu grev başarıyla sonuçlanma Türkiye'de ne gibi etkileri olabilir? 


Ziyaretin sırasında bir çok İn 


sanla görüştüm. Bu greve büyük değer biçiliyor. Eğer Otomobil-İş bu grevle başarıya ulaşırsa, bu gerek işçi sınıfı açısından, gerekse demokrasi güçleri açısından tartışmasız bir kazanım olacaktır. Rejimin sendika düşmanı politikası ağır bir yenilgiye uğrayacaktır. Ve işverenler sendikal yasakların kendilerine tanıdığı olanağı eskisi kadar cesaretle kullanamayacaklır Bu grev, hakların geri alınması konusunda tüm insanlara cesaret aşilayacaktır. 


> Siz GEW olarak Netaş İşçilerini ziyaret ettikten sonra Almanya'da neler yapmayı düşünüyorsunuz? 


Türkiye'deki izlenim ve araştırmalar bizleri derinden etkiledi Ayni zamanda Alman kamuoyunun bu grevler konusunda yeterli derecede bilgilendirilmediğini fark ettik, Bu amaçla şimdi ikili bir gö revimiz olduğuna inaniyoruz Köln ve Bremerhaven'da Netaş iş çileriyle dayanışma komitesi Örgüt ledik. Çeşitli bildiriler bastırarak üyelerimizi Netaş'la somut daya 


nışmaya çağırdık. Bir yandân da Alman kamuoyunu bilgilendirmek üzere harekete geçtik. Delegasyonumuzdaki arkadaşlar GEW Başkanı Dieter Gunder ve IGM Sendikası Başkanı Steinkühler'le ilişki- ye geçtiler. Her ay Netaş grevcilerine muntazam para yardımı yapacağız. Ayrıca 5 Martta DGB Köln binasında Netaş işçileriyle dayanışma gecesi düzenliyoruz. 


~ Sayın Hocker Netaş işçileriyle dayanışma konusunda okurlarımıza bir öneriniz var m? 


Türkiye Postası okurlarına, Netaşlı işçilere maddi ve moral destek olmalarını tavsiye ediyorum. 
Şimdi onların gerçekten çok acele paraya ihtiyaçları var. Ayrıca tüm dayanışma mesajlarını Otomobil» İş sendikasına göndermelerini de öneririm. Türk hükümetine, büyükelçiliklerine ve işverene protesto mektupları gönderilmelidir. Gerek Türk hükümeti gerekse işverenler çok açık bilmelidirler ki, uluslararası demokrasi güçleri Oto mobil İş Sendikası'nın arkasında dırlar 


Dayanışma haberleri 


Yeşiller Partisi Duisburg 1! 
Başkanı Frank Braun Otomobilİş sendikasına bir mesaj gönderdi. Mesajda şöy 


şam ve politik hakları lattığımız  grevinizi destekliyoruz. Haklı g iç ve dış politik uğraşımızda her zaman gündeme getirecegiz. Kamuoyu bulması uğraşacağız. Şanlı gi kutlar başanlar dileri, 

e Avustralya Sdney Türkiyeli Emekçiler toplumu Merkezi” İki gün sigar içmeyelim birikimi NETAŞ grevci işçile rine gönderelim belgisiyle bir dayanışma örgütlediler 

e Hollanda Türkiyeli İşçiler Birliği Netaş işçilerine gönderdikleri bir mesajla daya nış» malarını bildirdiler Hollanda'dan Rotterdam 
HTİB Şubesi 500 Gulden, 
Den Haag Şubeside 200 Gul den dayanışma parası gönder diler 

» TİDEFe budhi Kisa ve 
Köla İşçi Dernekleri muhk burunun gelirlerini grev stresin ce NETAŞ grevcilerine bakip lama karan aldılar 


FİDEFE bağlı Essen İşçi 


lenmek ve insan hakları ihlallerini yakından incelemek, 


— Netaş işçilerini deziyaret ettiniz. Bu konuda okurlarımızı bilgilendirir misiniz? 


Türkiye'ye vardığımız gün Netaş grevi hakkında gerekli ön bilgileri aldık. Bu grev bizim ziyare timizin ana noktalarından biriydi Sali sabahı Ümraniye'deki sendika şubesine gittik. Şube grevci işçilerle ve yöneticilerle doluydu. Orada grev hakkında bilgi aldık 

Grevin gerek işverenlerce gerekse yasal uygulamalarla nasıl engellenmek istendiğini öğrendik. Otomobil-İş'li işçiler Almanya'dan ge- ben bizlerin ziyaretinden dolayı çok sevinçliydiler. Kısa bir sohbetten sonra, 500 metre ilerdeki Netaş işyerine grev gözcülerini ziyarete gittik. Bu 500 metrelik yürüyüşümüz âdeta küçük bir eylem gibiydi. Kapıda bekleyen grev gözcülerine sendikamızın selam ve dayanışmalarını ilettik, 


aiu Bunun 

Sendikalar 

SHP'den del cSajlar geldi. Gocëyi diğer ka natçılar'da destekliyordu. m ma gecesi öncesi sanatçıların dayaruşma olarak oynadıkları bir tiyatro gösterisi vardı. Hadi Çaman Yedi Tepe oyuncuları bir oyun sergiledi. 


haklar Türkiye'de 
Bu büyük grevin 
vardır. 1982 
maddesine ragni manı sendikalar yasasığa rağmen, Mei alel çe şitli uygulamalara râğmen bu grev başanlabilmiştir. Ve devam etmektedir. 


altındadır, li bir anlamı sasmn 54. 
sendika dü: 


Bu grevin rejim karşıtı güçlerce de desteklendiğini söylediniz, bu konuyu biraz açabilir misiniz? 

Muhalefet partilerinin bu grevi desteklemeleri çok önemli, Ziyaretlerim sırasında Sosyal Demokrat Partilerinin, özellikle SHP'nin, belli bir çerçeve içinde grevi desteklediklerini öğrendim. Biliyorsunuz mevcut yasal düzenleme ile siyasi partilerin sendikaları desteklemeleri yasak edilmiş durumda Bu nedenle muhalefet partileri de baskı altında ama SHP'nin demokrasi programında sendikal özgürlüğü savunan maddeler var, Böylesi bir programı realize etmek için SHP” nin bu anlamda adım atması Netaş grevini desteklemesi çok önemli 


24 Ocak günü İstanbul-Aksaray'da yapılan Netaş işçileriyle dayanışma gecesi, 


DİSK-Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Karaca sorularımızı yanıtladı 


Netaş grevi 84. gününü doldurdu. Bu grevin önemi nedir? 


12 Eylül rejiminin çıkardığı yeni sendikalar yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte yeni yasal düzenleme ile Türkiye'de grevlerin nasıl yapılabileceği belirlendi, Bu koşullarda küçük çaplı birkaç tanegrev devresi oldu. Bunlar başansızlıkla sonuçlandı. Bu grevler, işyeri itibariyle küçük işyerlerinde olduğu için zaten başarı şansı da çok zayıftı. Bu olumsuz sonuca bir de şöyle bir değerlendirme katılmaya çalışıldı. “Bu grev yasası İle bu sendikalar yasası ile Türkiye'de grev yapma olanağı kalkmıştır" Tam bu yargıya vanldığı aşamada 12 Eylül'den sonra ilk ciddi grev diyebileceğimiz PetrolIş Sendikasının Birleşik Alman İlaç Sanayiinde başlattığı grev oldu. Tabii bunun sonucu diğer işkollarına da yansıdı. Dolasyısıyla bu grev ciddi bir şekilde sonuç alıcı, bir ölçüde olumsuzlukları kıran bir grev oldu. Dolayısıyla bu koşullarda da grev yapılabileceği bir ölçüde pratikle de 


yansımış oldu. İşte 12 Eylül sonrasında Birleşik Alman İç Fabrikası'nda yapılan grevden sonra ikinci ciddi grev Netaş grevidir. 


Peki bu grevin şimdiye kadar kamuoyundan aldığı destek nasıldır? Netaş grevi kamuoyundan destek almayı başardı mı? 


Hatırlarsak 12 Eylül öncesi metal işkolunda, 40 bin işçiyi kapsayan sendikamızın yürürlüğe koyduğu çaplı grevler vardı. Aynca bizim işkolumuz dışında Cam-İş ve Tekstilişkolunda da grevler vardı. Grev dalgası giderek genişliyordu. 12 Eylül darbesi yapıldığında 50 binin üzerinde işçi grevdeydi. 

12 Eylül sonrası özellikle, Netaş grevi ile başlayan bu süreç metal işkolu açısından önemli bir göstergedir. 12 Eylül öncesi uzun grevlerin Metal işkolunda olduğu dikkate alındığında, Netaş grevinin de metal işkolunda olması bakımından bu grevler zaten kamuoyunda dikkat çekici bir noktaya gelmiştir. Bu açıdan da özellikle 12 Eylül sonrası baskıcı re- 


jimden kurtulma kavgası veren tüm politik güçler, bu rejime karşı mücadele eden tüm politik güçler bu grevi desteklediklerini açıklamışlardı. 

Bunun ötesinde bu grevin uluslararası boyutları da vardır Dayanışma açısından uluslar arası kuruluşlarda bu grevi desteklediklerini telgraflarla, mesajlarla mektuplarla Türkiye'ye yaptıkları ziyaretleri dile getirmektedirler. 


“Hem moral hem maddi olarak olanaklar sonuna kadar zorlanmalıdır. Çünkü bu grevin başarıya ulaşması ülkenin demokrasiyi kazanmasında önemli bir dönemeç olabileceğini görmek lazım” Mehmet Karaca 
84 gün bugünkü koşullarda bayağı uzun, bu grev hangi aşamada, sizce başan şansı nasıl? 
Öncelikle bu gereve neden olan anlaşmazlıkları bilmek lazm. Bu işyerinde 12 Eylül öncesi bizim sendikamızın yürürlüğe koyduğu toplu sözleşme vardı. 
12 Eylül rejimi sendikaların toplu 
sözleşme yapma hakkını ortadan kaldırdıktan sonra yani bizim sendikamızı ve DİSK'i kapatlıktan, diğer sendikaların da toplu- 


sözleşme yetkisini ellerinden aldıktan sonra, bir süre, toplu sözleşme yerine geçecek kararı vermeye Yüksek Hakem Kurulu'na bıraktı. Hükümetin denetimin- deki Yüksek Hakem Kurulu da kararları ile işçi lehine kararları sözleşme hükümetinden çıkardı. 


12 Eylül sonrası grevlerle bu 
yitirilen kazanılmış hakların geri alınması savaşı verilmektedir. 
Netaş işçileri 12 Eylül öncesi sözleşmelerde yer almış hükümlerin bugünkü yapılacak yeni sözleşmede de yeralmasını istemişlerdi İşveren ise buna yanaşmamıştır. 
Bu istemler anlaşmazlığın esas nedeni olmuştur. 

Peki o zaman 12 Eylül de demokratik haklarını kaybetmiş olanlar bütün yurttaşlar bu grevi desteklemelidirler diyebilir miyiz? Bu konuda okuyucularımıza ne önerebilirsiniz? 

Bu sorunuzdan yararlanarak bir şeyi daha; yurtdışındaki işçilere teşekkür borcumu yerine getirmek istiyorum. 12 Eylül öncesi bizim sendikamızın Maden-İş'in 


gerek 1977-1978 gerekse 1979- 
1980 döneminde yaptığı uzun süreli grevlerde, biz, yurtdışındaki Türkiyeli işçi emekçi kardeşlerimizin onların yığın örgütlerinin büyük desteğini gördük. Maddi ve moral desteğini gördük. Onların bu konudaki duyarlılığına büyük değer verdik. Bu konuda onlara gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Bu dayanışma ülkedeki işçilerimize büyük cesaret verdi. 
Bu günde yurtdışındaki Türkiyeli işçi ve emekçilerin ve onların yığın örgütlerinin aynı anlayışla bu grevle maddi ve morul geniş bir kampanya içine gireceklerine inanıyorum. Çünkü onlar, 12 Eylâl rejiminin baskıcı uygulamalarının kırılması aşamasında yapılan bu grevin ne kadar önemli olduğunun bilincindeler. 


Bu destek örgütlenmelidir Hem moral, hem maddi olarak olanaklar sonunu kadar zorlanmalıdır. Çünkü bu grevin başarıya ulaşması ülkenin demokrasiyi kazanmasında önemli bir dönemeç olabileceğini görmek lazım. 


Köln İşçi Dernekleri mutfaklannın gelirlerini süresin - ce NETAŞ grevcrlerine bağış- 


tama karan aldıla 
FİDEFe rr İşçi 


eğ 


Poa Kreuznach Halkevi Yö netim Kurulu NETAŞ İşçileri iledayanışma olarak 400 mark ve bir mektup gönderdi Mek tupta “Bu çam sakızında işsiz arkadaşlarımızın da katkısı var, Bu para canı gönülden kopan bir hediyedir” deniliyor ve cesurca mücadeleleri- nin örnek olduğu belirtiliyor. 

Stuttgart bölgesi FİDEF 
üyeleri bir mektup ve 640 
mark maddi dayanışma gönderdi. Mektupta Türkiye İşçi sınıfının kaybettiği hakları bir bir geri alacağına inançı ve da yarışmanın süreceği belirtiliyor. 

Mannheim'de o “Dayanışma Grubu” kuruldu. Kısa zamanda 500 mark toplanarak dayanışma mektubu ile birlikte NETAŞ işçilerine gönderildi, Gelişmeleri duyurmak için “Dayanışma haberleri” isimli bir gazete çıkarıldı. 


NETAŞ işçileriyle dayanışma kontosu 


Anadolu Bankası Üsküdar Şubesi 

İSTANBUL 

İbrahim ÖREN (Netaş İşçileri) 

HESAP NO: 17757 
Dayanışma mesaj ve 

Mektuplarının 

gönderileceği adres 

Şahin Önayak 

T.Otomobil-İş Sendikası, 

Ümraniye 

Şube başkanı 

Alemdağ Cad. No: 131 Kat 2 

Ümraniye-İstunbul 


Protesto mektuplarının gönderileceği adresler 
Mr. Cox 

Netaş Genel Müdürü Ümraniyeİstanbul 


Başbakan Turgut Özal Ankara-Türkiye 


Türkiye Büyükelçiliği 
Utesir. 47 
5300 Bonn-Bad Godesberg 
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İbranice, Hollandaca, Polonyaca lise bitirme dersi olarak kabul ediliyor. Ya Türkçe... 


Onbeşleri anma toplantısı yapıldı 


lerin çözümüne ada olabilecek devrimci sınıf ve katmanları değil, bugünkü durumdan çıkılmasına, demokratikleşmeye katkıda bulunabilecek bütün sınıf ve katmanları işçi sınıfının etrafında birleştirme- ye aday olmuştur. Şimdi, Ulusal Konferansımızda aldığımız kararlan yaşama geçirmek üzere kolları sıvamış bulunuyoruz. Onbeşler'in eseri olan TKP'miz, eğer aldığımız bütün kararlan eksiksiz yerine geürmeyi başarabilirsek, yalnızca binleri, onbinleri değil, milyonları bağrına çekmeyi başaracaktır.” deniyor, 


Türkiye Komünist Partisi'nin kurucusu ve ilk başkanı Mustafa Suphi, ilk genel sekreteri Ethem Nejat'la birlikte 28-29 Ocak 1921" de Karadenizde öldürülen 15 komünist anma amacıyla, 7 Şubatta Köln'de bir toplantı düzenlendi. 

Şiir, müzik, dia ve konuşmalarla Türkiye Komünist Partisi tarihinden kesitler verilen toplantıda, DKP (Alman Komünist Partisi) adına Heinz Lang bir konuşma yapu. 

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Haydar Kutlu'nun toplantıya gönderdiği mesajda, *1980'lerin dünya ve Türkiye koşullarında *Demokratik Türkiye daha güçlü TKP' belgisi alunda mücadele ederken, geriye 
bakuğımızda görülen odur ki, 66 
yıl önce işlenmiş olan bu kanlı cinayet yalnızca TKP'ye değil, aynı 


vurulmuş bir darbeydi. O günden bu yana ilerlemenin motoru olan komünistlere vurulan darbeler, ülkemizin önündeki ufuk ve olanaklan dayatmaktan başka bir işe yaramamış, aynı zamanda öteki ilerici ve demokrat güçleri de hedef alarak, demokrasi hareketinin Türkiye topraklarında güdük kalmasına yol açmıştır, Bugün bundan gereken sonuçları çıkartmak, yalnızca komünistler için değil, aynı zamanda demokrasiden yana olduklarını belirten tüm güçler için de bir zorunluluktur. 


Kısa bir süre önce tamamladığımız TKP'nin 1986 Ulusal Konferansı, partimizin bugünkü kuşaklarının Önbeşler'in izinden yürüyen zor günlerin savaşçıları olduklarını gösterdi. Bu konferansını başanyla gerçekleştiren TKP, yalnızca genel demokratik kesin çözü- 


Toplantıya sazıyla türküler söyleyerek Heval ile Melike Demirağ ve sazıyla Orhan Temur da katıldı. Melike Demirağ ve Orhan Temur söyledikleri halk türküleri- ne izleyicileri katarak coşkulu bir hava yarattılar. 


Anadili eğitimi çocuğun kişilik gelişimi için önemlidir 


zamanda halkımıza ve ülkemize münü amaçlayan, sosyalist görev- Gazetemizin sayfalarında Za Yabancı buluyoruz. Bu nedenle bu imkanın man zaman ana dili konusunda öğrencilerin Türk öğrencilere tanınması gerek- 

G eat yalla yazılmış araştırma ve incelemelere tiğine inanıyoruz. Ancak ne yazık LE : : yer vermiştik. Bugünkü yazımızın bizim ki 2. yabancı dili olarak Türkçeyi ; ARININ BALI ; konusu da yine eğitim ve “ana dili okulumuzda Türk öğrenciler 10. sınıfa kadar Kaş ile ilgili. Yabancı öğrencilerin ama eğitim okuyabiliyorlar. Türkçe, lise bitirr3 ARESE RA özellikle Türklerin öğrenim gör- görmesi me dersi (Abitur) olarak henüz ka- 


ne kadar gerçek: 


Belki 


Çocuğa güvenen çocuk gibi İnsanla insan ilişkileri, aşağıdaki iki dizede ne denli çarpıcı, 


“Diz ve diz oturur, sanki yüzyıllık arası var, Yüzyıllık yerde oturur, su sizmaz arası var.” 
Sevgisi, ilişkisiyle, dostluğu, düşmanlığıyla işte insan! 
a, “caniçi yakın” ama senden çok Uzak Belki senden, “mesafe ötesi uzak”; amâ sana çok'yakın.. 
“Gözden uzak, gönülden ırak” sözü de kimden 


düğü örnek liselerden biri olan Ricarda Huck lisesini okurlanmı-Za tanitmak istiyoruz. 
Gelsenkirsehen'de bulunan bu liseye Almanya'da ilk kez üniver- 


deneylerimizi zenginleştiriyor 


bul edilmedi. Yani Türkçenin Abitur dersi olarak kabul edilmesi için çalışmalar sürüyor. 

Okulunuzda çok sayıda yabancı öğrencinin bulunması belli zorluklar getiriyor mu? 

Kesinlikle hayır, bu anlamda hiç bir sorun yoktur aksine yabancı öğrencilerin bu okulda okumaları bizim eğitim sistemimizi deneylerimizi zenginleştiriyor. 


Aynca sırf 


ve diz oti 


yüzl yerde oturar, su san su sizmaz arasi var.” 

Sevgisi, ilişkisiyle, dostluğu, düşmanlığıyla işte insan! 

Belki sana, “caniçi yakın” ama senden çok uzak Belki senden, “mesafe ötesi uzak”; ama sana çok yakın. 
rt 


“Gözden uzuk, gönülden ırak” sözü de kimden hereden geliyor? Sevgisinde, ham dö 

çü", göz mesafesi midir ki? Bunlarda tam “ölçü” insanda, insanın insanlığına olan mesafedir. 


* xx 


İlk adamda, ilk ateşle ısınmak için iki taşi birbirine sürten “İnsan” da bu ölçü neydi acaba? 

Günümüz insanı için, sevgisinde- sövgüsünde artık, bir “ölçü” bulunamıyor Deniyor ki, “insanda sevgi ve öfke daman, günbegün kurumaktadır. Ve giderek o, kocaman kızamıyacak, sevdayla sevemeyecek; günü, derdi kendisi, kendi olacak.” Çünkü, deyip ekleniyor: “Makina, bilgisayar onu, sistemle birlikte programlıyor. Bu da, insanı, sistemin kalıplarına dökmek, sistemle uyuma sokmak, sevgisin- den insanı yıkamak” oluyor. 

Bir dram bu. İnsanlığın dramı. Insan öğütülüyor. Ama nedense çok kişi, yazar bundan alaycı bir dille sözediyor. Kara mizah konusu yapıyor. İşte Uruguaylı ünlü yazar E.Galeano şöyle yazıyor: 

“Sistem bankacıyı uyarıyor, bankacı elçiyi. Elçi generalle yemek yiyor, general başkanı atıyor. Generalin atadığı başkan bakanı buluyor. Bakan, genel müdürü hor görüyor. 
Bakanın hor gördüğü genel müdür, müdürü aşağılıyor. Aşağılanan müdür şefe bağırıyor. Şef, amire kuvvet gösteriyor. 
Amir, işçiyi küçümsüyor. Küçümsenen işçi karşına kötü davranıyor. Kadın çocuğu dövüyor. Çocuk köpeği tekmeliyor.” 

# kk 


21. yüzyıla girmeden, galiba tarih, akıp giden yaşamın altına kalın bir çizgi çekmeye hazırlanıyor. Gerekçeler de göstererek: 

— Makina insanı öğütüyor; insan teslim alınıyor. 

— Nükleer silah dünyanın başına “cellat” yapılmıştır; ve artık dünyanın “can” şartele bağlıdır. 

Insan soruyor kendi Kendine: 

~ Doğru mu, gerekçeler tamam mı? 

-*İlk bakışta öyle görünüyor. Dünyanın sonu galiba geldi.” diyor insan içinden. Karamsar oluyor, umutsuzluğa düşüyor. 

Sonra yine kendisi görüyor insan: 

“Hayır, durum tam da böyle değil. Önce, insan teslim alinamamıştır; 5 kıtada ayaktadır. Her yan kıpır, kıpır; şarteli çekecek ele karşıdır.” 

Asıl önemlisi de, insan, içinde yaşadığı dönemin bir “yeni dönem”, evet, bir “yeni dönem” olduğunu kavramıştır. Tarih, kalın bir çizgi çekmeye hazırlanıyorsa, bu çizgi, tarihin, yaşamın altına-burada son- diyen çizgisi değil, “eski” ile “yeni” dönemlerin arasına çektiği bir çizgisi olacaktır, 

Koca Mevlânâ: 

“Dünle beraber gitti cancağazım, 

Ne kadar söz varsa düne alt. 

Şimdi yeni şeyler söylemek lazım” diyor. 

Gel de, bir söz daha kat Mevlânâ'nın sözlerine, 

Yeni durumda yeni şeyler söyleyebilmek, ya da söyleyememek.. yeni durumda hep beraber olabilmek ya da olamamak, işte bütün mesele burada, 

Brezilyalı ozan Mello: 

“İnsan insana güvenecektir, Çocuğa güvenen çocuk gibi..” demiş 


Federal Almanya'da yaşayan DİSK yöneticilerinin düzenlediği ve Batı Avrupa'nın diğer ülkelerinde sürgündeki DİSK yöneticileri. 
nin desteklediği toplantı, DİSK'in askeri mahkeme kararıyla kapatıldığı, 264 yöneticisine 5-10 yi hapis cezası verildiği bir dönemde, DİSK ín verdiği mücadele ile dayanışma- nın yükseltilmesi amacını da taşıyor. 28 Şubat 1987, cumartesi günü, Gelsenkirchen'de Hans-Sachshaus Vattmann str. adresinde yapılacak. Toplantıyı düzenleyen sen- 


dikacılar o Gültekin Gazioğlu (TÖB-DER Genel Başkanı), Murat Tokmak (DİSK GYK üyesi, DİSK-Maden-İş MYK üyesi), Yaşar Ankan (DİSK GYK üyesi, DİSK-Hürcam-İş MYK üyesi), Turhan Ata (DİSK GYK üyesi, DİSK Bank Sen MYK üyesi), Zeki Kılıç (DİSK Sosyak-İş Genel Başkanı Yard.), Ayhan Kutlay (TÖB-DER Genel Başkan Yard.), Bahtiyar Erkul (DİSK-Maden-İş Genel Başkan Vk.), Tekin Üstün (TÖB-DER MYK üyesi), Aydın Yeşilyurt (DİSK Bölge temsilcisi). 


Toplantıyı destekleyen sendikacılar: Kemal Daysal (DİSK Yürütme Kurulu üyesi), Mehmet Karaca (DİSK-Maden-İş Genel Bşk.), Ekrem Aydın (DİSK GYK üyesi, DİSK Maden-İş MYK üyesi), Salt 

Aydoğmuş (DİSK Gıda-İş Genel Sekreteri), Yücel Çubukçu (DİSK-Bank Sen Genel Sekreteri), Mehmet Yıldırım (DİSK-Tek Ges İş MYK üyesi), Halit Erdem (DİSK Bank Sen MYK üyesi), Eşref Okumuş (DİSK Petkim İş MYK üyesi) Recep Orduseven(DİSK Bank Sen MYK üyesi), Akat Sağıner (DİSK Bank Sen MYK üyesi), Hamdul Güzel (DİSK Gıda Iş MYK üyesi), Ömer Arslan (TÖB-DER MYK üyesi), S.Taner Serin (DİSK Bölge temsilcisi) 


Yipmayı reddeden; fs- 


izme karşı direnen aydın kadinlar- « 


dan biri. Bu nedenle savaş sonrası, Gelsenkirsehen'deki bu okula Onun adı verilmiş. 
Bu okul, taşıdığı isminden kaynaklanan demokrat niteliği yanında öğretmenlerin ve özellikle de yöneticilerin çabasıyla, örnek bir eğitim yuvası haline getirilmiş. 
Use Müdürü Wilhelm Funcke* den bilgi almak için okula girdiği- 


“mizde, her taraflan çocuk sesleri 


gelen, tertemiz emil cvil bir ortama da adım atmış olduk. Teneffüs zili ile birlikte çocukların doldurduğu koridorlardan geçerken geride birakuğımız öğrencilik yıllarının sevgi dolu anısı da gözlerimizin önün- den bir film şeridi gibi geçti. Okul müdürü W. Funcke'nin odasına fotoğraf makinası ve teybimizle girdik. Ve ilk sorumuzu yönelttik 

Okulunuzda Türk öğrencileri var mı? Onların eğitim durumları ile ilgili deneyimlerinizi aktarabilir misiniz? 

Okulumuzda 200 yabancı öğrenci okuyor. Ve bunların 160-170 kadarını Türkler oluşturuyor. Bu sayıya rağmen Türk öğrenciler alman öğrencilerin 7 de biri. Yaptığımız. konferansta yabancı öğrencilere nasıl bir eğitim olanağı verebileceğimizi uzun boylu düşündük. 
Türk öğrencilerin almanca zorluğu olduğunu bildiğimiz için onlara alman öğrencilerle aynı haktan yararlanma olanağını nasıl veririz diye çok uzun zaman çeşitli yöntemler aradık. Okulda yabancı öğrencilerinde alman öğrencilerle aynı şansa sahip olmalar için çaba gösteriyo- 


ruz. 

Okula Türk öğrencilerin alınmasi ne zaman başladı? 

8 yıl önce 5. sınıfı oluşturarak 
başladık. Şimdi 13. sınıfa kadar okuyan Türk öğrencilerimiz var. 
Tüm okulda 8 10 öğrenci var. Buntann yüzde 24'ünü yabancılar teşkil ediyor. Okulda yabancı kızların sayısı erkeklerden biraz daha az. 

Biraz önce Türk öğrencilerle Alman öğrencilerin aynı şansa sahip olmaları için gerekli önlemleri aldığınızı belirttiniz. Bu konuyla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? 


Bu konuyla ilgili çeşitli yardım ve destek programlar uyguluyoruz. Okulda sınıflar Orualama 26- 
27 kişiden oluşuyor her sınıfta 7-8 
Türk öğrenci var. Sınıflardaki bu oranı devamlı tutmaya çalışarak özellikle her sınıfla türk öğrenci gruplarının olmasına dikkat ediyoruz. Bu yolla Türk öğrencilerin almanlardan soyutlanmasını önlemiş oluyoruz. Diğer yaniyla da Türk öğrencilerin çoğunlukla aralarında Türkçe konuşmaları ve almancalarının da gerilemesi engellenmiş oluyor. 

Sınıflara bu şekilde dağılmanın bir diğer yararı da öğretmen açısından Öğretmenler dersi verirken kendilerini de kontrol etmiş oluyor Türk öğrencilerin 7-8 kişilik bir grup halinde sınıfla bulunması öğ- 


Max Tuliney & ` 


retmenin dersi kendi başına sürat-Je götürmesini önlüyor. Bu durumda öğrenci, öğretmeni değil, öğretmen öğrenciyi izlemek, onlann öğrenme kapasitesini dikkate almak zorunda kalıyor. 


Uyguladığımız ikinci bir tedbir de lisan zorluğu nedeniyle derslerinde geri kalan öğrencilere yardima ders programlan uygulamak, Özellikle bu dersler Ingilizce, Almanca, mathematik konularında oluyor. Küçük öğrenci gruplan oluşturuluyor. Yüksek sınıflardan bir öğrencinin ve öğretmenin dene- 


derslerde yetiştirilmeye çalışılıyor. 
Şehir yönetimi de bu ders dışı yardımlar için mali destek oluyor. 

Bu kurslar yalnızca Türk öğrenciler veya yabancı öğrenciler İçin mi uygulanıyordu? 

Bu takviye kursları eskiden yalnızca yabancı öğrenciler için uyğulanıyordu. Ama şimdi alman öğ- 


n de derslerinde geri kurslara yabancı öğreninde onlarda böylesi bir 


olanaktan yararlanmış oldular, Bu uygulama diğer liselerde yoktur. 
Okulunuzun başan oranı nasıl? 
Geçen yıl öğrenim gören 820 öğrenciden ancak 16'sı başarısız olarak okuldan çıkanldı. Okulumuz- daki başansız öğrencilerin sayısı yüzde ikidir. 


Biliyorsunuz yabancı öğrenciler için bir diğer önemli konu da ana dili eğitimi. Bu konuda okulunuz- daki uygulamalarla ilgili bilgi verirmisiniz? 

Ana Dili eğitimi Türkleriçin 5. 6. 
sınıflarda başlıyor. Bütün öğrenciler bu derslere katılıyor. 7 sınıfla tüm öğrencilerin ikinci yabancı dili seçme zorunluluğu var. Birinci yabancı dil İngilizcedir. Türk öğrenciler Fransızca ve Latince yerine ikinci yabancı dil olarak Türkçeyi seçebiliyor. 

Ana dili eğitimini çocuğun kişilik gelişimi açısından çok önemli 


lar getiriyor mu? 
Kesinlikle hayır, bu anlamda hiç bir tur aksine yabancı bu okulda okumaları biz im sistemimizi deneylerim nginleştiriyor. Ayrca sirf almanların okuduğu bir çok lise öğrenci azlığı nedeniyle kapanıyor. 
Yabancı öğrencilerin yoğunlukla kabul edildiği liseler açık kalabilmek için bir güvence de kazanmış oluyor. 


Use müdürü WFuncke'ye yatutlanından dolayı teşekkür ederek yanından oaynlıyoruz. Ricarda 

S Huch lisesinde Türkçe derslerinin okutulmasında öncülük eden lise öğretmeni Max Tullney'e de bu özverisinden dolayı hem teşekkür etmek hem de Ana dili ile ilgili bir kaç soru yöneltmek için ziyaret ediyoruz. 

Sayın Tullney Türkçe'nin lise bitirme sınıflarında geçerli ders olmadığını biliyoruz. Acaba hangi lisanlar lise bitirmelerde Abitur dersi olarak kabul ediliyor? 

İbranice, Eski Yunanca, Japonca, Polonyaca, Hollandaca, Rusça, Farsça. 

Türk öğrenciler ikinci yabancı dil olarak seçtikleri ana dillerinden lise bitirme sınavlarından yararlanamıyorlar, Şimdi ki uygulama ne gibi zorluklar getiriyor? 

Öncelikle öğrencilerin kendi 

, anadilini öğrenmeleri onlann gelişimleri açısından çok önemli, Diger bir konu ise, nciler 10. simfa kadar okulumuzda Türkçe *okudukları halde 11,12 ve 13 sınıf lar da bu derslere devam edemiyor. 
Ve Türkçe dersinden aklıklan notlan mezuniyet notlarının yükseltilmesinde kullanamıyor. Bu durumda Türk öğrencilerin aleyhine bir durum doğmuş oluyor. 

Türk öğrencilere ana dilinde ders yapabilme şansı tanınmalı ve bu derslerden aldığı notlarla ortalamasını yükseltme imkanı verilmelidir. Türkçe Abitur dersi olmaldır, 

Max Tullney'e de teşekkür ederek yanından aynlırken aldığımız olumlu bilgilerden dolayı seviniyor bir yandan da üzülüyoruz. Eski Yunanca, İbranice, Polonyaca, hatta Hollandaca liselerde Abitur dersi olarak kabul edildiği halde Türkçe bu diller arasında yer almıyor. 
Ve Türk öğrenciler bu haktan yararlanamıyor. Bu olguyu böylece kabul edecek miyiz? 


Türkiye Postası, 13 Şubat 1987 


HABERLER-YORUMLAR 


Zeynep, Adnan ve Uğur Altan birlikte. 


Mainz'da bir aile parçalanmak isteniyor Küçük Uğur'u babasından ayırıyorlar 


Mainz'de Zeynep Altan ve 7 ayhk oğlu Uğur Türkiye'ye geri gönderilmek isteniyor. Geri gönderilmenin engellenmesi için Mainz'de imza kampanyası açıldı. 


Zeynep Altan 20.07.1984 yılında Mainz Panzerwerk fabrikasında çabşan Adnan Altan ile evlendi ve 23.09.1985 tarihinde Almanya'ya geldi. Bu zamana kadar oturma izni kisa sürelerle uzatılarak Almanya'da kalabilen Zeynep Altan'ın 01.01.1987 Lurihinde Almanya'yı terketmesi istendi. 


Olayı Adnan Altan şöyle anlauyor: “Eğer tek başıma olsam, tek başma hareket etmiş olam polis kolayca halledecekti. Tutumu da öyleydi zaten. İşi dallandırıp budaklandırmadan halletmek. Po. 
lis oturma İzni vermek istemeyince avukat kanalı ile hamileliğinden ötürü 2'şer ay izin aldık. Avukata 


gelen son mektupta” 1.1.1987'de bayan Altan Almanya'yı terketsin” deniyordu. Bu mektuptan hemen sonra üyesi bulunduğum DAK'a gittim. Bu yolla konu Algemeine Zeitung, Frankfurter Rundschau ve Südwesi 3 gazetelerinde dile geldi. 


İşyerinde arkadaşlarla birlikte imza toplamaya başladık. İmzayı önce sendika ve işçi temsilcileri verdi. 200'ün üzerinde imza topladık. Bu imzaları çok kısa zamanda ve arkadaşların izinde olduğu bir dönemde topladık. İmza toplamaya devam edeceğiz ve sonunda şehir idaresine vereceğiz.” 


Yabancılar yasasına karşı parçalanmama, bir arada kalabilme mücadelesi veren gilelerden biri Akan ailesi. İslediklen sadece birarada yaşayabilmek, aile bütünlüğünü korumak. Haklı mücadelelerinde Türkiye Postası da onların yarında 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Yeni askerlik yasa tasarısı bedeli düşürüyor mu? 


“Bedel”i indirme manevrası 


Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk gençlerin 3 milyon lira bedel ödeyerek askerlik yapabileceklerini açıkladı 


Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk NATO Savunma Semineri nedeniyle geldiği Federal Almanya" nın Münih kentinde “Gurbetci gençlerin yeni askerlik yasa tasansına göre Türkiye'de askerlik için başvurmaları halinde 15 bin mark yerine 3 milyon lira bedel ödeyerek askerlik yapabileceklerini” açıkladı. 


* Geçtiğimiz hafta Bakanlar Kurulu'nda görüşülerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yeni askerlik yasa tasansına ve Savunma Bakanı'nın açıklamalarına göre tasan kesinleştiğinde gençler Türkiye'ye gelerek 3 milyon lira bedeli bir defada ödeyecekler. 3 ay temel askerlik süresini doldurduktan sonra terhis olacaklar. Bilindiği gibi Türkiye'de yaşayan gençler için bedel tutan 2,5 milyon lira. Ve bu durumda bedelli askerlik süresi de 
2 aydan 3 aya çıkarılmış oluyor. 
Bu da işyerlerinde 2 ay ücretsiz izin haklarını kullanarak askerlik yapan gençleri güç duruma sokuyor. 


Savunma Bakanı'nın yukandaki müjdesinden sonradeğindiği konu yurtdışındaki gençlerin 3 milyon liralık bedel ödeme tamamen kaldınyor. Gençlerin bedel ödeyerek askerlik yapabilmeleri için Genelkurmay Başkanlığı'nın ihtiyaç gösterdiği gençlerin dışında kalmaları gerekiyor. Yine Bakan'ın açıklaması- na göre Genelkurmay'ın ihtiyaç göstereceği gençler arasında sanatçılar ve yabancı dil bilen gençler var. Yaşadığı ülke itibariyle yabancı dil bilen gençler de bu ihtiyaçların içinde olacak ve 18 ay askerlik yapmak dunumunda kalacaklar Böylece de işini, çalışma ve oturma izinini kaybedecekler. Ya da yine 15 bin mark bedel ödeyecek askerlik yapacaklar. 


Aynı açıklamada bakan basında yeralmadan geçiştirilen şu sözleri ile aslında hükümetin bedeli indir- 


Stuttgart'ta gençler “Bedel Türküsü”nü bir ağızdan söylüyorlar. 
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mek niyetinde olmadığını açık bir biçimde belirtiyor. “Her yurtdışına çıkışımızda karşımıza bu soru ile geliniyor, bedelli askerlik fiyatı inmeyecek mi diye...Bu fiyai kalacaktır.” 

Yeni kanun tasansı ve Savunma Bakanı'nın açıklaması üzerine Federal Almanya Bedelli Askerlik Gi. 
rişimi FEBAG bir basın açıklaması yaptı. Sözkonusu açıklamada tasarı yasallaştığında yurtdışındaki gençleri nasıl olumsuz etkileyeceği belirtiliyor ve söyle deniyor: 

Kısacası “yeni” denilen tasanya neresinden bakarsak bakalım, tasan eşitsiz, haksız, olanaksız ve gerçek dışı görüşlerle dolu. Ancak biz yinede iyi niyetimizi yitirmek istemiyoruz. Özellikle Bakanlar Kurulundan geçen ve açıklamamızda belirttiğimiz gibi bir çok yönüyle yaşamda uygulanması olanaksız olan yasa tasarısından güç alarak şu öneriyi getiriyoruz: 

Madem ki hükümet bize bir takım kolaylıklar sağlamak istiyor, biz yine dövizle bedel ödeyelim. 
Ama bu miktar 15.000.- DM olmasın da 5.000.-DM olsun. Böylece bem ülkemize döviz kazandırmayı sürdürmüş oluruz, hem de 2 ay kısa dönem askerlik süresince Ücretsiz izin hakkımızı kullamp işyerlerimizi yitirmiş olmayız. 


Bir yandan gerçekleşmesi çok zor olan koşullarda “3 milyon TL bedel 3 ay askerlik” önerisi öle yandan “bedelde indirim olmayacak” açıklaması bize pek samimi gelmiyor. Samimiyetin ötesinde bir manevra ile karşı karşıyayız Bu yaklaşım düzeltilmelidir. 


Yurtdışındaki gençlerin bedel mücadelelerine artık kimse kulağını ukayamıyor. Mücadele yükseldikçe böyle manevralara başvurmak zorunda kalıyorlar. Ancak gençler bu manevralara kanmıyor, mücadelelerine devam ediyorlar. 


F.Almanya seçimlerinde seçme-seçilme hakkı olmadığı halde oy kullanan 


Zehra Tıraş'la söyleşi 


Oy kullanmak güzel şey 


Zehra Hanım, seçim lokalinde neler hissettiniz? 


Çok heyecanlandım. Bu heyecanım belki daha ilk olarak oy kullandığım için belkide yabancı bir ülkede oy kullandığım içindi. Seçim lokalinden geri çevrileceğimi hatta kovulacağımı düşünmüş ve korkmuştum. 


Oy kullanabilmek nasıl bir şey? 


Oy kullanabilmek çok güzel bir şey. Nasıl tarif edeyim bilmiyorum, fakat insan sevdiği, desteklediği bir partiye yardım etme zevkini ve sevmediği desteklemediği diğer partilere olan hıncını ayni anda yaşıyor 


Neden yeşillere oy verdiniz? 


Yeşiller, F Parlemenloda grubu olan yegane parti olarak yabancılara eşit haklar istiyor, ve bu isteminden dolayı diğer partiler gibi Alman seçmenlerden oy kaybına uğrama korkusu yok. Televizyon- da bazan parlamento toplantılarını seyrettiğimde yeşillerin milletvekil» lerini kendimize daha yakın hissediyorum. Sanki hepsi bizden birileri, yapmacıktan uzak daha insancil görünüşleri var bu nedenle be nim sempalimi kazandılar. Gerçi Sosyal demokratlarında bizler ara- 


sında büyük sempatileri var. Biz yabancılanın sorunlarının çözümünde bu partiye büyük ihtiyacımız var. Şimdilik bizlerin seçim istemlerine kaygısız kalmaları benim oyumu vermemi engelledi. 


Oy kullanma hakkınız olmadığım biliyordunuz, neden oy kullanmağa gittiniz? 


Oy kullanma hakkım olmadığını biliyordum. Baştanda söylediğim gibi korku içindeydim. Fakat Al man arkadaşların dayanışması ve oyumla yabancılar ciddiye almayan politikacılan protesto etme lunci ağır bastığı için oy kullanmağa gitim. 


Seçim sonrası Bremerhaven seçim kurulu başkanı “bu bir yabancinin oyunun seçimin neticesini etkilemeyeceği için bu sandıkta yeniden seçim yapılmasına gerek yoktur” diye açıklama yapi. Şu anda hakkımda herhangi bir kanuni kovuşturma yapılıp yapılmayacağıni bilmiyorum. Bütün bu olanlara rağmen oy kullandığım için mutluyum. Dileğim en ksa zimanda bütün yabancılar oy hakkına sahip olurlar, eşit haklara kavuşurlar ve insan gibi muamele görürüz. 


mak zorunda kalıyorlar. Ancak gençler bu manevralara kanmiyor, mücadelelerine devam ediyorlar. 


nim sempatimi kazandılar. Gerçi şurlar ve insan gibi muamele gö-Sosyal demokrallarında bizlerara- rürüz. 


avukat kanalı ile hamile! korumak. 


ölürü 2'şer ay izin aldık. rd 


Türkiye Postası da önların yarında . 


Stuttgart'ta gençler “Bedel Türküsü”nü bir ağızdan söylüyorlar. 


Danimarka Sosyalist Halk Partisi milletvekili Ebba Strange: © Göçmenlerin seçime katılmasından çok memnunuz 


Danimarka'da göçmenlerin 
1981 yılından bu yana yerel seçim 
lere katılma hakkı var. Ülkede 3 
yil sürekli ikamet eden her yabancı oy kullanıp yerel yönetimlere aday olabiliyor. 

Danimarka'da göçmenlerin şecme Ve seçilme hakkım elde emeleri ve politik yaşama katılımları konusundaki görüşlerini almak için Sosyalist Halk Partisi (SF) milletvekili Ebba Strange ile ko. 
nuştuk. Siringe, SF'in meclis grup başkanı ve göçmen politikası sözcüsü. Göçmenleri ilgilendiren tüm konularda aktif çalışmalar yürüten Sırange, 1984 yılında FIDEF in Al manya'daki göçmen yasası tasarısı» na ilişkin olarak düzenlediği kon. 
feransa da katılmıştı. 

“Göçmenlerin politik çalişmalarla ilgilendiğini görmek sevindirici” diyor Ebba Strange belediye yönetimleri seçimleri aracılığıyla politik yaşımda doğrudan etkinlik kazanmalarının gerek kendileri gerekse Danimarkallar açısından olumlu olduğu görüşünde. 
Çünkü göçmenler böylece ülkedeki toplumsal tarışmada rol almaya başlıyorlar. 

1985 yılındaki belediye seçimlerinde 7 farklı yerde göçmenler be. 
tediye * yönetimlerine seçildiler. 
Göçmenlerin seçme ve seçilme hakkını elde etmesinden yana bunun ikinci seçim olduğu gözönün- de bulundurulursa, bu son derece iyi bir sonuç 1981'deki seçimlerde 3 göçmen yerel yönetimlere girmişlerdi. 

“Biz Danimarkalı politikacılann, ülkede ikametgahı olan (en az 
3 yıl sürekli ikamet) tüm yabancı 
vatandaşların belediye seçimlerine kalılma hakkını benimsememiz yıllar sürdü, Bu nedenle göçmenlerin de bu hakka alışması için bir süre geçmesi gerektiğine şay- 


Ebba Strange 


mamak gerekir” diyor yıllardır göçmenlere oy hakkı savaşımının başını çeken Ebba Strange. 

“Göçmen örgütleri göçmenlerin aym zamanda meclis seçimlerine de katılma hakkına sahip olmalann istemişlerdi ve istemeye devam ediyorlar. Ama bu biraz karmaşık bir sorun çünkü anayasa değişikliğini gerektiriyor.” Strange, göçmenlere yerel seçimlere kaulma hakkını vermek için seçim yasasının değiştirilmesinin yeterli oldugunu belirtiyor. 

Ama seçim yasasının değiştirilmesi için çoğunluk sağlamak bile uzun yıllar aldı. 

Danimarka'da 1977 yılında Kuzey ülkeleri vatandaşlarına yerel scçimlere katılma hakkı verildi. Bunun gerekçesi Kuzey ülkeleri arasında uzun Yıllardır pasaportsuz dolaşma özgürlüğü ve ortak bir pazar bulunmuasıydı, O tarihle bu hakkın ülkede ikamet eden diğer yabancıları da tanınması konusu taruşıldı ama soyal demokrat hükūmet muhtemelen ortak kurallann oluşturulmasını sağlamak Üzere AET içindeki tartışmaların $onuçlanmasını beklemeyi tercih eui 

1970'lerin son yansında ise Danimarkanın göçmen politikası konusundaki taruşmalar yoğunlaştı. 
Giderek politikacılar Danimarka" 


da kalıcı göçmenlerin yaşayacağı fikrini benimsemeye başladılar. 
Gerçi bir süredir ülkeye yeni göçmen gelmesi yasaklanmıştı ama daha önceden gelen göçmenler aile birleştirmesi yasalarından yaygın biçimde yararlanıyorlardı. Üstelik bu, işsizliğin arttığı ve göçmenleri özellikle etkilediği koşullarda gerçekleşiyordu. 

İşte bu koşullar alında 3 yıl ülkede ikamet eden tüm yabancılara seçme hakkı önergesi geldi. 
Bunu gündeme ilk getiren SF ve VS (Sol Sosyalistler) oldu, daha sonra sosyal demokratlar da buna katıldılar. Böylece 1981 yılında benimsenen öneriyi sunan bizzat s0syal demokrat hükümet oldu. 

Ancak önerinin meclisten çok küçük bir çoğunlukla geçtiğini ekliyor Ebba Strange. 4 burjuva partisi, Venstre (Sol parti), Muhafazakar Halk Partisi, Fremskridtparvet (İlerleme partisi) ve Hristiyan Demokrat Partisi öneriye karşı oy kullanırken Merkez Demokratlar çekimser kaldılar. Yalnızca Venstre'den bir milletvekili öner lchinde oy verdi. Ebba Strange bu oylamanın gerek o tarihle gerekse şimdi göçmenlere karşı politik tutumu gayet iyi yansıtuğı kanısında. 
Bu ayırım çizgisinin diğer bat Avrupa ülkelerinde de kendini gösterdiğine inanıyor. 

“Ama yasanın çıkarılmasına katlanbizler, bundan çok memnunuz” diyor. 

1985'teki seçimlerde yaklaşık 60 
bin göçmen oy hakkına sahipti. 
1981'de yüzde 61,3 olan seçime katılma oranlar bu yıl yüzde 52,2 oldu. Danimarkahlar için ise aynı oranlar 1981'de yüzde 73.3, 1985* de yüzde 69,7 idi. Ama bazı “büyük” göçmen belediyelerinde göçmenlerin katılma oranlan Danimarkalılanınkine eşit oldu. 


Kapitalist dünya ülkeleri içinde bulundukları ekonomik bunalımdan kurtulabilmek ve yığınsal işsizliği aşabilmek için gərekli ve yeterli önlemleri acilen almak yerine, kazanılmış emekçi haklarının daha da budanması yolunu seçiyorlar. Çeşitli uygulamalarla, uzun süreli mücadeleler sonucu kazanılmış bir dizi sendikal haklar yokediliyor, içler boşaltılıyor. 

Bu konuda son yılların “Moda” uygulamalarından biri de, süreli iş anlaşmaları ve kiralık işçiler sorunudur. Bu sorun, sadece Federal Almanya'daki (FAC) emekçilere özgü olmayıp, Avrupa'daki tüm kapitalist ülkeleri kapsamakta, ABD'ye kadar uzanmaktadır. 

Eldeki verilere göre şu anda'ABD'de sürell iş anlaşmaları, kiralık işçi veya mevsimlik işçi statüsünde çalışanların sayısı milyonlarla ölçülmekte ve bu sayı her geçen yıl yüzde 20 oranında artmaktadır. 

“Kiralık işçiler daha ucuza malolmak- ta, verilen emirlere karşı çıkmamakta ve sendika üyesi olmaya yanaşmamaktadırlar” diyen ABD'li bir holding meneceri, böylece, kiralık işçi çalıştırmanın gerçek amacını en açık bir şekilde ortaya koymaktadır. ABD Sendikaları sözcüsü, *“Süreli anlaşmalı ve kiralık işçilerin, patronlarca sendikalara karşı, sendikal kazanımları yoketmek için kullanıldığını” beirtmektedir. 

FAC'de de faaliyet gösteren, Avrupa'nın en büyük işçi kiralayan firmalarından Isviçreli “Adial'nın geçtiğimiz yıl bu işten elde ettiği kâr, 470 milyon dolara ulaşmaktadır. Şu anda Avrupa'nın her ülkesini saran, robotlar, minyatür ateşli silahlar, uzay peykleri, ne olduğu belirsiz acaip hayvanlar türünden çocuk oyuncakları, savaş aletleri, elektronik araç ve gereçler, giyim eşyalarının büyük bir kısmı, Taiwan, Hongkong, Japonya ve benzeri ülkelerde en ucuz ücretle, en kötü koşullarda çalış tintan bu tür işçilere yaptırılmaktadır. 

İspanya Ekonomi Bakanlığı, süreli ve kiralık işçi çalıştırmanın bu ülke için geçici bir görüntü olmaktan çoktan çıktığını ve üretimin resmi bir biçimi haline geldiğini söylemekte, bu tür işleri “Karanlık işler” olarak isimlendirmektedir. Bakanlık, Ispanya' 


nın tüm üretiminin yaklaşık üçte birinin “Karanlık işlerle" yapıldığını söylemektedir. 1985 Resmi verilerine göre, ingiltere" de 1,5 milyon insan süreli anlaşmalar veya kiralık işçi olarak çalıştırılmakta, 3,5 milyon insanın işsiz olduğu bir ülkede, kiralık işçiler, tüm çalışanların yüzde 6,5'ni oluşturmaktadır. 

Durum Fransa'da da aynıdır. Bu şekilde çalışan işçilerin sayısı son üç yılda 1,5 milyona ulaşmıştır. Buna ek olarak, günün beliri saatlerinde çalışan kadın emekçilerin sayısında da artış olmuş, 1985'de 2 milyona yükselmiştir. 

Gazetemizin 99. sayısının bu köşesinde geniş bir şekilde yer verdiğimiz, FAC'deki kiralık ve süreli iş anlaşmalı işçilerin durumu, yukanda sözünü ettiğimiz tüm ülkelerin işçileri için geçerlidir. Her türlü sosyal ve yasal haklardan yoksun ve korunmasız bu işçiler, kapitalist ülke patronları için resmi işsizler ordusu yanında, sendikalara ve şimdilikte olsa çalışan işçilere karşı kullandıkları ikinci bir rezerve ordudur. 

Bu tür işçi olanlarda: Değişik iş süresi, iş temposu ve değişik çalışma zamanları nedeniyle son zamanlarda artan bir oranla çeşitli hastalıklar ve sağlıklarında bozukluklar kaydedilmekte, özellikle sinir ve ruhsal dengesizlikler başgöstermekte, aile yaşamlarında uyumsuzluklar ve çalışmalar başlamaktadır. Bütün bunlara rağmen işsiz Kalma korkusu, onları sağlıklarının tehlike- ye girmesi pahasına da olsa bu tür işleri kabul etmeye zorlamaktadır. 


Süreli iş anlaşmaları ve kiralık işçi olarak çalıştırmalar, diğer kapitalist ülkelerde de olduğu gibi, önümüzdeki yıllarda FAC'de de artacaktır. İşverenler yeni tekniğin getirdiği çalışma koşullarına uyma gerekçesiyle bu tür işçi çalıştırmayı daha da yaygınlaştırmak istemektedirler. Bunun tabanı, bir yandan önümüzdeki devre toplu sözleşmeletiyle hazırlanmak istenirken, diğer yandan da, ülke hükümetinden bu amaca ulaşmayı kolaylaştıracak yasal değişiklikler beklenilmektedir. Bu beklentilerden biri, işçi kiralama yasasını ve süreli iş anlaşmalarını daha da kolaylaştıracak ikinci bir “Istihdamı Teşvik Yasasının” çıkarılması» dir 


FAC'deki, Ticaret“ Banka ve S emekçileri sendikasının (HBV) açıkla, x na göre, bu branşda çalışanlar arasında dahâ şimdiden yer yer her iki emekçiden birinin süreli anlaşmalı, kiralık işçi olarak veya günün belirli saatlerinde kısmen çalıştığı gözlenmektedir. Gerici Kohl hükümeli, orta çağdan kalma bu tür metodların işverenlerce uygulanmasına gözyummak- ta, hattâ genişletilmesine yasal taban hazırlamaktadır. 

Demokratik, sosyal ve toplumsal kazanımların ortadan kaldırılmak istendiği, içlerinin boşaltıldığı böyle bir gelişme endişe vericidir. Patronların, onların hükümetleri- nin tüm uğraşılar, sendikaları toplum önünde “Gereksiz kuruluşlar” olarak gösterme yolundadır. Sendikaların yığınsal , güçlerini kullanarak toplumsal olayları etki-” leme, demokratik ve sosyal hakların korunması, genişletmesi doğrultusundaki mücadele gücünü kırmak istemektedirler 

Kapitalist ülkelerin içinde bulunduğu bunakm, yığınsal işsizlik sorunu, kapitalist sistemin kendi içinde çalıştığı çelişkiden kaynaklanmaktadır. Bunalımın geçici süre de olsa atlatılması, yığınsal işsizliğin belirli oranda da olsa azaltılması, emekçi haklannn budanması, sosyal hakların kısıtlanmasıyla olamaz. 

Bunun en etken yolu, sendikalarımızında 
istemi olan: Haftalık çalışma süresinin 35 
saate indirilmesi, çalışmanın herkese bir hak olarak tanınması, kitlesel işten çikarmaların yasaklanması yoluyla olanaklıdır. 
Şimdiikde olsa bundan başka alternatif yoktur. 

Kapitalist ülke hükümetleri ise, içinde bulunduğu bunalımdan, yığınsal işsizlikten bir süre içinde olsa kurtulmak için böyle bir politika izlemek niyetinde değillerdir. 
Fransız Demiryolu ve Metro işçilerinin son grevlerinde, hükümetin aldığı inatçı tavır bunun en belirgen örneğidir. 

Bu nedenle, önümüzdeki dönem toplu sözleşmelerin başlayacağı ülkelerde ve özellikle FAC'de mücadele daha keskin olacaktır. Politik güçler dengesinde değişim olmadığı sürece, bu konunun önemi gözardı edilmeden, soruna toplu sözleşmeler yoluyla çözüm aramaktan başka Çıkar yol kalmamaktadır. 


Sayfa 6 


Türkiye Postası, 13 Şubat 1987 


Fransa Türkiyeli İşçiler Birliği'nin düzenlediği 


Feridun AKSIN 


“Göçmen İşçi Sorunları Forumu” Paris'de yapıldı Ana görev eşit haklar için savaşım 


“Çok ilgi çekici bir forum oldu. 
Kalabalık ve çok dikkatli bir din- 
“leyici topluluğu vardı. Konuşmacıların çeşitliliği bakımından çok zengin. Bugüne kadar görmediğimiz biçimde çok sayıda sendika, dernek temsilcileri, araştırmacılar bir araya getirilmiş. Çok çeşitli görüşlerin bir arada sergilenmesi son derece ilgi çekici bir olay oldu. 
Bunlar göçmen işçilerin savaşımı- na önemli katkıda bulunacaktır.” 
CGT Uluslararası İlişkiler Bölümü Sorumlularından Jacgues Tixier, gâzelemize izlenimlerini bu sözlerle açıkladı. Böylece FTİB'in düzenlediği forumun niteliğini de bu birkaç cümle ile tam olarak özetlemiş oluyordu. 

Fransa Türkiyeli İşçiler Birliği" nin düzenlediği “Göçmen İşçi Sorunları Forumu” 31 Ocak-I Şubat günlerinde Paris banliyölerinden Bobigny'de “Barış, Demokrasi, Eşit Haklar” belgisi altında yapıl- 


Strasbourg Göçmen Işçi Konferansı'nda divanden bir görüntü 


dı. Daha önce Strasbourg, Mulhouse, Lyon vb. yerel örgütlerin yaptığı bölgesel toplantılardan sonra düzenlenen bu forum, geniş sayıda Fransız ve Türkiyeli konuşmacının katılımıyla, göçmen işçi sorunlarını yüksek düzeyde ele alındığı bir toplantı oldu. Büyük bir kalabalık toplantıyı dikkatle izledi. 

FTIB Genel Başkanı Kasım Ye- 


“şilgül'ün açış konuşmasından 


sonra Genel Sekreter Selahattin Kaya FTİB'in Forum'a ilgili olarak hazırladığı raporu okudu. 
Geniş kapsamlı olarak hazırlanan raporda, göçmenlik olgusu tarihsel ve sosyal boyutları ile ele alındıktan sonra Fransa'daki göçmenler ve özel olarak da Türkiyeli göçmenler üzerine somut bilgiler ve tesbitler sunuluyor. Daha sonra güncel sorunlar; ikinci kuşak ve eğitim, aile birleşmeleri ve konut, oy hakkı, geriye dönüş, mes- 


lek eğitimi, serbest dolaşım ve vize, göçmenler ve barış, göçmenler ve demokrasi, göçmenler ve kültür sorunları irdeleniyor ve somut açık öneriler getiriliyor. Ve bugün için ana görevin eşit haklar için savaşim olduğu vurgulanıyor. 

Rapordan sonra söz alan konuşmacılar herbiri çeşitli yönlerden konuyu derinleştirdiler. 

İkinci gün toplantı, FTİB'in bölge örgütlerinden katılan delegeler arasında sürdürüldü. Bir gün önceki konuşmalardan ve rapordan çikarak çok geniş ve zenginleştirici bir tartışma ortamı oluştu. Savaşım için önemli dersler çıkarıldı. 


Forum için neler dediler? 


CIEMI Yönetmeni Antonio Perotti 

Toplantı beni çok etkiledi. Birincisi beklediğimden çok daha geniş bir toplulukla karşılaştım. Ikincisi tartışılan konulara karşı olağanüstü 


bir dikkat göteriliyordu, bunu çok olumlu buldum. Bunlar bizim ortak çalışmalarımızı daha da geliştirmemiz gerektiğini gösteriyor ay- 


(CFDT) 

k ilgi çekici bir toplantı oldu. 
B'in toplantıya sunduğu rapor ok geniş ve iyi hazırlanmış. 
İnemli bir bölümü ile CFDT olarak görüş birliği içindeyiz. Özellikle geriye dönüş, eğitim, anadil öğretimi sorunları üzerinde görüşlerimiz aynı. 

Nancy Green (Araştırmacı-Yazar) 
Göçmen işçilerin böyle bir forum düzenleyerek Çeşitli örgüt sorumlularını, araştırmacıları bir araya getirmesinden çok etkilendim. 
Özellikle göçmen işçilerin güç günler yaşadığı bir dönemde düzenlenmesi bakımından aynca bir önem taşıyor. Benim için çok zenginleştrici bir forum oldu. Konuşmada verdiğim birkaç fikirle bir katkıda bulunabildimse kendimi mutlu Sayacağım. 


ATT Temsilcisi 

Göçmen işçi sorunlarının böylesine geniş bir biçimde tartışılması çok önemli. Türkiyeli sol çevreler- de bu soruna yaklaşma bakımından sınırlı da olsa olumlu bir farklılaşmanın gündeme geldiği görülüyor. Bu sevindirici. Ancak eski mantıkların tümüyle terkedildiğini düşünmüyorum. Bunun zaten bir çırpıda olması mümkün değil. Zamanişi. Forum'un da konuyu, göçmen işçi olmaktan kaynaklaşan sorunlar olarak koyması da bir değişiklik aşamasına gelindiğinin ifadesi. Bu sorunlar politik sorun olarak değil, yurt dışında yaşayan, göçmen olan tüm Türkiyeli toplulu- 


Kemal Daysal, Naim Gemrik, Perotti, Ufuk Doğrusöz, Selahattin Kaya, Jean Belanger, François Bouille 


ğun, işçisinden esnafına, tacirine kadar tümünün sorunları olarak ele alınmalı. Yoksa daha önce de Türkiye toplumunun yatkın oldu-Zu gibi kendi içinde yeni bölünme ve parçalanmaları gündeme getirecektir. Bu yapay parçalanmalar güçlenmeyi engelleyecektir. 


F.Brunet (MRAP) 


Çok olumlu izlenimlerie aynlyorum. Tüm konuşmacılar birbirini tamamlayan ve sonuçta aynı hedefe yönelen konuşmalar yaptılar. 
Ve hepsi FTİB'in görüşleri ile bütünleşti. Bir yandan bugünkü hükümetin politikasının olumsuz yanları ortaya kondu, diğer yandan göçmenler sorunu tarihsel bir gelişim içinde ele alınarak, durumun daha iyi anlaşılmasına ve yeni çözümlere ulaşılmasına olanak sağlayacak açılımlar getirildi. 


Catherine de Wenden 
(İnsan Hakları Birliği) 


Bu kadar geniş bir katılım, bu kadar çeşitli konuşmacıların söz alması benim için biraz da sürpriz oldu. Tabii mutlu bir sürpriz. Daha küçük bir toplantı ile karşılaşacamı sanıyordum. Gerçekten etkileyici bir toplantı oldu. 

FTİB Göçmen İşçi Sorunlan Forpmu, her şeyden önce, tüm gözlemcilerin de belirçiiği gibi, katlan örgütlerin ve kişiliklerin çeşitliliği 


Konfederasyon Göçmen İşçiler Sorumlusu, Amonio Perotti - 

CIEMI (Göçmen İşçiler Uluslararası İnceleme ve Araştırma Merkez) Yönetmeni, Enis Coşkun - Türkiye Barış Demeği Genel Sekteleri, Catherine de Wenden - LIGUE des DROITS de I 
HOMME (insan Hakları Birliği) 


temsilcisi, F.Prunet- MRAP (Irkçı-Uuğa Karşı Halkların Dostluğu Hareketi) Yönetim Kurulu Üyesi, Abdürrezzak Birazizi - CAJF (Fransa Göçmen Dernekleri Konseyi) Temsikisi, ATT (Türkiyeli işçiler Derneği) temsilcisi, Nancy Green - Yazar-Araştırmacı, Konfeksiyon İşçileri üzerine geniş bir araşurma- 


Feridun Aksın, CIEMI Temsilcisi Perotti ile 


nın yazan, Bekir Harputlu - Araştırmacı 

Konuşmacı olarak söz almamakla birlikte Fransa İslam Birliği'nin bir temsilcisi, Val d'Oise Türkiyeli İşçiler Birliği Başkanı Hacı Tepe, çeşitli sendika ve demokratik örgüt sorumluları ve kişilikler de Forum” u izleyen davetliler arasında bulunuyordu. 


ve görüşlerin zenginliği ile dikkati 


U çeki; FTİB: sorumlular “işinde” Lyon 


Strasbourg Göçmen Işçi Konferansı'nda divandan bir görüntü 


Strasbourg Göçmen İşçi Konferansı toplandı. 


18 Ocak tarihinde Strasbourg'da, FTİB Sirasbourg 
ve Hagvenau (HTÍD) örgütleri “Göçmen İşçi Konferansi” düzenlediler. 

din ve gençlerin yığınsal katılımıyla gerçekleşen 

ns divanında, Profesör Server Tanilli, Fransa 

Işçi Bakanlığı Alsace bölge temsilciliği Alain 

Jung, CGT'den Philipp Otmann, Andre Hemmerte, 

Jacgueline Buzes, Göçmenler İçin Formasyon ve Dil 

Derneği AEFTI temsilcisi Lüelen Klein, DİSK Maden-İş Ege Bölge temsilcisi Cemal Kıral, FTİB yürütme kurulu üyesi Servet Demir, STID Başkanı 

Hayrullah Akkaya, Sirasboug AIT (Devrimci İşçi Demeği'nden Ali Moğultay yer aldılar. 

Konferansa ayrıca Hagvenau Türk işçileri Yardımlaşma Cemiyeti yöneticileri ve çeşitli politik görüşten Türkiyelilerin dinleyici olarak katıldılar. Bir çok Fransız kurumu ve örgütleri toplantyıa mesaj gönderdiler. 

Aynca konferansa katılan OGT adına Jacouline Buzes, DİSK adına Cemal Kıral, AEFTI adına Lucien Klein, AIT adına Ali Moğoltay ve Profesör Server Tanilli birer konuşma yaptılar. 


Prof. Server Tanilli konuşmasında, “Dünyada kültür merkezi diye bilinen Fransa'da günümüzde Fran- 


sız halkı ve gençliğiyle bile Victor Hugo'ların, J.J. 
Roussean'ların yarattığı bu zengin kültürden yoksun bırakılmaktadır. Türkiyeli gençler ise hem Fransız kültüründen hem de Türk kültüründen yoksun bırakılmaya itilmişlerdir. Eğitimsiz, mesleksiz başı boş, işsiz bir gelecekle karşı kaşıya kalmışlardır. Türkçe eğitimi ve külürünü tanıtmak amacıyla Türkiye den gönderilen eğitimciler ise çok yetersiz ve politik iktidarların bugünkü rejimin koruyucuları olmaktan ileri gitmemektedirler.” dedi 

Tam gün süren konferans aynı akşam yapılan bir kültüret şenlikle sona erdi 


, Alain Jung 
(Göçmen İşçi Bakanlığı Temsilcisi) 


Alsace bölgesinde Türkiyeliler sayi olarak ilk sirayı 


g imdi alıyor. Bu nedenle bu önemli toplantıda daha çok Fransız resmi kurumu yer almalıydı. Türkiyelilerin sorunlarına sahip çıkmaları, bu tür konferanslar yapmaları örnek bir davranıştır. Konferansta belirtildiği gibi birlikte yaşamak ancak eşit haklardan geçer. Göçmen işçiler ülkemiz için bir çoğunun dediği gibi bir “handicap” değil olsa olsa bir zenginliktir. 


Muharrem Şenyurt (işçi) 

15 yıldır Fransa'dayım çocuklarımın çoğu burada 
doğdu, Sorunlarımızın tartışıldığı bu tür toplantılara ilk defa katılıyorum. Bu toplantının bir dayanışma, birlik toplantısı olduğunu gördüm. Bundan böyle bu tür konferansların yapılmasını istiyorum. Göçmen derneklerinin sadece politik toplantılar yaptığını sanan ve bu nedenle katılmayan arkadaşlarıma da bunun FTİBİ için doğru olmadığını anlatacağım. Onların da katılmalarını isteyeceğim. Biz işçiler sorunlarımı» zi tartışmadan hiç bir şey elde edemeyiz. 


Emin Düğmenoğlu (Hagvenau Türk İşçileri Yard. Cem. YK üyesi) 

Bu toplanti gerçekten güzel bir toplanlıydı. Böyle olacağını tahmin etmiyordum. Temsil ettiğim cemiyetimiz adına konferansı çok olumlu buldum. İlerde bu tür konferansların yapılmasını isterim ve bizim cemiyetin de ortak katılmasına çalışacağım. Burda tartışılan bütün sorunlarla ben de karşı karşıyayım. 
Özellikle bizim çocuklarımızın büyük kültürel sorunlan var. Bunun için bizler kültürel politik görüş aynlıklanını bir yana bırakıp birlikte haklarımızı aramamız gerekmektedir. 


Mahe Yıldız 


15 yıldır Fransa'dayım. Geldiğimden beri çok zorluklarla karşılaştım. Çocuklarımız da çok zorluklarla karşı karşıyalar, Bir kadın olarak konferansı iyi buldum. Biz kadınların sorunları da burada tartışıldı. 
Ilerde daha çok kadının katıldığı toplantılar yapılmalıdır. 


Jacgueline Buzes (CGT) 

Başarılı bir çalışma, Türkiyelilerin böylesine yığınsal katılmaları önemliydi. Özellikle kadınların gençlerin çokluğu beni şaşırttı. Burada ele alınan sorunlann çözümünde Fransız ve Türkiyelilerin birlikte savaşımları gerekmektedir. Biz devamlı haklı istemlerinizde ve eşit haklar için Türkiyeli göçmenlerin yanında olacağız. 


Ercan Özdek 


Herşeyden önce bu konferan biz gençler için çok yararlı oldu. Biz gençlerin çok büyük sorunları olduğu bir gerçektir. Bunu babalarımızla annelerimizle aynı toplantıda tartışma birlikte çözüm yolu arama fırsatını bulduk. Bu tür konferanslar burada sona ermemeli devam etmelidir. 


rymu, her şeyden önce, tüm gözlemcilerin de belirttiği gibi, katılan örgütlerin ve kişiliklerin çeşitliliği 


Türkiye'li ve Fransız 13 rel , 


söz aldı. Konuşma Sirisin gö: söz alanlar şunlardı; 

Ersin Tosun-BTİB (Belçika Türkiye'li İşçiler Birliği) temsilcisi, Hasip Ay - KOMKAR Temsilcisi, François Bouille - CFDT Sendikasi Konfederasyon Göçmen İşçiler sorumlusu, Kemal Daysal - DİSK Merkez Yürütme Kurulu Üyesi, Jean Belanger - CGT Sendikası 


CFDT Temsilcisi 
François Boville 


Kaide 


Lyon'da 


Göçmen İşçi 
Sorunları 


FTİB Lyon Şubesi 24 Ocak 1987 
tarihinde bir Göçmen İşçi Sorunlan toplantısı düzenledi, 31 Ocak” ta Paris'te yapılan Fransa Göçmen Işçi Forumu öncesi bir ön bilgilenme niteliği taşıyan toplantı geniş bir emekçi katılımıyla gerçekleşti. 


Zafer, birlikte mücadele veren işçilerin oldu 


Thatcher miş halk düşmanı ekonomi politikasını sürdürmeye çalışıyor. Seçimler öncesi tekelleri hoşnut etmek için, tekellere yönelik vergi oranların- da indirim yapmayı düşünen Ingiliz Hükümeti, burdan doğacak mali açıklarını bugüne değin toplanamayan KDV, Gelir Vergisi ve Sigorta Kesenekleriyle kapatmayı hesaplıyor. İngiltere Vergi Tahsil Kurumu'da özellikle tekstül sanayiinde yoğunlaşmış irili ufaklı bir çok atölyeyi yakından izlemeye başladı. Bunun üzerine atölye sahipleri işçilerin ücretlerini düşürmeye yönelik girişimler. 
de bulundular, 

İşverenler, kendi aralarında birlik oluşturmaya yöneldiler. Bu birlik bir yanıyla tüccarlardan yeni fiyat talebinde bulunuyor, di- 


Zer yanıyla da işçilerin olası dire-. 


nişine karşı bir kalkan işlevi taşıyordu, Ancak, işçilerin ücretlerin düşürülmesine karşı daha ilk günlerde tepkilerini açıkça dile getirmesi bu birliği dağıllı. 


Londra'da, Türkiyelilerin yoğun yerleşim bölgesi Hackney’ deki kimi fabrikalarda Londra Halk evi yönetici ve üyelerinin önderliğinde işi yavaşlatma ve birakma eylemleri başladı. Bu eylemlerde başar sağlayan işçiler Halkevinin önerdiği savaşım proğramı çerçevesinde işyeri işyeri Giyim İşçileri Sendikasın- 


da örgütlenmeye başladılar. 20 
Ocak 1987'de 115 kişinin çalış» tığı Tekay adli atölyenin sahibi permisiz işçi çalıştırmayacağını ve bundan böyle tüm sigorla ve vergi kesintilerini işçilere yükleneceğini belirtmesi üzerine işçiler fabrikada oturma grevi yaptilar. Çarşamba günü patronun 

fabrikayı kapatması ve görüşmeleri iptal etmesi üzerine işçiler kapı önünde direnişe geçtiler. 
Londra Halkevi'nin girişimiyle işyerinde sürdürülen sendikalaşma çalışması sonucu Türkiyeli işçilerin yarıdan fazlası sendikaya üye oldu. Patronun her türlü anlaşmayı reddetmesi üzerine işçi- 


ler sendika desteğinde 26 Ocakta ` 


grev gömlekleri giydiler. Başla 


Halkevi üyeleri olmak üzere gre. 
ve çıkan Türkiyeli, Bengaldeşli, Pakistanlı işçilerin 4 gün süren grevi 29 Ocakta başan ile sona erdi. 

Başan ile bilen grev boyunca Halkevi yönetici ve üyeleri grev gözcülerine yardımcı oldular. 
Grevin başladığı günden itibaren her sabah saat 7.30 da grevci işçilerle birlikte fabrika önünde nöbet tutan Halkevi yönetici ve üyeleri türkülerle, marşlarla, halaylar çekerek işçilere moral destek sağladılar. Halkevi Kadın Merkezi hergün grevcilere yiyecek ve sıcak içecek taşıdılar. Halkevi Gençlik Merkezi grevci işçilerin başta tercümanlık olmak üzere bir çok sorunlarının çözümünde yardımcı 


oldu. Grev ingiliz İlerici basinin- da da geniş yer tuttu, Ingiliz sendikalan Türkiyeli (o grevcilerle maddi manevi dayanışma çağrısı yaptı, 

29 Ocak günü işverenle uzun 
süren görüşmeler sonucu anlaşma sağlanan maddeleri işçilerin onayına sunan işyeri temsilcisi Kenan Gümüş, işçilerin onayını aldıktan sonra yaplığı konuşmada işçilerin örgütlü mücadelesi- nin yenilmezliğini vurguladı. 
Tekay işçilerinin sürdürdüğü dire niş ve grevin tüm fabrikalara örnek olmasını diledi, 

İşçilerin işbaşı yapması öncesinde grev yerini boşaltan destekçiler işçilerin alkışlarıyla uğurlandilar. 


Türkiye Postası, 13 Şubat 1987 


HABERLER-YORUMLAR 


Gençler ailelerinin bu toplumu tanımadıklarından, kendilerine güvenmeyip, şans tanımadıklarından şikayetçiler 


“Yedirmekle, içirmekle olmuyor” 


Serpil ERYILMAZ 


Düsseldorf'da soğuk bir kış gününde Türklerin yoğun oturduğu bir semite genç kızlarla sorunları hakkında sohbet etmek üzere buluştuk. 16-22 yaş arasındaki genç kızların hepsi de uzun yıllar önce gurbet ellere çalışmak üzere gelen işçi ailelerinin çocuklarıydı. 

Onlarla bu sohbetimizde daha çok aileleriyle ilişkileri ve sorunları hakkında konuşmayı amaçlıyor. 
duk. Genç kızlar sohbetin başında rahatlıkla  giremediler konuya. 
Sohbet ilerledikçe de, aile-genç ilişkilerinin, bu ülkede yabancı olmaktan, daha da önemlisi gelişmiş bir toplumda göçmen işçi ailesi çocukları olmaktan kaynaklanan sorunlardan soyutlamanın, ayn ele almanın olanaklı olmadığını gördük hep birlikte. 

Bugün üstüne çok yazılan çizilen 2; kuşağın sorunları çocukluklarında başlıyor. Türkiye'den yurt dışına göçün başladığı yıllarda do-Ban çocukların anneleri ya da babalan geliyorlar önce, Daha sonra sırayla eşler, parti parti çocuklar değişik yaşlarda göçediyorlar. Hemen hemen hepsinin çocukluğunda aileyle bir kopukluk var, Kimisi anne ve kardeşlerle memlekette kalmış, ya da köyde dedenin, ninenin ya da başka bir akrabanın yanında geçen çocukluk. Aileyi Almanya'dan yazılan mektuplardan, izinde gelen bebeklerden, oyuncaklardan, elbiselerden tanımak Çocuğun en çok aileye ihtiyacı olduğu dönemde (pskologlar, pedagogların görüşüne göre) yaşanıyor bu ayrılıklar, özlemler. 

Hemen bu noktada, şu anda meslek eğitimine hazırlık sınıfına giden 18 yaşındaki Meryem Dalgah'nın anılarına kulak verelim. 

“Ben köyde dedemin yanında büyüdüm. 5 yaşıma kadar babamı hiç görmedim. Hep mektuplarını okurlardı, dinlerdim. Benim de babam var diye köyde arkadaşlarıma övünmek isterdim. Bir gün “baban izine gelecek" dediler. Amcamla karşılamaya gittik. Bir otobüs gel- 


yaşamış. Ne sofra kurulmuş, ne aile havası, Bizler gelince hem derdi, hem de sorumlulukları arttı. İşten geliyordu yorgun, argın, biz de oynamak İstiyoruz, TV seyretmek istiyoruz. Hiç kafası götürmüyordu. Başımı dinleyemiyorum diye bize kızardı, bağırırdı. Biz de içten içe ona kızardık.” 

“Tabii o da aile yaşamına alışamiyor, Bize nasıl baba yabancı geliyorsa, ona da çocukları yabancı geliyor” diye Dudu Üstün atılıyor. 
Dudu 22 yaşında, daha önce berberlik yapmış, şimdi tramvayda çalışıyor, şoförlük için başvurmuş. 
O da çocukluğunda aynı kopuklugu yaşamış. “Çocukluk döneminde babam hiç yanımda değildi. Şimdi sağece babam olduğu için saygı duyuyorum, ama kaynaşamıyoruz” diyor, 


Sonra Almanya'ya geliş... Daha bu yabancı ülkeye ayak bastıkların- da daha farklı sorunlar başlıyor. Kimisi okul çağında, kimisi daha küçük yaşlarda geliyor. Herşeyden önce dil sorunu, özellikle okulda kendini gösteriyor. Okul öncesi gelenlerin çoğunluğu da ailelerin bilmezliği, çekingenliği nedeniyle kreşe (Kindergarten) gidemiyorlar Köyden küçük şehirlerden (kırsal kesim genellikle) gelen hayatında Türkiye'de bile hiç büyük şehre gitmemiş küçükler kendilerini ge- 


Olcay izçimen ve Dudu Üstün. 


lişmiş bir toplumda buluveriyorlar. 
Ve sokakta, okula başladıklarında yabancı düşmanlığı karşılıyor onları 

Hasibe Bozdağ 16 yaşında, Hauptsehule'ye gidiyor. Hasibe ilk okula gidişini şöyle anlatıyor. Tlk geldiğim sene beni bir Alman sinifina soktular. Hiç Türk yoktu, benim de hiç Almancam yoktu. Hiçbir şey anlamıyorum, O sene sinıfta kaldım. Annem babam Almanca bilmiyor, evde yardım eden yok. Ben biraz öğrenmeye başladim, tek tük. İlk kârşılaştığım soru, neden başörtü takıyorsunuz oldu. 
Bir gün sınıla girdiğimde tahtada “Türken raus-Türkler dişarı" yazısıyla karşılaştım. Bir büfeye gidip, 


Hasibe Bozdağ ve Gülsen Kıran arkadaşımız Serpil Eryılmaz l 


birşey almak istediğimde ‘Für Türken haben wir nichts-Türkler için hiçbir şey yok" diyorlardı.” 

Konuştuğumuz gençlerin hepsi bu konuda dolular. Örneğin Elmas Kıran ‘Ben anlatmaya başlarsam, kimselere sıra gelmez' diyor. Federal Almanya'da uzun yıllar yaşamış olup da benzeri örneklerle karşılaşmamış olan çok azdır diye düşünerek bu ömeklere uzun uzun yer vermiyoruz. 

Gerek aile yaşamında gerekse çevrede yaşanılan olumsuzlukların sadece bir kaç yanı bunlar. Eğitim- de karşılaşılan güçlükler, hem Alman toplumunu hem de kendi toplumunu yeterince tanıyamadan yetişen gençlerin ortak sorunu, hep 


söyleneni tekrarlıyorlar. “Biz nere- ye aitiz. Türkiye'ye gidiyoruz, Almancı oluyoruz, buraya geliyoruz, adımız pis Türkler oluyor.” 

Aile ile ilişkilerde ise bu güçlüklerin hepsi rol oynuyor. Sohbetin koyulaştığı noktada sözü tümüyle gençlere veriyoruz. Gülşen Kıran 11 yaşında gelmiş Almanya" ya, 17 yaşında. Hauptschule'yi bitirmiş, şimdi Kollegsehule'ye başlayacak. O alıyor sözü ilkin, 

“İşçi ailesinin çocukları olunca durum başka. Sabahtan akşama kadar çalışıyorlar, çocuklar evde, Sen yetiştiriyorsun kendini. Kardeşlerin varsa, durum başka oluyor. Benim çok arkadaşım var, 16- 
17 yaşında kızlar. Anneleri, babalan sabah 6'da işe gidiyorlar. Yillardır hep böyle. Kızlar geliyor 17- 
18 yaşına, Aile diyor ki, ‘Niye böyle oldu, kızlarım bizden koptular, bizimle konuşmuyorlar. Kasa kasa elma, portakal aldık, yemedik yedirdik, giymedik giydirdik, nelerini eksik bıraktık, niçin bizimle konuşmuyorlar” Kasa kasa elma portakalla olmuyor bu işler. Bizim hangi çevrede, nasıl yetiştiğimiz- den haberleri yok. Gerçi ben onlara da suç bulamıyorum, yıllardır geçim, para biriktirme derdindeler. 
Diyalog kurulabilmesi için ailelere güven vermek gerek. Bizim Türk gençleri biraz da ailelerini küçük görüyorlar.” 

Meryem ailesiyle ilişkilerde çok dertli, teybimizi ona yöneltiyoruz. 
“Benim ailemin güvensizliğini bir türlü yıkamıyorum. Fikirlerimiz paralel değil. Hiç uyuştuğumuz nokta yok. Benim babam dindar, başımı örtmem için baskı yaptı, 2-3 yıl bunun için uğraştım. Kendi isteğimi kabul ettirebildim. Şimdi saçını uzat diyorlar. Saçı uzun, aklı kısa geliyor aklıma, tepki gösteriyorum. Kitap okuma, elişi yap, çeyizini hazırla, bir gün gideceksin, sen elliksin diyorlar. Ama bunların çoğu bence çevre baskısından. Orta Anadolu'dan geliyoruz, kırsal kesim, tutucu çevre, Hava kararımca eve geldiğimde misafir olursa, 


kızın nereden geliyor diye soruyorlaf manalı manalı, Annem, babam da ele güne rezil ettin bizi diye bana yükleniyorlar.” 


Dudu hem kendi ailesinin hem de genel olarak Türklerin bu topluma uyum sağlayamamasından şikayetçi, 


“Benim dikkatimi çeken şu oldu. 
Benim babam Almanya'ya geldiginden bu yana hep Türkiye'deki gibi yaşamış, o düzeni sürdürmüş. 
Biz de buraya gelince haliyle çocuklar bu topluma daha kolay ayak uyduruyorlar. Çünkü burada yetişiyoruz. Ben birkaç aile tanıyorum. 
Buraya ayak uydurmuşlar, çocuklarıyla sorunları az. Bir de ailenin genç olmasının da etkisi var. 


Meryem: Ama bunların sayısı çok az 


Hasibe: Şimdi burada 30-35 ya- 


KUŞAKTAN KUŞAĞA SORUNLAR 


Sayfa 7 


şında bir kadını düşünün. 16 yaşındaki kızıyla her sorununu konu şabiliyor. o Almanları düşünün, Genç kız annesine herşeyi anlatır. 
Erkek arkadaşını, her türlü problemini. Bizde olmuyor bu. Mesela ben şimdi erkek arkadaşım olsa gidip bunu anneme söylemem, 


Küçük yaşta Almanya'ya gelmiş, anadilinden çok çok daha iyi Almanca konuşan Olcay İzçimen atiliyor hemen (18 yaşında, berber olarak meslek eğitimi Yapıyor). 
“Ben annemle konuşabilirim.” diyor 

Gülşen: Ben de konuşabilirim, ama eğer evlenmeyi düşünüyorsam, Sadece erkek arkadaşım desem, evlenmeyi düşünüyoruz desem, asar keser beni. 


Dudu: Benim annem kızım git tanış görüş ama ileriye gitme diyor. Evlenmek istediğinde de beni tanıştır diyor. Babamla bunları konuşmak bile mümkün değil 


Meryem: Bu kadarcık gelişme de hiç yoktan iyi. Bizimkilerde çok zor. 


Elmas: Anne baba bu toplumu tanımıyor, tanımadığı için de bu topluma çocuğu girdiğinde ne olacağını kestiremiyor, korkuyor, çöcukları sıkıyor. 


Olcay: Birinci kuşak gelişmeleri göremiyor. Hülâ 15-20 sene öncesinde yaşıyorlar, Onlar hep geçmişte yaşıyorlar. Bunun içinde geri dönmek istiyorlar. Ben düllerde gitmek isterim ama temelli değil Benim burada özgürlüğüm. var Oraya gittiğimde gördüm. Kızlar hep evde oturup örgü örüyor, we 


mek yapiyorlar. Erkeklerle kónus- 


izine gelecek" dediler, Amcamla karşılamaya gittik. Bir otobüs geldi, heyecanlı rum, ‘amea hangisi benim ier da esah “Şu kravatlı senin baban’ dedi, Güzel elbiseler giymiş, köylününkinden değişik, hoşuma gitti. Ama yanına yaklaşamadım, yabanci bir adam. 
Babam da bir çoğuğa nasıl davra- 


Olcay Izçimen 


mhr, bilmiyor. O zamana kadar annemle birlikte yatıyordum. Babam gelince bana ayrı yatak yaj lar, annemden acayip kıskan başladım. Sonra yaramazlık yaptam diye beni dövdü babam. Ondan sonra hiç istemedim babamı. ‘Bu adam gitsin’ diye tutturdum. Babamu ilk görüşümden hatırımda kalanlar bunlar, ama hiç silinmedi.” 
Konuştuğumuz genç kızlar “bizim kuşağın hepsinin çocukluğunda benzeri anılar vardır” diyorlar. 
Hepsi de çocuklukta yaşanan bu kopukluğun giderilmediğini, kayıp yılların geri getirilemediği görüşünde birleşiyorlar. Örneğin Elmas Kıran (Şu anda bir devlet hastanesinde çalışıyor) çocukluğunda bu kopukluğu farklı bir biçimde yaşamış. Babası uzun süre memlekette kalmış. *Kaynaşamadık bir türlü babamla” diyor. “Özellikle küçük kardeşlerim öyle korkarlardı ki babamdam. Onun olduğu verden kaçarlardı.” demesi üzerine çocuklu-Bundan bir kesit hatırlayıveren Hasibe Bozdağ “bak bizde nasıl oldu?" diyerek giriyor sohbete, * “Abimle babam önceden geldiler. İstedikleri gibi yaşamışlar. 
Kardeşim 4 yaşındaydı. Ben de kçüktüm. Yıllarca Heim'da (yurtta) 


Hasibe Bozdağ ve Gülsen Kıran arkadaşımız Serpil Eryılmaz'la. 


F.Almanya Öğrenci Temsilciliği Yönetim Kurulu üy 


Yerleşme eğilimi anadilin önemini azaltmıyor 


Muharrem Kirli F.Almanya Öğrenci Temsilciliği yönetim kurulu üyesi, 1966 yılında Ankara'da doğdu. 1972 yılında F.Almanya' ya geldi. Burada okula başladı. Şimdi Duisburg Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde okuyor. 3 yıl Kuzey Ren Westfalya eyaleti öğrenci temsilciliği yapmış. 1986 Mayıs ayında. F. Almanya Öğrenci Temsilciliği Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 


Türkiye Postası: Öğrenci temsilciliği nedir, temsilciler neler yaparlar, bize kısaca anlatırmısın? 


M.Kirli: F. Almanya'da 5. sınıftan sonra her okulda öğrenci temsilcilikleri olur. Sınıf, okul, eyalet Çapında öğrenci temsilcileri seçilir. Sınıf başkanları sınıftaki özel problemlerden yola çıkarak Öğrencileri savunmaya Çalışıyor. 
Okul temsilcileri için okuldaki problemler sözkonusu oluyor. 
Ben sınıf başkanlığından başlayarak her düzeyde çalıştım. F. 
Almanya öğrenci temsilciliği 
1984 yılında kuruldu. Biz F.Almanya'da okula giden öğrenci lerin isteklerini, haklarını saptamaya çalşiyoruz ve F.Hükümetin yaptığı politikayla karşılaştırıyoruz. Anlatmak istediğim biz öğrencilerin haklarını ve isteklerini savunmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda hükümetin eğitim politikasını etkilemek için uğraşıyoruz. Okuyucuların şunu da bilmesi lazım. F.Almanya'da okul sisteminde genel olarak eyaletler belirleyici oluyor. Bayern, Ba- den Würtemberg dışında her eyalette öğrenci temsilcilikleri var, Bunların ele alamadığı konulan biz ele almaya çalışıyoruz. 
Çünkü Almanya çapında bir çalışma daha etken oluyor. Henüz 
3 senelik bir geçmişimiz var. 
Ama bu kısa süre içinde birçok zorluklarla karşılaştık. 


Türkiye Postası: Alman olsun, yabancı olsun öğrencilerin kuşkusuz eğitim sorunları var. Ancak yabancı öğrencilerin sanırım yabancı olmaları dolayısıyla bu sorunların dışında daha başka sorunları da 


var, Bunları da biraz anlatır mısın? 


M.Kirli: Bir öğrencinin sorunlarni anlayabilmek için önce onun yaşadığı toplumu incelemek gerekiyor. Bizim yaşadığımız toplumda işsizlik gibi birçok belirleyici noktalar var. Bunlardan en fazla etkilenenler de yabancı öğrenciler. oluyor. Bir yabancı, bir Almandan daha fazla işsiz kalyor. Çevremize, istatistiklere bak tığımızda da bu açıkça görülüyor ve toplumda bir baskı unsuru oluyor. Öğrencilerin birçoğu burada doğmuştur. Aile Türkiye" deki normlarla yetiştirmek istiyor çocuğunu. Oysa çocuk Alman toplumunun içinde gelişiyor aynı zamanda. Çocuk yuvasında, okulda Almanlarla geçiyor çocukluğu. Ailenin getirdiği normlar çok farklı. Böyle olunca aile ve toplumla çocuk arasında çelişki doğuyor. Çocuk kendisini yalnız bırakılmış hissediyor. Bazen aile içinde de büyük problemler oluyor. Evden kaçma, intihar olaylarını duyuyoruz. Özellikle kame döneminde bu olaylar 


artıyor. Tabii az da olsa bazı ailelerde çocuğa yaklaşım daha farklı, daha bilinçli. Çocuğun evde, okulda, sokakta problemi olduğu zaman çözümleyici yakla-Şıyor. Bu durumda aile ile çelişki de asgariye iniyor. 

Türkiye Postası: F. Almanya" da eğitim sistemi nasıl, Bu konuda biraz bilgi verir misin? 
M.Kirli: llkokul bitirildikten sonra öğrenciler üç tip okulla karşı kar-Şıya kalıyorlar. Eskiden beri bir düşünce hakim. Bu tam olmasa da bugün de geçerli Hauptschule bir işçi olmak için yeterli görülüyor. Realschule'ye gidenler bürolarda sekreter vs. olabiliyor. 3. okul gymnasium ise toplumun liderlerini yetiştirmeyi hedefliyor. Ancak gymnasium'u bitirenler üniversitelere gidebilirler. Almanlar çocuklarını bu okula gönderebilmek için saati 15 
marktan başlayan yardımcı ders ler aldırıyorlar, 


Türkiye Postası: Gymnaslum'a giden yabancı öğrenci sayısı çok az... 

M.Kirli: Kesin bir sayı söyleyemem ama Gymrniasium'lara giden Türk çocuklarının sayısı hiçbir zaman yüzde 4'ü bulmadı. 
Ancak son senelerde oran yükseliyor. Bir de bizim desteklediğimiz Gesamtschule'ler var. 


ucu çevre. Hava kararın: 
ca eve geldiğimde misafir olursa, 


esi Muharrem Kirli ile söyleşi 


Bu okullardaki yabanci öğrencilerin sayısı daha fazla Yabancı öğrencilere burada daha fazla yardımcı olunuyor. Zayıf derslerden ek ders alma olanağı, çakşma grupları var. Yani şansları daha eşit. Ve bu okullar da üniversitelere açık. Ne yazık ki bu okullar çok az sayıda Gesamtschule'lerin her yerde açılması için mücadele ediyoruz. 


Türkiye Postası: Yabancı öğrencilerin okuldaki başarısının bir etmeni de anadili sorunu. 
Bu konuda ne düşünüyorsun? 


M.Kirli: Önemli ve tartışmaların sürdüğü bir konu. Ben öğrenci temsilciliği adına birşey söyleyemem, ancak kendi düşüncemi dile getirebilirim. Yabancı çocuklann büyük bir bölümü ister istemez burada kalmayi hedefliyor. Ama buna rağmen anadilin önemi azalmıyor. Çünkü anne baba Türkiye kültürünü, yaşam biçimini buraya taşımış. Kişiliği geliştirme döneminde çocuk anne babanın kültürünü alarak yetişiyor. Burada anadili de gerekli, Ben annemin babamın dilini anlayamazsam kültürünü nasil anlıyayım ? Bizde Türkiye'den gelen ailelerin genel anlamda eğitim düzeyi çok düşük. Anne kendi annesinden gördüğü biçimde çocuğunu yetiştirmeye çalışıyor. 
4-5 yaşında bir Alman çocuğun resimli kitapları, kütüphanesi olur, Ne yazık ki bu bizde yaygın değil. Demek istediğim bizim çocuklarımız kültür alanında da yetersiz yetişiyor. Bu anlamda okuldan yardım gelmesi gerekiyor. 


Türkiye Postası: Anadili ve 

kültür konusunda çocuklar okulda eğitilmeli diyorsun yani? 


M.Kirli: Yalnız bunlar da deği Aileler çocuklarına müslümanlığı öğretmek istiyorlar. Bu okulda 


Meryem Dalgalı 
/Hafize ÇAKAR 


olmadığı için de çocuklarını birçok yerde gericilerin, faşistlerin yuvalandığı kuran kurslanna göndermek zorunda kalıyorlar. 
Sonra coğrafya, Türkiye tarihi, şimdiki politik durumu, neden göçmen edildi..Bunları da bilmek lazım. Hangi yabancı öğrenci okulda bunları öğreniyor? Bunun için de anadili eğitimi gerekli 


Türkiye Postası:6 Aralık günlü Hürriyet gazetesinde bir haber okumuştum. Karisruhe'de bir okulda Türkçe dersleri konulmuş. Fakat öğrenciler Türkçe yerine ingilizceyi seçiyorlar - miş. Yöneticiler de Türk çocukları anadillerinde okumak istemiyorlar, bu dersleri kaldırmak zorunda kalacağız yönünde bir açıklama yapıyorlardı. Eğitim koşulları çocukları şu anda buna zorluyor. Sence anadili eğitimi nasıl olmalı? 


M.Kirli: Bir örnek de ben verebilirim. o Düsseldorf'ta Göethe Gymnüasium'da birçok öğrenci 5. 
sınıfta Türkçe 7.sınıfta da Ingilizce dersi aldı. 11, sınıfa geldiklerinde Türkçe ders olarak kabul edilmedi. Öğrenciler geçerli olan İngilizceden de geri kalmış oldular. Yani öğrenciler Türkçe dersi, anadili dersi görmek istemedikleri için değil, bu ders yabancı dil dersi olarak kabul edilmediği için bu durum ortaya çıkıyor. Bu dersin ek bir zorluk değil, ders programı içinde olması lazım. 
ilerde işsiz kalmamak için Ingilizce gerekiyor. Öğrenci ben 5. s+ nıfta Fransızca yerine Türkçe istiyorum diyebilmeli. Ve bu dersin notları okul notlarına girebilmeli. 
Bu şimdi mümkün değil. Polonyaca, İbranice, Ispanyolca yabancı dil olarak geçerli fakat Türkçe değil, Bunun olabilmesi Için velilerden de destek gelmesi lazım. Anadili dersi ders programına girsin, göreceksiniz daha fazla öğrenci anadili dersini seçecek. 


ei rel gördüm. Kızlar örgü örüyo: 


Dudu: saygi Türkiye'de yaşama ayak uydururum ama gelecek yok. 
Gitsem: hemen evlen diyecekler. 
Mesleki alanda da gelecek yok: Ħanım hanımcık davranacaksın, elişi yapacaksın. Yaşlı kadın gelince hürmet göstereceksin. Yapamam ben bunlan. 


Elmas Kıran 


Gülşen: Gençlerin de biraz âilelere firsat tanıması lazım, Zaman içinde kimi ortak noktalar bulunuyor. Mesela 2 yıl önce benim annemle hiç bir konuda anlaşmam mümkün değildi. Şimdi anladım kimi konular var, o konuda hiç annemin üstüne gitmemek lazım. 


Meryem: Aynı şansı, fırsatı aitelerin de tanıması lazım. Çocuklarına güvensinler, şans tanısınlar. 


Olcay: Evet karşılıklı tanınmalı, Biz uyuşma noktaları buluyoruz. ` Birbirimizden ne beklediğimizi biliyoruz. 


Tüm ailelerle ilişkilerde aynı şevleri dilerken, Meryem'in sözleriyle sohbetimizi kapatıyoruz. 


“Burada esas zorlukları ailelerimiz ve bizim kuşak çekiyor. Onla. 
nn kendilerince zorlukları var, bizim kendimize göre. Bu kuşak daha çok çekecek, yani bizler. Kardeşlerimi düşünüyorum da benim kadar zorluk çekeceklerini sanmyorum. İlk yolu orum ben ona. 
Ve ailem onlara gelince daha antayışlı olacak, biz bir yerde deneme kuşağıyız. Ezilen biz oluyoruz.” 


Sayfa 8 


EKONOMİ 


Türkiye Postası, 13 Şubat 1987 


Yığınların beklediği öm özgür 


24 Ocak Kararları uygulamaya konulurken, bu ekonomi 
politikalar, “serbest piyasa ekonomisi"ne geçiş olarak tanımlanmıştır. Yedi yıl sonra bugün, Özal'a sorarsanız, şimdi Türkiye'de “serbest piyasa ekonomisi"nin kuralları geçerlidir. 

Bu kavramın, günümüz dünyasında, pratik olarak bir değer taşıyıp taşımadığı noktası bir yana; bu deyimin, bazı kuramsal gereklerini anımsatmak istiyoruz. Herşeyden önce, bu felsefeye dayalı politikalar bütününde, devletin ekonomiye mÜdahale etmemesi esastır; ya da, bu müdahalelerin, en düşük düzeyde tutulması temel kuraldır. Serbest piyasa ekonomisinin mantığı ve mentalitesi, “serbest rekabet” üstüne kuruludur; ve böylesi bir ekonomide fiyatların, faiz oranlarının, yatırımların, üretim ve benzeri ekonomik dengelerin; rekabet koşullarında, müdahalesiz ve piyasa mekanizmalarının yasallıklarının kendiliğinden işleyişiyle oluşması gerekir, 

Oysa, büyük bir ağırlıkla, ekonominin bu temel dengeleri- nin devlet tarafından belirlendiğini, bilmeyen var mıdır? Ekonomiyi, büyük bir ağırlıkla yöneten ve yönlendiren devletin, bu politikaları yalnızca emperyalizmin ve işbirlikçi tekelci sermayenin çıkarları doğrultusunda kullandığı, açık seçik ortada değil midir? Tek kelimeyle, bugün Türkiye'de, “serbest piyasa ekonomisi"nin kurallarının geçerli olduğunu söylemek; aynen, Nasrettin Hoca'nın odada dikiş dikerken yere düşürdüğü iğneyi, dışansı daha aydınlık diye sokak ortasında araması gibidir. Ama, Özal'ın bu kavramı kullanması da, elbette nedensiz değildir! 

Şimdi, devam edelim. 24 Ocak Kararları uygulamaya konulurken, bu ekonomi politikaları ile, ekonominin “dış dünyaya açılacağı”, “dışsatım seferberliğine başlanacağı ve bütün bunlar için de, ekonominin “yeniden yapılanacağı” söylenmiştir. Bir başka deyişle, “Ithal, ikamesi"ne dayalı modelden vazgeçilerek, “ihracata yönelik” sanayileşme politikaları temel alınacak ve bu amaçla, Türkiye sanayii yeniden yapılandırılacaktı. Eğer, yedi yıl sonra bugün, Özal hükümetine sorarsanız, bu hedefe de ulaşılmış ve sanayii sektörü, bu amaca uygun olarak yeniden yapılandınımıştır! 

Genel olarak ekonomiyi ve özel olarak da, sanayii sektörünü yeniden yapılandırmanın anlamı, bağımlı ve montajcı yapıları kırmak, ileri ve çağdaş teknolojiler kullanarak büyük ölçekli üretimi gerçekleştirmek ve dünya pazarlarında, rekabet gücü yüksek malları üretebilir konuma gelmek demektir. Oysa, Türkiye ekonomisinde ve özel olarak da, sanaylinin yapısal özelliklerinde, 1980'deri sonra olumlu en küçük bir gelişme görülmüyor. Örneğin, Türkiye'nin en 
büyük 500 sanayi kuruluşlarının faaliyetleri, 1979 ile 1986 
yılları açısından karşılaştırıldığında, bunların hemen aynı işletmeler oldukları görülüyor. 

O zaman, birileri kalkıp sormaz mı, hani nerede bu “yeniden yapılanma” diye? 

Serbest piyasa ekonomisi, yeniden yapılanma, dışsatım seferberliği ve benzeri deyimlerin yanısıra; 24 Ocak'ın temel belgilerinden birisini de, ödemeler dengesi açıklarını kapatmak vaadi oluşturuyordu. Yani, Türkiye'nin döviz gelirleri, giderlerinden daha hızlı artacak ve doğal olarak, ülke diş dünyaya elaçmak gereğini duymayacaktı. Yedi yıl sonra bugün, Özal'a sorarsanız, bu iş de tamamdır}. Dışsatım 3,5 kat artmış; diş borçlar, tıkır tıkır ödenir hale gelinmiş ve Türkiye, itibarı yüksek bir ülke olmuştur! 

Ne pahasına ve nasıl arttığı, bir yana; evet, Türkiye'nin ârimis: ama dısalımi daha rok arimıs' va sonlir- 


Türkiye'nin dış borçlarının yönetiminde bir ABD bankası yetkili kılındı 


Ekonomik bağımlılığa eklenen yeni bir halka 


© Eximbank'ın bundan bir 

süre önce ABD ile parafe edilen Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması (SEİA) çerçevesinde devreye sokulduğu ve ilgili anlaşmanın sağlanmasın- da, Türkiye'nin gerek duyduğu yeni dış borçlann bu banka aracılığı ile temin edileceği vaadinin önemli rol oynadığı belirtildi. 

IMF, Dünya Bankası ve benzeri kuruluşlardan sonra, ABD'nin Eximbank (Dış Ticaret Bankası) adlı finans örgütüne de, Türkiye ekonomisini denetleme ve yönlendirme görevi verildi. Özal Hükümeti ile ABD yetkilileri arasında vanlan anlaşmaya göre, Türkiye" nin yabancı özel bankalardan alacağı yeni dış borçların organizatörtüğünü Eximbank yapacak ve buna karşılık, bu kuruluş ekonomiyi denetleyecek ve dış borçların yönetiminde söz sahibi olacak. 

Yapılan açıklamada, Eximbank” m bunda bir süre önce ABD ile parafe edilen “Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması” (SELA) 


— AAAI... BİZ AMERİKA'YA AİT DEĞİL MİYİZ? 


çerçevesinde devreye sokulduğu kaydedilerek, ilgili anlaşmanın sağlanmasında Türkiye'nin gerek duyduğu yeni dış borçların bu banka aracılığı ile temin edileceği vaadinin önemli rol oynadığı belirtildi. 
Vanlan anlaşmaya göre, Türkiye" nin 1987 yılında gerek duyduğu 


4 ile 4,5 milyar dolar dolayında- 
ki yeni dış borçların, yaklaşık yansı Eximbank öncülüğünde özel bankalar grubu tarafından karşılana» cak, 

Merkez Bankası Başkanvekili Zekeriya Yıldırım yaptığı açıklama» da, Türkiye'nin bu yıl özel banka- 


lardanalmak istediği 2,3 milyar dolar tutarındaki yeni dış borçların temini için; Eximbank öncülüğünde çalışmaların başladığını belirterek, bu yıl 13 değişik ülkeye ait 27 
bankadan kredi alınacağını söyle- 


“di. Bu arada, 22 Ocak 1987 tarih- 


li Hürriyet gazetesinin haberinde, 


Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı 15 gün gecikmeyle Resmi Gazeteler'de yayınlandı 


Yabancıların mülk edinmeleri anayasaya aykırı 


Özal Hükümeti taralindan çıkartilan ve yabancı uyruklu özel ve tüzel kişilere, Türkiye'de tanm topraklarını ve taşınamaz malları mülk edinme hakkı tanıyan yasa, bir kez daha Anayasa Mahkemesi tarafindan iptal edilerek, gerekçeli iptal kararı 31 Ocak 1987 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlü- ge girdi. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kârarında, ilgili yasanın. 
Anayasa'nın egemenlik ve bağımsızlığa ilişkin temel maddelerine aykırı olduğu belirtilerek, “ülkede yabancının arazi ve emlak edin- 


mesi, sali bir mülkiyet sorunu gibi dekendiremeayrak devletin vazgeçilmesi olühaksız temel unsuru, egemenlik ve bağımsızlıgın simgesidir” denildi, 

Bilindiği gibi, Özal Hükümeti, bu yasayı ilk kez 1984 yılında Mecbis'ten geçirmiş ve fakat, itiraz üzerine Anayasa Mahkemesi yasayı iptal etmişti, Ancak, hükümet bazı biçimsel değişikliklerle yasayı yeniden Meclis'ten geçirmiş ve Anayasa Mahkemesi de, 9 Ekim 1986 
tarihinde bir kez daha ipta) kararı vermişti, 


ramoğlu'nda 12 bin metrekarelik alan ile bir köşk, Darıca Belediye Meclisi kararı ile Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Zayed el-Nahayan'a satıldı, Anayasa Mahkemesinin yasayı 


iptal kararı 15 gün gecikmeyle resmi gazetelerde yayınlanarak mülk satışı yapıldı. 

Bu kasıtlı geçikme için Devlet Bakanı Hasan Celal Güzel “15 günlük süre geçikme değildir” dedi. 


KUSURA BAKMAYIN SAYIN ŞEYH. 
BEYFENDİ YERLERİ SİZDEN ÖNCE KAPATTI..YOKSA SİZE SATMAZ 


Eximbank'ın temin edeceği kredilerin önemli bir bölümünün, ABD” den dışalım yapmak koşuluna bağlandığı belirtildi. 


Ekonomi uzmanla, dış borçlar konusunda Eximbank'ın devreye sokulması'nın gelecekle Türkiye açısından büyük tehlikeler doğu». 
racağına dikkati çekerek, bu kuruluşun “fili denetimine” girilmesi durumunda, yalnızca ekonomik alanda değil, aynı zamanda, politik yaşamda da emperyalist karışmalınn artacağını söylediler. Bilindiği gibi, IMF ve Dünya Bankası'nın son yıllarda büyük ölçüde yıpranması ve bunlara, büyük tepkiler yöneltilmesi nedeniyle, ABD'nin bir devlet bankası olan Eximbank, kisa bir süreden beri öne çıkaruldı ve bu banka, IMF ve Dünya Bankası'nın görevlerinin bir bölümünü üstlendi. 


Örneğin, Eximbank geri kalmış bağımlı ülkelere kredi temin ediyor ve buna karşılık, yalnızca bu paralann kullanma alanlarını belirlemek ve koşullara bağlamakla kalmiyor; aynı zamanda, bu ülkelerde uygulanacak ekonomi politikaları» nın ana hatlarını dikte ettiriyor, Eximbank, dış borçların yönetimini eline geçirdiği ülkeler hakkında, hem ekonomik ve hem de, “politik istikrar” konularında raporlar hazırlayarak, bunlan ABD Hükümeti ile birlikte çalıştığı uluslarötesi tekellere ve bankalara veriyor. 


Nitekim, basına açıklandığı kadanyla, Özal Hükümeti ile Eximbank arasında vanlan ilk anlaşma- da bile, bu kuruluşa oldukça geniş kapsamlı yetkilerin tanındığı görülmektedir 


gayim gereğini duymayacaktı. Yedi yıl sonra bugün, Özal'a sorarsanız, bu iş de tamamdır!. Dışsatım 3,5 kat artmış, diş borçlar, tıkır tıkır ödenir hale gelinmiş ve Türkiye, itibarı yüksek bir ülke olmuştur! 

-Ne pöhasina ve nasıl arttığı, bir yana; evet, Türkiye'nin “dişsatımı arimışi ama, dışalımı daha çok artmış; ve sonuçta, diş ticaret açıkları küçülmemiş, büyümüş. Türkiye'nin döviz açıkları azalmamış, katlanmış; ve bu açıkları karşılamak için, dağlar gibi dış borçlanmaya gidilmiş; ve 1980 öncesine oran- ta; Türkiye'nin toplam dış borç miktarı yaklaşık üçe ve yıllık dış borç Yükü ise, onbire katlanmıştır. 

12 Eylül destekli 24 Ocak Kararları gündeme getirilirken, 
modelin mucitleri tarafından ortaya atılan bu belgiler ve bu çerçevede, örülen geniş kapsamlı propaganda ağı, birkaç yıl boyunca etkili oldu. Hem yığmlar ve hem de, burjuvazi- nin bütün kesimleri açısından, 

Kuşkusuz, bugün durum farklıdır. Şimdi, bu ve benzeri propagandaları etkisinin azaldığını ve dahası, Özal'ın kullandığı “serbest piyasa ekonomisi”, “dışa açılma”, “yeniden yapılanma" ve benzeri kavramların, yalana dayandığını görenlerin sayısının arttığını söylemek, elbette doğrudur. 

Ancak, demokrasi güçleri açısından, gerekli olanlar yapılmadan da, bu gelişme kendi başına fazla birşey değildir. 
Ve sorun, herşeyden önce, dolaysız bir biçimde alternatif program konusuyla yakından ilgilidir. Rejim karşıtı güçler, yasal ve yasal olmayan en geniş muhalefet partileri, yalnızca Özal hükümetinin kullandığı belgilerin yalan ve demagojiye dayandığını, açık seçik ortaya koymakla değil; aynı zamanda, gerçekçi bir alternatif oluşturmak ve daha önemlisi de,- böyle bir program etrafında bir araya gelmek göreviyle karşı karşıyadırlar. 

Çünkü, yığınların beklediği de, günün ve koşulların gerektirdiği de, gerçekten budur. Aksi durumda, yığınlar kime ve niçin inansınlar ki?. 


KISA... KISA... KISA. 


Memurlar borçla yaşıyor 


Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, geçtigimiz yıl içerisinde, kurumdan $29 bin memur 172 milyar 635 milyon 'lira tutarında borç aldı. Toplam memur sayısının 1 milyon 200 
bin olduğunu açıklayan Emekli Sandığı yetkilileri, geçtiğimiz yıl borç almayan 371 bin memurun büyük bir çoğunluğunun da, kuruma borçlu olduğunu belirterek, borçsuz memurun parmakla gösterilecek kadar az olduğunu söylediler. Bilindiği gibi, devlet memurlar, Emekli Sandığı'ndan iki yıl vadeyle borç alabiliyor ve bunlar, borçların tümü ödenmeden yeni bir borçlanmaya gidemiyorlar. 


Öle yandan Ocak ayı içinde temel gıda maddelerine yapılan zamlarla büyük şehirlerde yaşayan 4 kişilik bir ailenin mutfak masraflar yüzde 4,3 artı, Memurlar borçlarını ödemeye çalışırken, artan hayat pahalılığı yaşamayı daha da güçleştiriyor. 


: . e : sp 4s 
Özal ailesinin bir marifeti daha!. 
Başbakanın ortanca kardeşi Korkut Özal'ın damadı Abdülbari Kaşay” ın, Yasadışı yollardan çıkar sağladığı ve kısa sürede, kayınpederi gibi köşeyi döndüğü belirlendi. SETA adlı bir şirket kuran Abdülbari Koşay'ın yasalara aykırı bir biçimde şirketlerle DPT'den teşvik temini, devletten ihale almak ve kamu işletmelerinden çeşitli çıkar sağlamak 


konularında anlaşmalar imzalayarak, bu kuruluşlardan büyük komisyonlar aldığı ve damat beyin, milyarderler ordusuna katıldığı ortaya çıktı. 


gerekçeli kârarında, ilgili yasanın Anayasa'nın egemenlik ve bağımsızlığa ilişkin temel maddelerine aykırı olduğu belirtilerek, “ülkede yabancının arazi ve emlak edin- 


1986'nın 

enflasyon oranları 

açıklandı 


Değişik kuruluşlar tarafindan derlenen, toplan eşya fiyatları ile 
tüketici fiyatları endekslerinin 1986 
yılı kesin sonuçları belli oldu. Devlet İstatistik Enstitüsü'nün (DIE) tüketici endeksine göre, Türkiye" de geçtiğimiz yıl perakende fiyatlar, 

üzde 34,6 oranında artış gösterdi. 
İstanbul Ticaret Odası'nın (ITO) endeksine göre ise, 1986 yılında fiyalartışları, yüzde 35,6 olarak gerçekleşti. 


Bu arada, enflasyon göstergelerinde, perakende fiyatlardaki artışlara oranla, toplan eşya fiyatlarında gözlenen arşlann 7 ile 9 puan arasında daha düşük olması dikkati çekti ve bu durum, kuşku ile karglandi.. Nitekim, DİE'nin toptan eşya endekslerine göre, geçtiğimiz yıl toptan fiyatlar, yüzde 29,6 orarunda aruş gösterdi. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın verilerine göre ise, 1986 yılında, toptan fiyat artışları yüzde 26,7 olarak gerçekleşti. 


DIE'nin toptan eşya fiyatları endeksine göre, 1986 yılında toptan eşya fiyatları, tarım sektöründe yüzde 25 olarak gerçekleşirken; imalat sanayii kesiminde, fiyatlar yüzde 33 oranında arş gösterdi ve böylece, tarım kesiminin ulusal getir içindeki payı ve köylülerin gerçek gelirleri, geçtiğimiz yıl içinde de geriletilmiş oldu. 


1986'da Fiyat Artışları Endeksler 


* olarak 


346 
35,6 
29,6 
26,7 


DIE Tüketici End. 
TTO Tüketici End. 
DIE Toptan Eşya 
Hazine Toptan Eşya 


biçimsel değişikliklerle yasayı yeniden Meclis'ten geçirmiş ve Anayasa Mahkemesi de, 9 Ekim 1986 
tarihinde bir kez daha iptal kararı 
vermişti. 4 

Nevar ki, bu yasanın esasamacımn, bazı turistik yerler ĝe tarihi 


mak olduğuna dikkati çeken uzmanlar, yasanın çıkması ile iptal kararı arasında geçen sürelerde ilgili yerlerin yabancılara satıldığını ve böylece, Özal Hükümeti'nin büyük ölçüde hedefine ulaştığını belirttiler. Nitekim, son olarak, Ana- 


yasa Mahkemesi'nin gerekçeli karanndan bir hafiz kadar önce, Bay- 


Türk-İş'e bağlı 22 işçi sendikası Özal hükümetinin baskı ve müdahalesi kınandı 


Kamu kesiminde 650 bin işçinin toplusözleşme görüşmeleri çıkmazda 


Türk-İş'e bağlı 22 işçi sendikası 
ile kamu işverenleri arasında 650 
bin işçiyi ilgilendiren toplusözleşme görüşmelerinin başlaması Üzerine, ilgili sendikaların başkan ve yöneticileri Türk-İş Genel Merkezi'nde toplanarak ortaya çıkan sorunlan görüştüler. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, Özal Hükümeti'nin işçi sendikalarını baskı altında tuttuğu ve yasaları aykırı olarak, toplusözleşmelere müdahale ettiği ve görüşmelerin 


Sözleşme görüşmeleri sürüyor. (Basın) 


çıkmaza sokulduğu belirtildi. 
Toplu sözleşmesi çarkının işlemediğini söyleyen Türk-İş yetkilileri, toplusözleşme görüşmelerine işçi sendikalarının Üst düzey yetkiileri, toplusözleşme görüşmelerine işçi sendikalarının üstdüzey yetkililerinin katılmasına karşın, işverenin bu görüşmelere yetkili kişileri değil, uzmanlar gönderdiklerini ve bunların ise, verilen direktflerin dışında, başka hiçbir konuyu konuşmaya dahi yanaşmadık- 


lanni belirttiler. Yasalara göre, hükümetin bu konuda taraf olamayacağına dikkati çeken Türk-İş yetkilileri, Özal Hükümeti'nin bütün toplusözleşme görüşmelerini denetim ve baskı altında tuttuğunu belirterek, görüşmelerin çıkmaza girmesine neden olan ortak noktalara konusunda şunları söylediler: 


e İşveren tarafi, daha önceki toplu iş sözleşmelerinde kazanılmış hakların yeniden görüşülmesini is- 


tiyor. Buna karşılık, işçi sendikalarının sözleşme masasına getirdiği, yeni öneriler ise, hiç konuşulmadan reddediliyor. 

© Sendika yöneticisi ve temsilcilerinin, işyerlerindeki güvencelerini ortadan kaldıran hükümler dayanlıyor. 

© Kamu işverenleri sendikası, kendi aldığı ilke kararlarının kesinlikle dışına çıkmıyor. 

» Görüşmelerde, idari hükümlerin müzakeresi bitmeden bu bunlar imzalanıp tutanak altına alinmadan, Ücret ve sosyal haklar korusuna geçilmiyor. 

@ Yüksek Hakem Kurulu (YHK) döneminde kazanılmış haklar bile, sözleşmeden çıkartılmak isteniyor. 

e İş ve işyeri değişikliğine ilişkin maddelerde, işçiye söz hakkı verilmeden işverenin işçiyi istediği yerde çalışlırabileceğine ilişkin öneriler dayatılıyor. 

è Toplusözleşmelerde elbise, ayakkabı, gocuk gibi daha önce ka-Zanılmış aynı yardımlar, paraya çevrilerek ücretlere eklenmek ve böylece, bu hak fiilen ortadan kak dırılmak isteniyor. 

è Toplusözleşmelerde yillik ücret zammının, iki kademede uygulanması dayatılıyor. 


Türkiye Postası, 13 Şubat 1987 


Demokrasi bizim için 


teneffüs ettiğimiz hava kadar gereklidir 


Ali SÖYLEMEZOĞLU 


Bütün dünyada gözler gittikçe artan bir dikkatle Lenin'in ülkesine çevriliyor. Moskova'nın silahsızlanma önerilerini “propaganda” diye bir tarafa atmak isteyenler Sovyetler'in uluslararası ilişkilerde Reagan'ın bütün provokasyonla» nna rağmen ısrarla sürdürdükleri yapıcı tavrı karşısında ne diyeceklerini şaşırıyorlar, Yalnız dış politika mı? 27, parti kongresinden bu yana Sovyetler'in iç politikasında başlatılan köklü yenilikler de antikomünist propagandanıa temel lerini sarsıyor. Sosyalizmin derin hümanist özünü kapitalist ülkelerdeki emekçilerden gizlemek için yıllardır kullanılan şablonlar işe yaramaz hale geliyor. 

Tekelci sermayenin daha uzak görüşlü akıl hocaları tehlike çanlarini çalmaya başladılar bile. Hürriyet'in köşe yazarlarından Prof, Dr. 
Haluk Ulman bu gazetenin 26.11 
1986 tarihli sayısında şöyle diyor 
“Gerçekten iş başına gelmesinden bu yana vermeyi başardığı bu görümü, uyguladığı bu yaklaşım, Gorbaçav'u, onunla birlikte Sovyetler Birliği'ni Batılı kamuoyunun gözünde korkulu bir rüya olmaktan çıkartmaktadır. Bu bakımdan, böyle bir lidere ve onun politikasına karşı çıkarken inandırıcı olabilmek için yeni sözler söylemek gerekiyor, bunlar masal,” 

Sayın profesörün telaşını anlıyoruz. Benzer çağrıları başkaları da yapıyor, Federal Almanya'nın ünlü ne: nden Frankfurter Allge 


ine Zeitung'un (Bu gazetenin 

am sloganı “Bu gazetenin arkasupla her zaman akilli bir kafa bus Tutar”) 9.1.1987 tarihli sayısında komünizm uzmanı bay Müctrke de komünizmle mücadelede veni yöllar bulunmasını “aydın bif antikomünizm” yaratılmasını İstiyor, Çünkü ilkel antikomünizmin etki sizleştiğini görüyor. 


Ne var ki, 27. paru kongresine m... İmane hatian helirimmeri âmil s 


edip çağırmasıyla. 27. kongre sosyalist demokrasi daha da geliştirilmelidir dedi, birkaç hafta önce yapılan Merkez Komitesi toplantısın- da genel müdürlere varıncaya kadar fabrika yöneticilerinin gizli oyla o işletmede çalışanlar tarafından seçilmesi önerildi. 

Artık ciddiye alınmak isteyen bir yazar Sovyetler'de toplumun gelişmesini yepyeni bir düzeye çıkarmak için ardarda alınan gerçekten devrimci önlemlere bakıp da “bunlan göz boyamak için yapıyorlar” diyemiyor. Özellikle son Merkez Komitesi plenumundan sonra burjuva basınında yapılan yayınlarda yeni bir taktik görülüyor. Bunlar “Gorbaçov önerdiği programı samimiyetle istiyor ve bu program iyi, Fakat parti karşı çıkıyor” diyorlar. Gorbuçov'a bütün dünyada duyulan sempatiyi engelleyemeyeçeklerini anlayınca Gorbaçov iyi fakat Sovyet Komünist Partisi kötü demeye getiriyorlar. Böylece burjuva basım Sovyet Komünist Partisi Genel Sekreteri Gorbaçov'u bizlere Sovyetler'deki en yeni “rejim aleyhtarı olarak” lanse etmek istiyor. Bu taktiğin izlerini hem Amerikan ve Avrupa gazetelerinde, hem de Türk gazetelerinde görüyoruz. Örneğin Frankfurter Allgemeine “Sovyet Komünist Partisi" nin yansı Gorbaçov'a karşı” diye yazarken Milliyet Ali Brand'ın Soyyetler'i anlatan yazı dizisinde “Yalnız lider Gorbaçov” diye başlık atıyor, 

Peki Gorbaçov böyle “yalnız” ise nasıl koskoca partiye genel sekreter oldu? Neden parti kongresi, ardından merkez komites: onun ortaya koyduğu önerileri kabul ets ti Madem kendisinidestekleyenler bu kadar az kime güvenerek hem partide, hem de devlet yönetiminde daha fazlı demokrasi istiyor. 

Kapitalist toplumda geçerli olân Küralların sosyalist toplumda da geçerli olduğunu sanırsak Sovyetlerde olup bitenler anlayamayız. 
Benzeyen taraflari hiç yok mu? Var, 


rum tam tersi; Otomasyon işsizliğe değil çalışma süresinin kısalulmasına ağır, tehlikeli işlerin ọrtadan kaldırılmasına yolaçıyor. İşçilerin ve işletmelerin daha verimli çalışabilmesi için her işçi ve emekçi kendi işyerinin gerçek sahibi olduğunu, memleketin gerçek efendisi olduğunu hissetmeli, görmelidir deniyor. Bu yüzden şimdi kapitalist ülkelerde olduğu gibi demokratik haklar kısıtlanmıyor, aksine genişletiliyor. İyi çalışan da kötü çalışan da topluma karşı sọrumlu olmalı, hesap vermelidir deniyor. Bu yüzden ister bakan olsun ister düz işçi herkes eleştirilebilmeli, kimse bulunduğu mevkiye güvenip aklına estiği gibi davranma malıdır deniyor. amaçla hem parti içinde hem devlet yönetiminde hem de işletmelerin yönetiminde gizli oyla seçim ilkesi öneriliyor. 
Bu yüzden Gorbaçov”Demokrasi bizim için teneffüs edilecek hava kadar gereklidir” diyor. 

Sovyet halkının büyük bir heyecanla desteklediği toplumun yenilenmesi programının hedeflerini Gorbaçov son Merkez Komitesi Plenumu'nda sunduğu raporun 


Yeni Anayasa oylandı ama... f 


Aguino'yu zor günler bekliyor 


Filiz KARDAM 


Filipinler'de 2 Şubat günü yapılan dnayasā oylamasının resmi sonuçları İenüz ilan edilmemiş olmakla Girlikte “evet” oylarının yüzdeğs0 civarında olacağı açığa çılğhış ve sonuç, Başkan Aquino förafindan *demokrasinin zafğfi” olarak yorumlanmıştır. Gerçi seçimlere katılımın yüksekliği ve ilk kez nisbeten sakin bir ortamda ger- 


DIŞ HABERLER 


gp 


Mihail Gorbaçov sonunda Şu sözlerle özetledi: “Ülkemizi yüksek derecede gelişmiş bir devlet örneği, en ileri ekonomiye sahip bir toplum, en geniş demokrasi, en insancıl ve yüce ahlak örneği haline getirmek istiyoruz. Öyle bir ülke ki, çalışan insan ülkenin efendisinin kendisi olduğunu hissetsin maddi ve manevi kültürün bütün meyvalarını tatsın, çocuklarının geleceği güvenlik içinde olsun ve dopdolu ve çekici bir hayat için li hiçbir şey eksik olmasın. Öyle ki herşeye şüpbeyle bakanlar bile şunu demek zorunda kalsınlar: Evet bolşevikler herşeyi yapabilir. Evet gerçek onlardan yana. Evet sosyalizm insana hizmet eden, onun yaranna çalışan, onun sosyal ve ekonomik hakları için, onun manevi yükselişi için çalışan bir sistemdir.” 

Ekim Devrimi'nin 70, yıldönümünde Lenin'in parüsi bütün Sovyet halkıyla birlikte insanlık önünde yeniden bir çığır açıyor. Giriştikleri mücadele yalnızca kendi ülkelerinin mücadele yalnızca kendi ülkelerinin değil, bütün dünyanın kaderini derinden etkileyecektir. 


derece karmaşık politik koşullarda yapılmıştır. 

Filipinler'de bugün bunalıminen temelnedeni, ülke ekonomisinin Filipinler halkının değil, empsiyolist devletlerin ve bu dğvletlern kontrolündekifinanskuruluşlarının ve uluşlararası ellerin Çıkarlarına hizmetetiekte - ların gka, i ki 
ABD üslerinin ve ABD akeri gücünün güvencesi altin 


Sayfa 9 


ABD Nevada'da 25. atom denemesini yaptı 


Yeni atom denemelerine hayır 


Sovyetler Birliği'nin 18 aydır tek yönlü olarak sürdürdüğü moratorumu karşın ABD'nin geçtiğimiz salı günü Nevada'da yaptığı 25. atom denemesiyle testleri durdurmaya niyetli olmadığını bir kez dahu göstermesi, olayın öncesi ve sonrası çok geniş boyut-Vu tepkilere yolaçtı. Ve sonuçla Sovyetler Birliği'nin perşembe günü atom denemelerini yeniden başlatmasıyla barış yönünde yaratılmış ve çok geniş güçlerce benimsenmiş olan önemli bir olanaktın yararlanıla» mamış oldu. 

Ocak ayı sonundan itibaren gerek ABD, gerekse Balı Avrupa ülkelerinde bunş güçleri atom denemelerinin durdurulması yönünde yığınsal göstenlere giriştiler. ABD'de 50 Demokrat Partili milletvekili Reagan” dan Şubat ayının başında yapılması planlanan son denemeyi durdurmasını talep ettiler. Milletvekilleri aynca Reagan yönetiminden, Sovyetler Birliği den&- meleri durdurduğu sürece ABD'nin de yeni adımı alması ve alom denemelerinin tümüyle durdurul ması için karşılıklı geniş kapsamlı bir anlaşmanın görüşmelerine başlanmasını istediler, 

258 Demokrat Parti'li milletvekili, Çarşamba günü 
ABD'nin yaptığı son atom denemesini silahsızlanma girişimlerine önemli bir darbe olarak nitelendirdiler, Ve bir karar taslağı ile bundan böyle atom denemesi yapılmamasını talep ettiler. 

Öte yandan ABD'de atom denemelerinin yapıldığı 


Nevada Çölü'nde çeşitli barış örgütlerinin katıldığı protestolar sürerken 27 Ocak'ta 73 kişi bu gösterilerde tutuklandı. 

Ocak ayı sonunda Yunanistan'da, Federal Almanya'nın çeşitli bölgelerinde, Batı Berlin'de İsviçre'de ve İsveç'te atom denemeleri protesto edildi. İsveç hükümeti ABD'nin yeni atom denemeleri yapılmasına karşi olduğunu açıklarken, Danimarka parlamento- 


mış, 1987'de yüzde 6,5'luk bir gelişme hizi hedeflenmiş, yerel girişimcilere sosyalist ülkelerle ilişkilerini geliştirme fırsatı verilmiş, enflasyon dizginlenmiş, döviz rezervleri bir miktar arttırılmıştır. Ancak, tarım sektörûnde hedeflenenler gerçek bir tarım reformu olmaktan çok uzak olduğu gibi, ekonominin yabancı sermayeye bağımlılığı- na nasıl son Verileceğinin yanıt da yoktur, s 


sunun çoğunluğu adına dört fraksiyonun sözcüleri ABD kongresine atom denemelerini durdurması için yazı gönderdiler. 

1 Şubat'ı Münih'de yapılan 24. Uluslararası Wehrkundetagung'da da ABD Savunma Bakan Yardımcılanından Perle atom denemelerinin durdurulmasını “tehlikeli ve İstenmeyen” bir adım olarak nitelendirdi, atom denemelerinin NATO stratejisinin işleyişi ve inandırıcılığı açısından yaşamsal bir öneme sahip olduğunu söyledi. Perle, aom silahlarından arındıni» miş bir dünyayı “absurditâr” (anlamsız) olarak nitelendirdi Buna karşılık SPD silahsızlanma uzmanı Egon Bahr, Orta Avrupa'da atomdan ve kimyasal silahlardan arındırılmış bir bölge önerisinin gerçekçi bir adım olduğu üzerinde durdu. 

Öte yanda Gallup Enstitüsü'nün yaptığı bir araştır maya göre İngilizlerin yüzde 72'si ABD'nin de atom denemelerini durdurmasını istiyor 

Dünya Kiliseler Birliği'nde temsil edilen 310 kilise de ABD ve Sovyetler Birliğine atom denemelerinden vazgeçmeyi önerdi. Aynca kiliseler, Reagan yönetiminden SDI ve SALT ilişkin olarak tekrar düşünmesini istediler 


de komünizmle mücadelede yeni 


-yöllar bulunmasını “aydın bir antikomünizm” yaratılmasını istiyor. 
Çünkü ilkel anlikomünizmin etkisizleştiğini görüyor, 

Ne var ki, 77. parli kongresin- de ana hatan belirlenen toplumu temelden yenileştirme programi aydan aya haftadan haftaya somutlaşarık uygulamaya sokuldukçu yeminli Sovyet düşmanları daha köşeye sikişiyorlar. 27. kongre, bütün toplumda açıklık perek, eksikler ve yanlışlar açıkça ortaya konabilmeli, demişti, Sovyet basın yayin organları toplumsal meseleleri, devlet yönetimindeki aksaklıkları büyük bir açık yüreklilikle tartışmaya başladılar. 27. kongre, kimse eleştiri yaptı diye takibata uğramamalıdır dedi. Yılbaşında Saharov 

Moskova'ya döndü, üstelik bizzat 

Görbaçov'un kendisine telefon 

r | ALLJ } iye 

Mahmut DEĞER 

Kuveyt'te toplanan “İslam Kon-Teransı Örgütü” 5. zirvesi Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed el Sabah'ın deyimiyle “yüzde 100 başarıyla” kapandı. Şeyh Sabah'ı bu denli sevindiren kuşkusuz zirveye terörizmin gölgesinin düşmemiş olmasıydı. Bilindiği gibi zirve õncesi İran Kuveyt'e delegasyon pe dermeyeceğini belirtmiş, yine İran" ım güdümündeki fanatik örgütler “toplantı sarayını kafir müslümanların başlarına geçireceklerini” açıklamışlardı. 

Bugüne kadar İslam Konferansı Zirvelerinin ana gündemi Filistin sorunu bu kez ikinci planda kaldı Suriye Başkanı Assad'ın zirveye katılması ve karşıtı FKÖ lideri Arafati ikinci plana itmesi bunda önemli rol oynadı. Öle yandan Kuveyt Emiri, Suudi Arabistan Kralı Fahd, Ürdün Kralı Hüseyin Suriye Başkanı Assad ve Cezayir Başkanı Şadlı aralarında küçük bir “zirve” gerçekleştirdiler, Bu beş Arap ülkesi liderlerinin görüşmelerinin ağırlık merkezini ise Riyad'da toplanacağı birkaç yıl önce açıklanan apcak bir türlü gerçekleştirilemeyen “Arap Ülkeleri Zirvesi” oluşvurdu. Basına sızan bilgilere göre, “İsrall'le iyi ilişkilerinden dolayı” dışlanan Mısır'ın, yeniden Arap ül keleri topluluğuna katılması üzerinde görüş birliğine varıldı. 


de daha fazla demokrasi istiyor. 
Kapitalisı toplumda geçerli olan kuralların sosyalist toplumda da geçerli olduğunu sanırsak Sovyetlerde olup bitenleri anlayamayız. 
tarafları yokmu ar ban kapital hem sosyalizm ekonomik ve toplumsal yapisini yeni teknolojilere, robotlara, otomasyona dayalı Üretime uydurmaya çalışıyor. Ancak kapitalizm- de robotlar ve otomasyon milyonlarca işçinin işsiz kalmasına, işten atılmayanların da atılırım korküsuyla daha fazla, daha yıpratıcı bir şekilde çalışmalarına yolaçıyor. Verim böyle artınlıyor. Milyonlarca işçiyi işten alabilmek, kalanları da daha fazla çalıştırabilmek için sendikal haklar budanıyor. İşçi hareketini sindirebilmek için demokratik haklar kısıtlanıyor, militarizm körükleniyor. Sosyalizmde ise du- 


eli boş 


5. zirveye yine davet edilmeyen Afganistan Konusunda onaylanan kararda “tüm güçlerin hemen ve koşulsuz ülkeyi terk etmeleri” isteniyor, Bunun aynca “İslam ölkeleri ve SSCB arasındaki bazı rahatsızlıkları da ortadan kaldıracağı” belirtiliyor. 5. zirveaçılmadan önce Yüksek Sovyet Prezidyumu'nun Kuveyt'e gönderdiği mesajda ise “Sovyetler Birliği Afganistan hükümetinin istemi üzerine bu ülkeye gönderdiği birliklerini daha fazla tutmayı düşünmüyor. Sorunun politik çözümü gerçekleştiğinde tüm birliklerimiz hemen çekilecektir.” deniliyor 

Uluslararası terörizmin ve terörizmi destekleyen devletlerin (isim verilmeden) kınandığı bir başka kararda “terörizmle ulusal kurtuluş savaşları karıştırılmamalıdır” deniliyor, Filistin ve Güney Afrika halklarının savaşımları destekleniyor. $. zirve Suriye'nin istemi üzerine “terörizmi tanımlamak amaayla bir uluslararası konferansın toplanması” için de bir çağrı yapma kararı aldı. 

Lübnan'da Filistinlilere yönelik uygulama baskıları da protesto eden 5. İslam Konferansı Örgütü zirvesi, Lübnan'ın karşı çıkması, Suriye'nin ise çekimser kalmasına rağmen Lübnan'da Filistin kamplarının yeniden oluşturulması ve dağılan Filistinlilerin yeniden bu kamplarda toplanabilmeleri doğ- 


Başkan Aquino tarafindan 


mokrasinin zaferi” olarak yo- 


rumlanmışlır. Gerçi seçimlere Katılımın yüksekliği ve ilk kez nisbeten sakini birortamda gerçekleşmesi halkın demokrasiye olan özlemini yansıtmıştır. Ancak bunlar, halkın kararının “özgürce” belirlendiğini söylemek için yeterli midir? Filipinler'de seçimler, Marcos taraftarlarının ordunun bir kesimiyle birlikle darbe girişimin de bulunduğu, barışçıl protesto gösterilerinin üzerine askerlerin ateş açtığı, Amerikan savaş gemilerinin Filipinler açıkların- da nöbet beklediği, Washington'un CIA'sı, elçileri, yüksek rütbeli askerleri kanalıyla her gelişmeyi yakinen izlediği son 


döndü 


rultusunda görüş belirtti, 

İran-Irak savaşı ise son dakika- ya kadar 5. zirve tartışmalarının ana gündemini oluşturdu. Konu üzerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle de zirve bir gün uzatıldı. Önce Tahran'a gönderilmesi düşünülen bir delegasyondan sonra vazgeçildi. Suriye'nin girişimiyle karar tasansı İran lehine yumuşatildi, İran'ın Irak'ın barış çağrısına yanıt vermesi istemi karar tasansın- da yer alırken, sonradan çıkarıldı. 
Sonuçla “Irak'ın savaşa barışçı yoldan son verme gayretini olumlu karşılayan” bir karar onaylandı Ancak, tüm bu girişimlere karşın Tahran onaylanan karara hemen sert tepki gösterdi. 

Türkiye'ye gelince, 5. zirvenin ana konuları tartışmalarında daha çok “figüranlık” yapan Kenan Evren “Türkiye'ye diplomatik destek” yönünde çaba gösterdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması ve tanındırılması için oldukça ter döktükleri anlaşılan Evren ve hamiyetinin önlerinin kapal; olduğunu daha ilk günden Kuveyt Dışişleri Bakanı El Sabah'ın şu sözleri gösteriyordu: “Biz Kuzey Kıbns Türk, Güney Kıbns Rum Cumhuriyetleri diye birşeyi değil, bağımsız Kıbns Cumhuriyeti'ni tanıyoruz.” Türk basınındaki manşetleri görmeyenlere hatırlatalım: Bu yanıt “Kuveyt'te Rum oyunu” diye yansıtıldı! 


kifinan$kuruluğlarının ve uluslararası İ tekellğrin çıkarlarına hizmet dim ekle oluşud. 
larm çal nie Filipin 
ABD üğflerinin ve ABI gücünüğ güvencesi 
Ekonominin her alaninda egemen Olan yeni sömürgeci ilişkiler sonucunda Filipinler halkının yüzde 70'inden fazlası yoksulluk sınıfı altında yaşamaktadır. 1974-84 yılları àrasında emekçilerin gerçek ücretleri yüzde 45 oranında azalmışur. Büyük miktarda sermaye yurtdışına çıkarken, Filipinler 
27 milyar doları aşkın dış borcunu ödeyecek durumda değildir. Borç, borcu verenlere her anlamda kulluğu da beraberin- de gelirmiş, ülkeyi yönetenler, farklı derecelerde olmak kaydıyla ABD dayatmalarına bo, yun eğmişlerdir. IMF, 250 kadar devlet işletmesinin özelleştirilmesi, yabancı işletmelere tanınan kolaylıkların daha da arturılması için ısrarlıdır. 


Marcos'un ardından yigınların karşısına toplum da iyi- ye doğru birdönüşümün umudu olarak çıkan, ancak IMF nin istemlerine karşı tutarlı bir alternatif program getirmeyen Bayan Aquino bu tabloyu degiştirebilir mi? Gerçi geçtiğimiz yıl içinde Aquino vönetimi kimi ekonomik önlemlere girişmiş Filipinler halkının yüzde 70* inin istihdam edildiği tarım sektörüne önemli fonlar ayrıl- 


ründe hedeflenenler gerçek bir tarım reformu olmaktan çok uzak olduğu gibi, ekonominin yabancı sermayeye bağımlılığı» na nasıl son verileceğinin yanı» tada yoktur.” d 

Öte yanda geçtiğimiz yıl sonuna değin Aquino, yeni Komünist Partisi'nin (CPP) yöneümindeki “Yeni Halk Ordusu” gerillaları ve Müslüman gerillalar ile geçici ateş-kes anlaşmaları imzalayıp, görüşme sürecini başlatmak üzere girişimlerde bulunurken, Filipinler'in en büyük sendikasının lideri Olalia vahşi bir cinayete kurban gitmiştir. Referandumun bir hafta öncesinde ise çiftçilerin Başkanlık Sarayı önünde yaptıkları barışcıl gösteriye askerin ateş açıp, 18 kişiyi öldürmesi olayı protesto eden “Yeni Halk Ordusu” gerillalarının hükümet temsilcileri ile yapukları görüşmeleri durdurmaları- na yol açmıştır. 


Uluslararası tekellere, yabancı bankalara bu denli bagımlı bir ülkede, büyük toprak sahibi bir aileden gelen ve özünde burjuva-pasifist bir politikacı olan Aquino içinde ABD'de yetişmiş keskin anti- komünist askerlerden, tekellerin temsilcilerine ve daha ılımlı sol merkeziyetçilere dek değişik politik güçlerin yeraldığı hükümeti ile Filipinler'de demokratikleşme sürecini başlatabilir mi? Ülkenin politik ve ekono- 


mik bağımsızlığını savunabilir mi? 

Şu anda Filipinler'de kendi çıkarlarının korunması açısından daha uygun bir alternatif göremeyen, halkın gözünde oldukça yıpranmış olan Marcos taraftarlarının ABD sermayesi- ne gereken istikrarlı ortamı sağlanamayacaklarını düşünen ABD ise Aguino'yu desteklerken, ondan silahlı kuvvetlere dayanarak sola karşı daha seri bir rota izlemesini de bekliyor. 
Oysa, Marcos rejimini yeni sömürgeciliğin derin ekonomik krizinin dalgaları balırırken Aqui: da geniş yığınların Marcos rejiminden hoşnutsuzluğunun yığınsal bir direniş dalgasına dönüştüğü koşullarda, ABD'nin de yardımıyla bir kurtuluş umudu olarak öne çıkıvermişti. Ama umutlar karın doyurmuyor... 

Silahlı kuvvetlerde yapılan kimi değişikliklere rağmen Marcos taraftarları, ordu içinde önemli güce sahiptirler, Iktidara geleli daha bir yıl olmadan dört darbe girişimi veya tehdi- 


Filipinler'de yeni anayasa ABD üslerine değinmiyor, ancak açık olmayan bir cümle ile Filipinler'in atomdan arındırılmış bölge statüsünden sözediyor. ABD üslerindeki nükleer yüklü uçaklara rağmen bu nasıl olacak? 


diyle karşılaşmıştır Aquino... 
Bunların hangilerinin gerçekten Marcos'u geri döndürmeyi hedefleyen ciddi darbe girişimleri, hangilerinin ise çok yönlü Amerikan senaryoları olduğu birbirine karışmıştır. Ancak şutası çok açıktır. Washington yönetimi, darbe girişimlerinin planlanmasındaki rolü ne olursa olsun bunlardan hem Filipinler halkı, hem de Başkan Aquino Üzerindeki baskıları arttırmak için yararlanmaktadır. 

Referanduma sunulan yeni anayasada da ülkedeki çeşitli sınıf ve politik güçlerin çıkarları arasında hassas bir denge kurulmaya çalışılmıştır. Özünde tekellerin çıkarlarına dokunulmadan, emekçi sınıflara da bazı olanaklar vadedilmektedir, Öte yanda, yenianayasada, 23 ABD üssü ile tam bir nükleer barut fıçısı olan Filipinler'de ABD üslerinin sökülmesinden hiç söz edilmezken, çok zayıf bir vurguyla da olsa Filipinler'in atomdan arındırılmış bir bölge statüsüne sahip olacağına yer verilmiştir... 

Anayasa oylamasının ardından Aguino'yu zorlu günler bekliyor. Şimdi ABD, onun halktan aldığı desteğe de bağlı olarak özellikle komünistlere karşı daha sert davranmasında ısrarlı olabilir, 1988'de ise ABD ile askeri üs anlaşmalarının uzatılması konusundaki görüşmelerinin başlaması sözkonusu. Bu üsler, yalnızca Filipinler halkı açısından değil, tüm Pasifik, Hint Okyanusu ve Doğu Asya'da barış açısından önem taşıyor. Filipinler'de ise gittikçe daha geniş kesimler bu üsler varolduğu sürece ülkede ekonomik ve politik bağımsızlıktan söz edilemeyeceğini görmektedirler. Yeni anayasa, bu nedenle sol güçlerin kurduğu “Ulusal Demokratik Cephe” tarafından reddedilmiştir. 


Sayfa 10 


Avustralya'dan Türkiye Postası okurlarına mektup var 


Avustralya'daki üsler, ABD'nin gözü, kulağı, ağzı 


ABD emperyalizminin Avustralya'daki etkisi, dünyanın diğer yörelerinde olduğu gibi, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hızla artyor. Soğuk savaş döneminde ülkede işbaşında bulunan gerici hükümetin de yardımıyla Amerika'nın bölgede çıkarlarını koruyacak “ortak savunma tesisleri” kuruluyor. Avustralya'nın dört bir köşesini saran bu üslerden en önemlilerini, ABD'nin ilk vuruş gücü ve Yıldızlar Savaşı projesinde kullanmayı tasarladığı 3 
Amerikan Üssü var. 


PINE GAP 
ABD'nin kulağı 


1966'da kurulan bu üs doğrudan Amerikan gizli servisleri CIA, NSA ve NRA tafafından yönlendiriliyor. Üssün ana işlevi uzaya yerleştirilen uydular yoluyla her türlü iletişimi izlemek. Bu özelliğiyle de ABD'nin “ilk vuruş’ planında önemli bir yeri var. Bilindiği gibi ilk vuruş planına göre, ABD SSCB'nin çoğunluğu kara- ya yerleştirilmiş olan (yaklaşık yüzde 60) nükleer füzelerinin büyük bir bölümünü yok edecek, kalanları ise Yıldızlar Savaşı projesi çerçevesinde uzaydan yönlendirilen lazer ışınlarıyla yokedecek. 


Bu anlamda, Pine Gap, elektronik verileri toplama yeteneġiyle, SSCB radarlarının ve hava savunma sisteminin etki alanını öğrenebiliyor. Uydulardan gelen sinyallerle bilgisayarlara kaydedilen bilgiler değerlendiriliyor ve ilk vuruşun yapılması gereken noktalar saptanıyor. 


Bu üssün ikinci görevi ise, her 


türlü telefon, teleks görüşmelerini dinlemek ve özellikle sosyalist ülkelerdeki CIA ajanlarının minicik transistörlerle uzaydaki uydulara yolladıkları şifreli mesajları toplayarak CIA merkezine yollamak. Bu dinleme olanakları aynı zamanda sanayi casusluğunda da kullanıyor. Çok uluslu tekellere bilgi akışı bu üsten yapılıyor. 


Pine Gap'da Akdeniz'den Pasifik'e dek geniş bir alan dinle nebiliyor. Uzaya yerleştirilen uydularla iletişim için de Avustralya coğrafi anlamda çok elveriş-IL Örneğin Nisan 1985'de Yunanistan seçimleri sırasında ABD, Yunanistan'daki her türlü iletişimi Pine Gap'tan izledi. Libya sal dırısı sırasında yine bu üssün kullanıldığı ve casusluk yaparken düşürülen KAL 007 Güney Kore uçağında toplanacak bilgilerin de bu üsse yollanacağının planlandığı iddia ediliyor 


Pine Gap Üssü her zaman bü yük bir gizlilik altında çalışmış. 
Avustralya halkına en ufak bilgi verilmemiş. Bu konuda tek olumlu adım atan Avustralya işçi Partisi Whitlam hükümeti, 1975'de yine bu üssün yapılan telefon ve teleks görüşmelerini 


st cp 


poth we © Pine Gap 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İNCELEME-DERLEME 


Avustralya, Türkiye Postası'nın uzandığı en uzak noktalardan biri. Bizler ülkemizden 17 bin kilometre uzakta yaşadığımız bu kıtayı zaman zaman, çeşitli yönleriyle Türkiye Postası okurlarına tanıtmak istiyoruz. 

Avustralya üzerine yazacak çok şey var. Beyaz yerleşimi sırasında ve sonrasında katledilen ve kendi topraklarında ikinci sınıf vatandaş durumuna düşen Aborijin halkı ve mücadelesi, göçmen işçilerin mücadelesi ve kazanımları, kanguruları, uyuşuk ve sarhoş ama bir o kadar da sevimli koala ayıları, doğal güzellikleri, v.b. 

Bu sayıda işin bir ucundan tutalım dedik. Duyduk ki bu kapalı kutu, Avrupa'da nükleer savaştan en az etkilenecek cennet” olarak biliniyor. Bunun üzerine ABD'nin nükleer stratejisinin bir parçası olan Avustralya'daki 3 ABD üssünün tanıtılmasının gerekliliğini duyduk. 


Başka sayılarda buluşmak üzere... 


Sydney Türkiye Postası Temsilciliği 


izlemesi, hükümeti ekohomik çıkmaza sokmada kullanması sonucunda, halen varlığını sürdüren Ingiliz valinin yaptığı beyaz darbeyle düşürülmüş, Whitlam hükümetinin düşürüldüğü gün, Whitlam, Avustralya Parlamentosu'nda bir CIA ajanının adını açıklayacaktı, bu ad hâla bilinmiyor. Telefon ve teleks görüşmelerini kaydeden Pine Gap üssü sayesinde Whitlam hükümeti susturuldu. 

Bu özelliklerinden ötürü Pine Gap ABD'nin kulağı olarak nitelendiriliyor 


NURRANGAR 


A g 


Yıldızlar Savaşı projesinin bir diğer ayağı olan Nurrangar Üssü gibi aynı işlevi gören bir ikinci üs de Amerika'nın Colorado eyaletinde 

Dünyadan 32 bin kilometre 


A 


uzağa yerleştirilen uydular her türlü nükleer patlamayı anında haber alıyor. Ayrıca infra red alıcılar yoluyla uçan her roket ve yeri belirleniyor. Norrangar üssüne gelen bu bilgiler Yıldızlar Savaşı projesinde kullanilacak. 


ABD ilk vuruş yaptığında bu veriler, atılan füzelerin hedefini bulup bulmadığını belirleyecek Böylelikle yeni atılacak ya da yolda olan füzelerin hangi hedet lere atılması gerektiği ortaya çıkacak. Uydular uçan roket ve füzelerin de yerini belirleyebildikleri için İmha edilmeyen nükleer füzelerin uçuş yolu da bu Üsse toplanan bilgilerle saptanarak, bu füzelerin havada lazer ışınlatıyla “yokedilmesinde kullanıla- 


Nurrangar'a ise bu marifetlerinden dolayı ABD'nin gözü deniyor. 


NORTH WEST CAPE 
ABD'nin i 


ABD'nin Avustralya'daki deniz üssü olan North West Cape Güney Pasifik ve Hint Okyanusu’ nda dolaşan ABD gemilerinin ko- , muta merkezi, Avustralya'nın Batı kıyısında kurulmuş. 


ABD'nin diğer filolarını yönlendiren diğer iki üs ise, ABD'nin Maine ve Washington yakınlarında. Kuzey Atlantik, Artik ve Akdeniz filoları Maine'den yönlendiriliyor. 


Bir saldırı sırasında ABD'nin saldırı emri, dev antenlerle donatılmış bu üsse yollanacak. Çok yüksek frekanslı (VHF) ve Çok düşük frekanslı (VLF) alıcı ve vericilerle bu emir özellikle nükleer silah taşıyan denizaltılara ve bölgedeki diğer üslere (Filipinler ve Guana'daki) iletilecek 


Ekim 1973'de İsrali-Mısır sa- 
“vaşı sırasında bu üste nükleer alarm verilmiş ve bu, Pasifik ve 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Hint okyanusundaki tüm gemi ve denizaltılara iletilmişti. Bu alarmdan her zaman olduğu gibi ne Avustralya halkı ne de hükü meti haberdar olmuştu. 


ANTI-US KOALISYONU 


Avustralya banş güçlerinin bir bölümü geçtiğimiz Aralık ayında biraraya gelerek Anti-Üs Koəlisyonu'nu oluşturdular. Kilise lerden komünistlere dek geniş bir yelpazeden oluşan koalisyon henüz tüm savaş karşıtı güçleri kapsamıyor. Koalisyon önüne yakın hedef olarak Avustralya halkının üsler hakkında bilgiler» 


É 


dirilmesini koydu. Ilkeleri belirledi ve kabul eden her örgüt ve kişiye kapılarını açtı. 


Tüm üslere özellikle Pine Gap ve Nurrangar'a son dönemlerde yoğun olarak ABD'den yeni bilinmeyen malzemeler taşınıyor. Üslerin geliştirildiği muhakkak ama Avustralya halkı başına örülen beladan habersiz bırakılıyor. Üslerin tümü kiralık toprak. Pine Gap'ın 10 yılda bir kontratı yeni leniyor. Bu yılın Ekim ayında, eğer önlenemezse Pine Gap anlaşması 10 yıllığına uzatılacak Diğer üslerin kontrat yenileme süreleri de önümüzdeki birkaç yıl içinde yapılacak. 


GÜLDÜŞÜ i 


Zonguldak mı bü 


Herten bir maden şehri. Burada çalışanların büyük çoğunluğu Zonguldaklıdır. İşçiler işyerine gelir 

~ Nerelisiniz? diye sorarlar, 

-= Zonguldaklı. 

Yabancılar polisine giderler 

= Nerelisiniz? 

» Zonguldaklı. 

Doktora giderler: 

Nerelisiniz? 

- Zonguldaklı, 

Artık memurlar dayanamayıp Türk-Danışa sorarlar 


yük Türkiye mi? 


- Yahu Türkiye mi büyük Zonguldak mı? 

Türk-Danış memuru da Temel" dir. Fırsatı yakalamıştır 

- Yazuk sizin cahilliğinize, der, pilmeyur musunuz? Zonguldak şöööyle kocaman bir tevlettur, Türkiye onun içinde ha pu parmağum kadar bir muhtar bölgedir. 

Birgün yolunuz Herten'e düşer se, belediyeye uğrayıp işçilerimizin kayıt dosyalarına bir bakın. Orada hâli “Geldikleri devlet: Zonguldak” diye geçtiğini göreceksiniz. 


Baştan desene 


Kars'ta yaşlı bir kadına postacı mektup getirmişti. 

- Hele bunu bir okusana ay bala, dedi kadıncağız 

Postacı mektubu açtı. Okumaya başladı 

— Vallana yazır ki ev vergisi, yol vergisi, dam vergisi gecikti. Eğer bir an önce ödemezsen... 

Kadıncağızın heyecandan gözleri büyümüş: 

— Ay bala menim vergiynen ne işim var. Men kızımın yanında otururam. Oğlum eskerdir. 

Postacı mektubun izini yakalamuşta 

- Baştan desene uy anacan, esker mektubu kimi okuyum. 


Mahkemede 


Diyarbakır mahkemesine iki Kürt gelmişti. Biri yoksul, öteki zengin. Yoksul haklı olduğu halde zengine karşı şahit bulamıyordu. Dayanamayıp hakime sığındı! 


- Hakim bey benim senden başka güvencem yoktur. Say ki aha sen bir katır, ben bir sinek. Sen kuyruğun sıktın, benim canım çıktm. Sen kuyruğun kaldırdı, benim canım kurtuldumuu... 


bu füzelerin nylâ  yokedilmesi: 
cak. 


Sevgili çocuklar, 


Ben ve Orhan eskiden komşuyduk. 1985 tatilinde ailesiyle beraber izine gitti. Annesi babası onu Türkiye'de yatılı okula vermese karar vermişlerdi. Oran'ın okuduğu okul Özel 
Işın İlkokulu Emirgan-İstanbul, Burada okuyanların çoğunun anneleri babaları (o Almanya'daymış. 
i Ne kadar para olduğunu Orhan da bilmiyor. Fakat bir sene için çok para yatırılması lazımmış. Ben Orhan'ın annesine sorardım Orhan'ın Türkiye'de durumu nasıl diye. “İyi olması lazım, çünkü çok para yatırıyoruz” diyordu. Fakat ertesi sene izinde Or- 


Sopa çat diye kırıldı 


Arkadaşınız Derya arkadaşı Orhan ile bir röportaj yaparak bize göndermiş. Bu röportajı yayınlıyoruz. 


han'ı geri getirdiler. Orhan şimdi 5. sınıfa gidiyor. 


Derya: Türkiye'de okulda arkadaşların oldu mu? 


Orhan: Çok arkadaşlarım vardı. Onları seviyordum 


Derya: Orada en çok ne öğreniyordunuz? Bir. de izinde çocuklardan öğret menlerin Oo dövdüklerini duydum. Gerçek mi? 

Orhan: Coğrafya, fen, din dersi. Hercuma günü istik lal marşını okumaya mecburduk. Dayak doğrudur 
En çok din dersi için bizi cezalandırıyorlardı. O kadar çok yazı veriyorlardı ki çoğu zaman hepsini yetiş- 


adic 


9 q 
D | v 
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Çiğdem Takan / 5 yaşında 


Derya 11 yaşında 


tiremiyorduk. Ceza olarak ya dayak sırasına dizerler di, ya da sınıftan dışarı bırakmadan bir dilim kuru ekmek verirlerdi. Bir kere sinde hiç unutmayacağım yemeklerin güzel olmadı ğını arkadaşlarla gizli konuşuyorduk. Bir öğretmen duymuş. Sınıfa girdiğimiz de yine dayak sırasına diz di. Bana sıra gelince sopa çat diye kırıldı. Elimin izi haftalarca gitmedi. Bunun yanında döverlerken ağ lamak yasak. 


Derya: Buradaki arkadaş larını, anneni babanı özle din mi? Tekrar buraya gelmek istedin mi? 

Orhan: Oraya gittiğime pişman oldum. Zaten okul 
2 ay önce kapandı. Çünkü 
velilerin senelik yatırdığı parayı okul müdürü çalıp hanımıyla beraber kaç mışlar. Ben İstanbul'da 


Orhan 11 yaşında 


oturan halamlara gittim Diğer çocukların ne olduklarını bilmiyorum. Zaten bütün çocuklar bitlenmislerdi. Halam benim du 

rumuma çok üzüldü. He 

men beni banyo yaptırıp çamaşırlarımı (o kaynattı. 
Annemgil izine gelince ben “Türkiye'de durmaya 

cağım" dedim. Onlar da beni getirdiler 

Derya: Başka anlatacağın bir şey var mı? 

Orhan: Evet. Hep üzüldügüm bir şey var. Türkiye'de 
5. sınıfı okuduğum halde ilkokul diploması vermediler. Güya ben kapı pen 

cere kırmışım. Annemgil- den çok para istediler. Ben hiçbir şey kırmadığımı söyledim, Babamgil de bu parayı ödemediler. Onlar da ilkokul diploması vermediler. Bunun için şimdi 
6. sınıfa gideceğime 5. srnıfa gidiyorum. 


r 
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HABER-RÖPORTAJ 


Mehmet Bozışık 21 Eylül 1906'da, Kavala'da yoksul bir işçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya gözlerini açtı. Babadan oğula işçiliği devralarak uzun yıllar tütün işçiliği yaptı. Genç yaşlarda, sömürüye, ezgiye, emperyalist bağımlılığa karşı savaşımda yerini aldı. 17 Ekim 1927'de Türkiye Komünist Partisi'ne üye olan Bozışık, TKP'nin temel örgütlerinden, en üst organlarına kadar her düzeyde ateşli bir yurtsever, şaşmaz bir enternasyonalist olarak örnek bir savaşım verdi. 1983'de yapılan 5. Kongre'de de delege olan Bozışık, yeniden Merkez Komitesi üyeliğine seçildi. 59 yıllık parti yaşamında 11 kez tutuklanan Bozışık 14 yıl hapis yattı, 5 kez sürgüne gönderildi. 

85. doğum yıldönümünü kutladığımız büyük ozan Nazım Hikmet'in yakın savaş arkadaşı olan ve onunla Istanbul Sultanahmet Cezaevi" nde birkaç kez birlikte hapis yatan Mehmet Bozışık (parti adı Isa Acar) geçtiğimiz günlerde TKP'nin Sesi Radyosuna anılarını anlattı. Bu söyleşiyi aynen yayınlıyoruz. 


80 yaşında bir komünist 
Nazım Hikmet'i anlatıyor 


İsa yoldaş, Nazım Hikmet'le hangi yıl nerede tanıştınız? Tanışmanız nasıl oldu? O günü bize anlatır mısınız? 
<< Tüm hayatını Türkiye işçi sınıfımızın, emekçi halkımızın, ve fakir köylülerimizin sömürüden kurtulmasına, bağımsız sömürüsüz bir Türkiye savası uğruna baş koymuş, gözü pek, mert, büyük bir yurtsever olarak tanıyorum ben şair Nazım Hikmet'i. Halkimızın kendisiyle iftihar etmekle haklı olduğu bu büyük, yurtsever, komünist Şairi ilk olarak nerede, nasıl gördüğümü, nasıl tanıştığımı size anlatayım. 
59 yıl önce, yani 1923 senesinin 
Ekim ayının ilk haftasında Istanbul Sultanahmet Hapishanesi'nin demir parmaklıklar. arasında el sıkışarak, öpüşerek birbirimizle tanışmıştık. 

Biliyoruz Nazım Hikmet 1928 
yılında Sovyetler Birliği'nden dönerken tutuklanmıştı. Siz neden tatuklanmışız İsa yoldaş? 
İstanbul'da çalışılan fabrikalarda, 

işyerlerinde işçilerin tatil gününde çalışmalandan ekle edilecek gelirin hükümete aktanlması için patronlar işçilere baskı yapıyorlardı. Patronların işçilere yaptıklan baskı uygulamaları haberini alan TKP İstanbul İl Komitesi bir bildiri yayınladı. Bu bädiride işçiler tatil günü çalışmamaya ge du. Tüm fabrika ve işyerte 


içtenlikle, yoklaşça boynuma sanlması anı, yaşantımın unutulmaz, heyecanlı dakikalanndan biriydi. Aynı sarmaş dolaş Bilen yoldaşla da tekrar- 


dandı. Üçümüz de gençtik. Nazım 26, Bilen yaklaş da 26, ben ise 22 yaşındaydım. Genç bir partili olduğum için bana çok iltifat ettiler, Poni çok i- 


küsünün yurdumuzda, halk arasında yayılması için faal olarak çalışan bir insandı. Ve buna da şunu ekleyebilirim, O çok mert, dürüst, korku nedir bilmez bir şairdi. Şiirlerinin bütün hedefi, halkımızı uyandırmak, partimizin etkinliğinin artmasını sağlamak esasına dayanıyordu. 


lan”"ndan tutuklanmışlar ve aynı gemide işkence görmüşlerdi. Bahriye askeri mahkemesinde yargılanarak her biri ağır cezalara çarptınlmıştı. 
Anadolu hapishanelerine gönderilmek için İstanbul Sultanahmet zindanında muvakkaten tutuluyorlardı. 


Ben ise 23 Ekim 1938'de Samsun hapishanesinde cezamı tamamlamış, çıkmış İstanbul'a gelip işbaşı yapmıştım. Hapishaneden çiktktan 17 gün sonra yeniden tutuklandım. Suçum, Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkımda verilen 4 yıl cezaya karşi mahkeme salonundaki tütün işçilerine dönüp, “işçi haklarının, komünizm ideali uğruna 4 sene değil, idam verseniz vız gelir” diye bağırmış olmamdı. Bu hareketim mahkeme heyeti tarafından, “mahkemeyi tahkir” sayılmış ve Amasya Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmak için tutuklanmıştım. İşte bu vesileyle Nazım'lann bulunduğu yere gönderilmiştim. 

Size burada bulunduğum sırada unutamadığım bir olayı da nakledeyim. Bir gün sabah saatlerinde Nazım yoldaşla beraber hapishanenin tersanesine, yani avlusuna çıkmıştım. Bir aralık benden müsaade isteyerek, bir şiirini tamamlayacağını söyledi. Nazm yoldaş biraz uzağımda, sağ elini havaya kaldınp indiriyor, elindeki not defterine bir şeyler yazıyordu. Şiirini yazarken yanına yaklaşmak istemedim. Kaşlan çatık, yüzü seri, adela insana yaklaşmaktan çekiniyor. Nazm ellerini yukanya kaldırıyor, indiriyor, insanın tuhafına bir du- 


Nazım yoldaş” dedim, "tartılacak şeyler tartılır. Bu kelimeler, bunlar nasil tartılır?" diye sordum. O zaman “Sen bunlan bilemezsin yoldaşım. 
Şairler ancak bilir” dedi Ve böyle gülüştük. 
1950'lı yılların başında Nazım'ı zindandan kurtarmak için ülke içinde ve tüm dünyada bir kampanya yürütüldü. Yanlış hatırlamıyorsam yoldaş, siz de aym yıllarda, bu kez Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi 

tutuklaması nedeniyle İstanbul 

Sultanahmet Cezaevindeydiniz. 

Ve tutuklu komünistler olarak 

açlık grevini sürdürmekte olan 

Nazım'ı desteklemek üzere bir 

açlık grevine başlamıştınız. O 

günlerden biraz sözeder misiniz? 

Nazım Hikmet'in ksrtanlması için dünya mikyasında yürütülen kampanyayı iyi biliyorum. Yalnız dünya mikyasında değil aynı zamanda memleket içinde de büyük bir kampanya yürütülüyordu. Bu sırada kampanya yürütüldüğü halde, Nazım Hikmet açlık grevi yapmaya karar vermiş, bu karanmi da Bursa'da uygu- 


lamaya o Bir miget sonra önd Sul- - 


Mehmet Bozışık 1930'da Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesinde iki yıl politik eğitim gördü 


dünya efkân umumiyesinin onu desteklediğini, bizim de onun tahliyesine kadar açlık grevi yapmaya karar verdiğimizi” belirttik. 

Bir müddet sonra müdürün odasına çıkartıldı. Bizi tehdit etmeye başladılar. “Bu açlık grevi sizi alakadar etmez. Siz Nazım'ın açlık grevinde olduğunu nereden işittiniz? Nazım size 


Engin deneyimlerle dolu 59 yılı geride bıraktı Mehmet Bozışık bunu kimin vasıtasıyla haber verdi?” 
diye sorguya çektiler, Biz tabii ki, onlann istediği yanıtlar 


vermedik. Koğuşu 


Söylemek istediğim şu: yurdunu gerçekten sevmelerini, gerçek bir yurtsever olmalarını istiyorum. Nazım gerçek bir yurtseverdi. Ve yurdumuzun bağımsızlığı için ömrü boyunca savaş verdi. Türkiye sol hareketinin tüm genç militanlarına sesleniyorum: solun yeterince birlik olmamasından her zaman düşman yarar sağlıyor. 
Sol birleşmelidir! Türk-Kürt sol hareketin tüm genç militanlan kendi aralarında birleşmeli, başdüşmana karşı ortak mücadele yürütmelidir. 


Partimizin genç kuşaklarına gelincel Nazım gibi üstün karaktere sahip olmalarını, TKP etrafında kenetlenmelerini, Marksizm-Leninizmi iyi öğrenmelerini, SBKP tarihini dikkatli okumalannı öğrenmelerini onlardan bekliyorum. Aynı zamanda onlardan Nazım gibi mert, özverili, dürüst, partiye sadık birer eleman olarak, parti- nin aldığı bütün kararlan yerine getirmelerini bekliyorum. 

Genç kuşaklar, komünistler, Na-Dm'ın bir şilriyle seslenmek istiyorum sizlere 


Komünistler bir çift sözüm var size İster devlet başında olsun biar 


piler TKP'nin bu çağrısına uyarak tatil gününde çalışmadılar. Ve bu suretle işçiler patronların baskısına güzel bir cevap vermiş oldular. 

“Bu bâdiriyi dağıtanlardan birisi de ben olduğum iddiasıyla İstanbul Siyasi polisi tarafından tutuklanmıştım. 

O günlerde zindana atılan başka komünistler var mıydı? 
Nazım'la ilk tanışmanızdan biraz daha ayrıntılı söz eder misiniz? 
Benimle beraber tutuklananlardan 

biri de Buharalı Salih Şerif isminde bir yoklaştı. Verilen cezanın bitimine bir kaç gün kala hapishaneye Bilen yoldaşla, Nazım yoldaşın getirildiklerini öğrendik. Tevkifhanenin birinci kabındaki koğuşlarda yatıyorduk. Koğuşumuzda daha önceden 1 
nedeniyle tutuklanan Hüsamettin 0zdoğu, Doktor Hikmet Kıvılcımlı, Mustafa Börklüce de bulunuyorlardı. Hüsamettin hem Bilen yoldaşı, hem de Nazım Hikmet'idahaöncelerdentanıyordu. Bu arada Doktor Şefik Hüsnü de aynı hapishanede bulunuyordu. 

Bütün komünistler birarada mi kalıyordu? 

Yalnız Doktor Şefik Hüsnü yoldaşı hapishanenin ayn bir bölümüne kapatmışlardı. Nazım'la Bilen yoldaş, hapishanenin en kötü yeri olan ve ismine de “Frengi Koğuşu” denen kısma konmuşlardı. 

Nazım Hikmet ve Bilen yoldaşlarla tanışmak için can alıyordum. Bir sabah bizden ayn olarak bulundukları yerde parmaklıkların arasında onlan görünce, gardiyanların gefletinden yararlanarak demir parmaklıklara koştum, Onlar da kendilerinden ayn komünistlerin orada bulunduğunu daha ewelden öğrenmişlerdi. 


Demir o parmaklıklara yapıştım. 
Elimi Nazım'a uzabrken ismimi söyledim. Komünistlikten üç aya mahkum olduğumu da ilave ettim. Nazım demir parmaklıkların arasından elimi sıkı sıkı tutmuştu. Arada demir parmakhklar olduğu halde gene de kuraklaştık. 


Nazım dinamik, hareketli, ateş gibi bir insan. Uzun boyu, gür saçlan ile, köwvetli geniş göğsünün üstündeki başının şimşek gibi alev saçan mavi gözlerinin etkisine kapılmamak olanaksız. İnsanı bilinmeyen bir kuvvetle kendisine çekiyordu Nazım Hikmet'in başımı yakaladığı kollarının sıcaklığı, 


daydım. Genç be partili olduğum için bana çok iltifat ettiler. Beni çok sevdiler. Hayatımın sonuna kadar işçi simfının davasını, bir komünist olarak sürdüreceğime dair Bilen yoldaş bana and içirdi. Daha sonra, hayatımızın sonuna kadar vargücümüzle TKP saflanında, işçi sınıfımıza, emekçi halkı- 


Mehmet Bozışık 'gençler gerçek birer yurtsever olmalı" diyor 


mıza elimizden gekdiği kadar yararlı olmak için üçümüz de ellerimizi üst üste koyarak andımızı tekrarladık. 

Nazım yoldaş verdiği sözü, içtiği andı fazlasıyla yerine getirerek ve hiç - birimizin erişemeyeceği mertebeye çıkarak, 1963 senesinde aramızdan ebediyen aynidi. Bilen yoldaş da, partimizin sorumlu görevini ömrünün s0- nuna kadar sürdürdü. Partimizin yeniden toparlanıp güçlenmesinde en büyük pay onundu. 

Bana gelince yoldaşlanm, yaşım 
80. TKP'nin 59 senelik üyeliğini doldurmuş, 60'ına basmış bulunuyorum. 
Nazım'la Bilen yoldaşa vermiş olduğum sözleri, yerine getirmeye çabşıyorum. Sizlerle yurdumda, güzel Türkiye'mde aynı saflarda omuz omuza sinif savaşı, demokrasi için mücadele verecek kuvveti henüz yitirmiş değilim. 

İsa yoldaş bize Nazım Hikmet" in kişiliğinden, özelliklerinden söz edebilir misiniz? 

Nazım Hikmet'in kişiliğini ortaya koyan en mühim özelliğinin şu olduğunu düşünüyorum. O yalnız bir şair, ilerici bir şair, komünist bir şair olmakla kalmamıştır. O bir örgüt adamıydı. Örgütünün ilerlemesi için, örgütünün gelişmesi için, komünizm üllonunda oynanıyordu. Piyes üç perdelikti Ertuğrul Muhsin başta olmak üzere tüm sanat çevreleri kalabalık bir 


halk kitlesi izlemişti piyesi. Kalabahin büyük bir bölümünü de harbiyenin genç zabit hamzetleri oluşturyordu. Piyesi ben de izlemiştim. Piyesin sonunda müthiş, evet müthiş bir alkış! Nazım sahneye çağrılıyor. Nazm bu müthiş alkış karşısında sahneye çıkmak istemiyor, ancak arkadaşlan onu zorla çıkarmaya çalışıyorlardı. Nazım utana büzüle sahneye çaktı, o sırada yeni bir alış tufanı koptu. Nazım'in o durumu görülecek bir şeydi. Ne kadar da mütevazi ne kadar da sade. Ne bir şişkinEk, ne bir ki- bir, ne de bir övünme! Onu havaya kaldırmak için etrafına toplanan genç harbiye öğrencilerinin elinden kurtulmak için yaptığı ricayı hiçbir zaman unutamıyorum. 


Siz Nazım'la 1938 yılında da Istanbul Sultanahmet Cezaevin- de bir ay kadar birlikte kaldınız. 
O günleri ve on günlere İlişkin bir anınızı aktarabilir misiniz? 
Sene 1938..9 Kasım Atatürk'ün 

sağlığı hakkında okunan son rapor... 
Çalışmakta olduğum Akaretler'deki tütün işyerinden tutuklanarak önce İstanbul Savcılığı'na, sonra da Nazım yoldaşların bulunduğu İstanbul Sultanahmet zindanına götürüldüm. Nazm yoldaştan başka zindana atılanlann isimleri şunlardı: Doktor Hikmet Korlıcımlı Hamdi Şamilov (Alev), Kemal Tahir, kardeşi, Bahriyeli Hamdi, yazar Kerim Kolça, Kardeşi Haydar Kalça, kadınlar kısmında Fatma Kmlcamlı ve Emine Şamilov. Nazım Ta arkadaşlan “Yavuz Harp Gemisi Olay- 


Edirne'den Stockholm'e bir yıldız kaydı 


Yine İsveç'te yaşayan değerli ressamlarımızdan İhsan Aydın «çoğumuzun İsan abi'si) onunla ilgili 4k anısını şöyle anlatıyordu: “Yıl ya 49, ya da 50 idi. 
Nuri İyem'in İstanbul'daki atölyesinde karşılaştık. Paris'ten gelmişti. Bize heykel olayını anlattı. O zamanlar heykel öyle pek fazla bilinen, üstünde konuşulan bir şey değildi. O'nunla gözlerimiz açıldı diyebilirim. 
Giacometti'yi, metalden heykellerini büyük bir iştah ile anatıyordu. İsveç'e geldiğinde ona yardımcı oldum. Evlendiğimde yanımızdaydı. 58'de Nazim Stockholm'deyken birlikteydik. Nazım'la Mayakovski üzerine tartıştı. Nazım ona, bize Moskova'nın kapılarını açmaya hazırdı. Bizi şevklendirdi. Başka ne diyeyim bilmem- ki... Son, 35 kuron borcum vardı, ödeyemeden öldü.” 


O'nun bir çok resmini çeken ve ardında biraktığı kitapçığa yardımcı olan 12 Mart dönemi Deniz Harbokulu öğrencilerin- den değerli fotoğrafçımız Tayfun Tunçelli toplantının düzenleyicilerindendi. “Bize çok yardımı dokundu geldiğimizde. Bir arkadaşımızı evinde «Gemisin- de'- büyük bir yelkenli gemide yaşıyordu kansi ve beş çocuğu ile) banındırdı. Bizlere de ev buldu. Evi herkese açıktı. Uğraşlarında çok titiz bir insandı. 
En küçük bir ayrıntıyı bile saat- 


lerce tartışırdı. Ölümü çok ani oldu. Ardında bir yığın iş biraktı. 'Öleceğimi anladılar galiba, ha babam iş veriyorlar, Bugüne dek akılları nerdeydi? diyordu..” 

İlhan Koman 63 yaşında öldü. 
Edirne doğumlu idi. İstanbul Gü- 


İlhan Koman masasının başında 


zel Sanatlar Akademisini bitirmiş, 1947-50 yılları arasında Paris'te Akademi Julien ve Ekol de Louvre'da eğitim görmüştü. 
1951-58 yılları arasında Istanbul" da, Güzel Sanatlar Akademisi" nde öğretmenlik yapmıştı. Poli- 


tik durumun istikrarsızlığı onu birçokları gibi yurdunu terke zorlamıştı. İsveç'e gelip yerleşmişti Daha 1362 yılında yeni ülkesin- de ilk sergisini açmıştı. Ondan önce de Brezilya'dan. İtalya'ya dek bir çok uluşlararası biyena le katılmıştı. Sürekli, ödünsüz bir arayış içersindeydi. Bilimadamtan mimarlarla işbirliğine giriyordu. İsveç'te yaşayan bir Türk mi. 
mar Çetin Kanra ile birlikte Stockholm Teknik Üniversitesi" nin önünde metalden dev heykeller yapıyordu. Metrolarda, hastahaneterde onun yapıtlarına yer veriliyordu. Stockholm'de Modern Müze, New York Modern Sanat Müzesi, İstanbul Dev let Resim ve Heykel Müzesi Brüksel Güzel Sanatlar Müzesi onun yapıtlarını banndırıyordu Emeğini son enerji damlasına dek sakınmayan bir yapıyla Şiir sel, mizah dolu ve sürekli yenilikler içeren yapıtlar verdi. Heykel sanatının gelişmesine katkı da bulundu Yeldeğirmeni ve Bruncusis'in sonsuza dek devinen modellerini geliştirdi, tahta ve çelikten yay biçimlerine uyguladı. Vasiyeti üzerine yakılarak Balık denizine serpilen Külleri, tıpkı ulaşmak istediği sonsuza dek devinim içinde Okyanus'ları aşacak ve asla unulmadığı ülkesinin hoyrat kıyılarını okşayıp, Yu muşatacaktır. Ars longa, vita brevís! 

“Yaşam kısa, sanat sonsuz'dur.” 


DEDİLER Ki 


“İşçilerle görüşmeyi çok istiyorum. Ama her dakika doktorlardayım. İsviçre bankalarında da birkaç bin dolardan fazla param yok.” İflas eden işadamlarından Mehmet Okumuş. 


“Biz kolay kolay batmayız Bugün herkesin birilerine borcu var, benimkiler en çok göze batıyor.” Hakkında icra davası açılan işadamlarından Erdoğan Demirören. 


“Özal iyi dostumdur.” Fransa Başbakanı Jacques Chirac. 


“Evlere, tarlalara, atelyelere, işyerlerine gireceğiz.” Milli Eğitim Bakanı Metin Emiroğlu, 


“Evlerimizde misafir odası olmasın.” Başbakanlık Başda nışmanı Adnan Kahveci nam- 
3 diğer Abdulmucit Kesbiçer. 


“Gönül istiyor ki bütün yasaklar kalksın.” Yasaklı şarkıcılardan Bülent Ersoy. 


“Savaş ancak iki memleketi de tatmin edecek şekilde bitebilir.” İşadamlarından Şarık Tara. 


“Adam nasıl Omo tanıtıyorsa, biz de siyasi propagandayı o 


Şekilde r iah da A 


© Konut yılında sayın cumhurbaşkanımız ve başbakanımız tüm yurttaşları birer konuta kavuşturmak için kolları sıvadılar ve ilk adım olarak kendi kızlarına birer daire “temin ettiler”. 


Babasına ba 


1987 yılı Dünya Konut Yılı ilan 
edildi. Devletin ve hükümetin başlari Evren ve Özal'ın kızları, yılın ma- na ve önemine uygun faaliyetler yürülüyorlar. Nasıl mı? 

OÖmneğin, Evren'in kızları Senay Gürün, Miray Göksü, Gülay Alpas lan ve damadı Mehmet Ali Alpaslan adına İstanbul'da Ulus mahallesin de boğaza nazır 8 odalı, dubleks süper lüks iki daire 2 milyona almıyor. 
Bu dairelerin bir tanesinin aylık kirası 2 milyon, aynı semtteki benzer 


dairelerin fiyatı 400 milyon iken, her nedense Evren'in kızları iki daireye iki milyon ödemişler! Üstelik evleri ziyaret eden Evren, balkona çıktığında boğazı seyrederken, Robert Kolejin futbol sahasının zemini gözünü rahatsız etmiş ve derhal bu sa hanın çimlendirilmesini emretmiş. 
Ozal'ın kızı Zeynep Özal Heron ise, bilindiği gibi ticarete atıldı. Küçücük butikten maşallah milyonlar, milyarlar kazanıyor. Nasıl oluyor bu iş, fazla karıştırmayın. Çalışıyor, ka- 


zanıyor. Şimdide 250 milyona Istanbul Erenköy'den denize nazır bir kat aldı. Evin ilginç özellikleri var. Isitması tabandan, 74 metrekarelik salon pirinçli mermerle kaplı, şömineli, kapılarda gelenin kim olduğunu gösteren kameralar ve yatak odasında jakuzisi var. Jaguarı hatırlayıp yatak odasında arabanın ne işi var de meyin. Bu bambaşka bir şey. Jakuzi, basınçlı suyla masaj yapan minik bir havuz, ederi 2,5 milyoncuk 

Dünya Konut Yılı'nda Türkiye'de 


ih 
\ 


da 


konut alanındaki durum ne boğaza ne de Marmara sularına nazır bir 
manzara arzediyor. Ülkemizde 2 
milyon konut açığına her yıl 300 bin açık daha ekleniyor. Üstüne üstlük varolan binaların da çoğunluğu çürük ve sağlıksız durumda Boğaz,denizmanzaralı lüks katlar dururken, bu gerçek manzaralar ki min umurunda? Evren ve Özal'ın kızları da babalarından asağı kalmiyorlar. Ehh nede olsa babalarının 


kızları... 


Dam . 
üstünde saksağan 


Türkiye'de üretilen deterjanın içindeki zararlı maddeler halkın sağlığını tehdit ediyor. Ellerde egzema, mantar ve lenf yolu hastalıklarına neden olan deterjandaki zararlı maddelerayrıca solunum allerjisi yapiyor, kansorejen etkisi var, el derisini incelterek mikropların vücuda daha kolay gir- d mesine neden oluyor. 


Deterjanın bu zararlı etkilerini azaltabilmek hatta tümüyle gidermek mümkün 
Bir devlet kuruluşu olan Petkim DDB maddesinin yerine, tüm dünyada kullanılan LAB maddesini üretmeye ikna olursa sorun kal- 


kacak 


Bu konuda girişimde bulunacağı yerde, sayın bakan ev hanımlarına sabun veya sabun tozu kullanmalarını ve bulaşıkları 7 litre suyla durulamalarını tavsiye ediyor. 


Peki, muslukları açtığın- da 'lıss" sesiyle karşılaşan, yüzünü musluktan akan suyla yıkamaya hasret kalan vatandaş. her bulaşıkta 7 litresuyu nereden bulsun. Hadi diyelim suyu buldu, bu kadar çok su kullandıktan sonra kabaran su faturalarını bakan cebinden mi ödeyecek? 


“Adam nasıl Omo tanıtıyorsa, biz de siyasi propagandayı o şekilde yaptık.” Başbakanın danışmanı Erkal Zenger. 


i 
“Dinime dahleden müslüman 


olsa.” Rüşvet almaktan hüküm giyen eski Devlet Baka- 


m İsmail Özdağlar. 


“Benden başkası ödül alırsa uyuz oluyorum.” Türkücü Ibrahim Tatlıses. 


“Çirkin sesime rağmen gazinocular yıllarca beni cazip tekliflerle sahneye çıkarıyorlar.” 
Şarkıcı Suna Yıldızoğlu. 


“Sosyal dengenin korunması için her türlü fedakarlığa ve işbirliğine hazınz İstikrara ihtiyaç olan dönemde iş barışının sağlanması gerekli.” Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkam Ali Coşkun. 


“Bekara kan boşamak kolay. 
Ama tabii muhalefet yapmak da kolaydır.” Asgari ücretin 
90 bin lira olmasını isteyen 
Cindoruk'a Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu'nun cevabı, 


senin güvenliğin için!... 
Her şey güvenlik için 

Tüm dünyada atom denemeleri durdurulsun diye koro yükselirken, Reagan Nevada çölünde 25, atom denemesini yaptırdı. Öte yandan atom denemelerine karşı çıkan Amerikalılar tutuklanıyor. 

Reagan ise, her zamanki pişkinliğiyle güvenlikten sözediyor. Ah, şu güvenlik, ne geliyorsa insanlığın başı- 


na bu güvenlikten geliyor! 


» Gördüğün gibi bütün bunlar 


Karnesinde kırık getiren, yurtdışından Türkiye'ye kesin dönüş yapıp uyumsuz luk çeken, hayat pahalılıġindan, işsizlikten bunalıp intihar eden genç-yaşlı vatandaşların sayısı son günlerde hissedilir derecede arttı. Bir TVdizisinden esinlenerek kendini damdan atarak intihar şekli ise, sık sık gazetelerin birinci saylalarında yeralıyor. Babıali’ nin muhabirleri olayı anında resimleyebilmek için adeta birbirleriyle yarışıyor. 


lar. 


İnsanlarımızı saran umutsuzluk ve yılgınlık dal: gasının vardığı boyutlar karşısında alınan önlem de, intiharlara karşı kurulan timler, Bu timlerden ilki Istanbul İtlaiyesi'nin kurduğu 
6 kişilik ekip, Günde 8 saat 
aralıksız çalışan bir yandan atlayanın düşeceği brandayı tutmayı öğrenirken, diğer yandan da uzmanlardan psikoloji dersi alıyorlar. 

Derslerini iyi belleyip bel lemediklerini anlamak için 


Kenan Evren'in huzurunda bir gösteri yapan tim ne yazik ki başarısız oldu. Zira brandayı iyi tutamadıkları için atlayan itfaiyeci belin- den yaralandı 

Artan intiharlar karşısında timler kurarak önlemler alınırken, SHP milletvekili Fikri Sağlar 1983'den bu ya 
na ANAP döneminde 3460 
intihar olayının olduğunu, ortalama yılda 1000 kişinin intihar ettiğini, 12 Eylül öncesi terör olaylarında ölenlerin sayısının ise 5500 olduğunu terörü önlemek için iktidara (o elkoyduklarını, binlerce insanı sırf bu yüzden zindana attıklarını ileri sürenler, devlet terörü uygulayanlar, yarattıkları ortamda vatandaşların anasından emdiği sütü burnundan getiriyorlar. Sonra da yaşama sevincini yitirenlerle alay eder gibi timler ku- 


ruyorlar. 


Kamil Masaracı | 


Çarıklı devrine dönüş 


Ayakkabı vitrinlerinin 150 bin liralık ithal ayakkabılar doldurmaya başlayınca, Vatandaşların eskiye rucü ederek kara lastik ayakkabılara rağbeti arttı. 
Kara lastik ayakkabı üreten fabrikalarda üretim rekor 


düzeyde artmış, Örneğin Samsun'da kara lastik üreten 6 fabrika çift vardiya çalışmasına rağmen talebe yetişemiyor. 13 yıllık ayakkabı satıcısı 'şimdiye dek hiç bu kadar lastik ayakkabı satmadım” diyor. 

Seçim meydanlarında ‘köylüyü kara lastikten kurtaracağız' diyenler yakında vatandaşı *çarığa” muhtaç edecekler. 


Stem'den 


“Flick firmasından aldığım birazcık rüşvet, haftada üç kez mahkemeye gitmeme değer mi yani?” 


Flick rüşvet olaylarında hakkında 15 ay hapis istenen Federal Almanya eski Ekonomi i Bakanı Lambsdorjf. 


